
Orde van dienst PG Driel   

Eerste kerstdag: 25 december 2025 

  

“Waar het licht ruimte krijgt” 
 

 

Dienst met medewerking van: Leiding en kinderen van de 

kindernevendienst 

  

Voorganger:      Peter de Koning  

Orgel:     Freek Withaar  

Bugel:              Koert de Langen 

  



Orgelspel  

Stilte 

 

Welkom en mededelingen 

 

477: 1, 2, 3 – Komt allen tezamen 

 

2. De hemelse eng'len  riepen eens de 

herders weg van de kudde  naar 't schamel 

dak Spoeden ook wij ons  met eerbied'ge 

schreden Komt, laten wij aanbidden  

Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij 

aanbidden die Koning.  

 

3. Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 



Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de HEER 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: en niet loslaat het werk van zijn Handen. 

V: Genade zij ons en vrede 

van God, onze Vader en 

onze Heer, Jezus Christus, 

door de Heilige Geest 

A: amen 

 

Drempelgebed 

 

477: 4, 5 

4. O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

5. Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Kyriegebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



487: 1, 2, 3 – Eer zij God in onze dagen 

 
 

2. Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Gebed 

 

 

Aandacht voor de kinderen: “De Engel en de ster” 



 

Projectlied: melodie ‘Nu daagt het in het oosten’ (lied 444) 

Hoe kunnen mensen stralen? 

Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 

dat God dichtbij zal zijn. 

 

De herders in het donker, 

zij kregen het bericht: 

Vandaag gebeurt het wonder, 

de wereld wordt weer licht. 

 

Lezing : Lukas 2: 1 – 20 

 

Lied 5: 476: 1, 3, 4 – Nu zijt wellekome 

 
 



3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis. 

 

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand’. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Kort meditatief orgelspel 

 

Lied 6: 489: 1, 2 – Komt ons in diepe nacht ter ore 

 
 

 



2. Geen ander teken ons gegeven 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 

een God die onze broeder is. 

Zing voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 

Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Gebed / stil gebed / Onze Vader 

 

Collecte 

 

496 – Een ster ging op uit Israel 

 
 

 

 



2. De herders hebben het gezien 

in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien 

zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, 

verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, 

woestijn werd tot een wei. 

 

3. Gij morgenster en mensenzoon, 

breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond 

door uw gerechtigheid. 

Dan is uw heil aan ons geschied, 

u allen even na, – 

dan zingt de schepping weer dit lied 

tot in de gloria 

 

Heenzending en zegen besloten met het gezongen Amen 

 

Slotlied: Ere zij God   

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den 

hoge, in den hoge. Vrede op aarde, vrede op 

aarde, in de mensen een welbehagen.  

  

Ere zij God in den hoge, Ere zij God 

in den hoge.  

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

in de mensen een welbehagen.  

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.  

  

Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den 

hoge, in den hoge. Vrede op aarde, vrede op 

aarde, in de mensen een welbehagen. Amen.  

 

  

Na de dienst staan Koffie, thee en limonade klaar in Ons Gebouw  

 

GEZEGENDE KERSTDAGEN 


