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22e jaargang nr. 9 – september 2025 

 

UITKIJKEN 

 

Een nieuwe start 

De scholen zijn weer begonnen. Dit jaar was onze regio het eerst aan 

de beurt voor de (school)vakantie en dus ook weer als eerste in de 

startblokken voor een nieuw seizoen. Ik moet er weer even inkomen, 

merk ik. Nee, niet alles lag hier stil de afgelopen tijd en dat is ook fijn. 

De koffie-ochtenden bijvoorbeeld, in Ons Gebouw, elke tweede 

woensdag van de maand, bleven goed bezocht en ook de 

gesprekskring (elke eerste woensdagmiddag van de maand) kon 

doorgaan. Nu kijken we uit naar de volgende etappe, te beginnen met 

de startdienst op 7 september (lees verderop meer hierover). Wat zal 

dit nieuwe seizoen ons brengen? 

 

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Die uitspraak 

schoot me te binnen toen ik dit overdacht. Bedoeld wordt waarschijnlijk:  

Als je wenst dat er iets verandert (in je contacten, relatie, werk, gezin), 

begin dan eens bij jezelf. Onbewust reageren we vaak volgens een 

oud/vast patroon. Daar is op zichzelf niks mis mee, maar het kan ook 

irriteren (“Hè, dat zeg je nou altijd!”) of een kans blokkeren. 

Tijdens de laatste gezamenlijke dienst in Heteren had ds. Erik de 

Waard het ook over patronen. Hoe kom je ze bij jezelf op het spoor? 

Bidden kan helpen, zei hij. In gesprek met God (en tegelijk met jezelf) 

kun je zomaar tot een inzicht komen dat het begin kan zijn van een 

andere, nieuwe stap. Met mogelijk ook andere, nieuwe gevolgen. 

 

Overigens kunnen patronen ook fijn zijn, vind ik. Het kan houvast 

bieden om dingen in een vertrouwd ritme te doen, om te weten waar je 

aan toe bent. En juist in een vertrouwde bedding kunnen nieuwe 

ideeën en impulsen misschien wel extra verrassen en inspireren.  

 

Ik wens ons een mooi en betekenisvol nieuw kerkseizoen! 

 

Coosje Haan, redacteur kerkblad 
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IN MEMORIAM 

 

Petra Kaal-van Ewijk 

Petra overleed op 4 juli j2025 op de leeftijd van 58 jaar in het hospice in 

Wageningen, waar ze net één dag was. Zij had vier zussen en een 

broer.  

In Driel woonde ze eerst in de Molenstraat (wat nu Vogelenzangse- 

straat heet) en later verhuisde zij naar de Oldenhof. Door haar 

lichamelijke klachten vanwege posttraumatische dystrofie liep zij 

aanvankelijk met krukken. Later kregen ze een aangepaste woning aan 

de Eijkmansstraat, waar alles gelijkvloers was en veel aanpassingen 

werden gedaan. Petra zat toen al in een rolstoel. 

Ze heeft de mavo gedaan en deed een stage in verzorgingshuis De 

Sonnenberg in Oosterbeek. Op basisschool De Meeuwenberg ging zij 

als ondersteuner helpen bij creatieve lessen. Ook voorlezen voor de 

jongste groep vond zij erg leuk.  

Zij onderging veel operaties en er waren regelmatig ziekenhuis- 

opnames. 
 

Door een dagje uit leerde Petra Ronny kennen, omdat hij als vrijwilliger 

voor haar zorgde. Daardoor ontstond er tussen hen een band, die zo 

sterk was dat zij op 14 augustus 1997 trouwden, in de PKN in Driel. 

Voorganger was ds. Hanneke Keur. 
 

Petra is ook verschillende keren mee geweest met het Roosevelthuis in 

Doorn. De laatste keer dat ze meeging heb ik haar mogen verzorgen. 

Heel bijzonder was dat. De week daarna moest ze naar het 

Radboudziekenhuis in Nijmegen, waar zij een onderbeenamputatie 

onderging. 

Petra hield van uitjes. Met Ronny is ze ook mee geweest met de 

Zonnebloemboot; daar hebben ze leuke vrienden ontmoet. Ronny 

regelde ook dat ze samen naar Oostenrijk en naar Duitsland op 

vakantie konden. 

 

Toen Petra’s ouders waren overleden, is Ronny helemaal voor haar 

gaan zorgen. Hij stopte met zijn werk en nam alle zorg op zich. 
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Op dinsdagmiddag kwam Petra altijd naar mij toe. We hebben heel wat 

af gekletst en veel gekleurd. Zij had een heel mooi speciaal kleurboek. 

Sommige kleurplaten stuurden we dan naar gemeenteleden, met een 

mooi gedicht erbij. In de winter dronken we samen warme chocolade- 

melk. Toen later de slangetjes voor sondevoeding werden 

aangebracht, konden we geen chocolademelk meer samen drinken. 
 

Onze gesprekken gingen ook over vragen die Petra had. “Waarom zit 

ik in een rolstoel?” Soms was vertrouwen wel heel moeilijk. Vertrouwen 

in de toekomst? “In de hemel zit ik niet in de rolstoel en heb ik geen 

pijn”, zei ze. Bidden vond ze zelf heel moeilijk. En dan zei ik: “Dat doen 

wij thuis en zondags in de kerk voor jou en voor Ronny.” 
 

Samen kwamen Ronny en Petra naar de koffie-ochtenden op de 

woensdag en in de coronatijd naar de Warme Huiskamer om spelletjes 

te doen te sjoelen. 

Met mooi weer gingen we wandelen. Ronny ging dan weleens met de 

motor een tochtje maken. Dan maakte hij een foto die hij ons stuurde 

en moesten wij raden waar hij was. We deden ook een keer mee met 

de Poolse en de Drielse wandeltocht (6 km) en kregen een medaille. 
 

Op vrijdag 11 juli 2025 vond in Heteren de crematie plaats, in besloten 

kring. Met deze muziek is afscheid van Petra genomen: ‘Lichtjes 

branden’ (Susan en Freek), ‘Droomland’ (Paul de Leeuw), ‘Zo zal het 

zijn’ (Rob de Nijs).  

 

Op de rouwkaart stond dit gedicht: 

Ik mis je  

Als ik naar de hemel kijk 

en de wolken zo zie jagen 

denk ik aan jou, 

al heb ik vele vragen 

 

Ik mis je hier op aarde 

Ik mis je, het doet pijn 

Ik zou nog graag heel even 

jouw Manneke willen zijn 

 

We bidden dat Ronny en de familie troost ervaren in dit gemis. 

 

Marchien Pranger 
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PASTORAAL 

 

Omzien naar elkaar 

Zus van der Koppel verblijft nog steeds in ‘Zijdevlinder’ in Wageningen. 

Helaas ziet het ernaar uit dat ze niet meer naar haar vertrouwde huisje 

(met poes) kan terugkeren. Er wordt uitgekeken naar een plekje voor 

haar in een verzorgingstehuis. 

Voor wie haar een kaartje wil sturen vermelden we haar adres in het 

papieren kerkblad. 

 

Na een voorspoedige knieoperatie en een korte revalidatie mocht 

Anton Hulshuizen weer thuiskomen. Fijn dat zoon Rob er was om hem 

de eerste tijd wat hulp te bieden. 

En nu is Jannie ook weer terug van haar logeerpartij in Liefkenshoek. 

We bidden hen kracht en sterkte toe om de draad weer op te pakken, 

ook als Rob straks weer vertrekt naar Haïti. 

 

Wat Rob betreft: na een verblijf van een aantal weken in Nederland 

gaat hij weer terug naar Haïti om daar zijn werk voort te zetten. Na de 

kerkdienst van 10 augustus heeft hij tijdens het koffiedrinken daarover 

het een en ander verteld. We wensen hem een voorspoedige terugreis 

en Gods nabijheid bij zijn werk. 

 

Jubileum 

Johnny en Gonny Vos-van Altenaar hopen D.V. op 5 september hun 

40-jarig huwelijk te vieren. 

Wij wensen jullie samen met familie en vrienden en allen die om jullie 

heen staan een bijzondere mooie dag toe. 

 

Laat ons nu vrolijk zingen! 

Kom, hef uw liederen aan 

voor Hem wie alle dingen 

altijd ten dienste staan. 

 

 

 

Ik wil de Heer daarboven 

lof prijzen hier op aard’, 

ja, Hem van harte loven 

die veilig mij bewaart. 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

STARTZONDAG! 

 

Op zondag 7 september 2025 vieren we met elkaar de 

startzondag, met als thema: KIJK! 

  

We kijken als mensen met open ogen naar wat er al gebeurt. Soms zie 

je het zomaar: een ontmoeting die verdiept, een woord dat raakt, een 

gebaar dat verbindt. Door verhalen te delen en goed te luisteren ontdek 

je wat er echt toe doet. Op die momenten is de Heilige Geest aan het 

werk. En daar gaan we met elkaar naar op zoek tijdens de startzondag.  

Als eerste in de gezinsdienst, waarin ds. Marieke Muijen voorgaat. Het 

is tevens de overstapdienst, met de overstap van Sepp van Burken van 

de basisschool naar de middelbare school.  

Na het koffiedrinken is er een programma waarin we het KIJKEN! 

verder met elkaar gaan uitdiepen. En we sluiten af met een lunch. 

 

Kom je naar de startzondag? Het is natuurlijk leuk als we dit met zo 

veel mogelijk gemeenteleden kunnen meemaken! Om zicht te krijgen 

op het aantal aanmeldingen voor de lunch, komt er een intekenlijst 

achter in de kerk te liggen.  

 

 

GEMEENTEAVOND → op dinsdag 7 oktober 2025 

Graag willen we jullie alvast uitnodigen voor een gemeenteavond op 

dinsdag 7 oktober 2025 om 20.00 uur in Ons Gebouw.  

Hoewel het exacte programma voor deze avond nog niet bekend is, 

gaan we jullie in ieder geval bijpraten over het beroepingsproces. 

 

Slim om deze datum in ieder geval vast in de agenda te zetten.  

 

Namens de kerkenraad, Koert de Langen  
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Verslag kerkenraadsvergadering 17 juni 2025 
 

 

1. Welkom 

Koert heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Opening 

We delen met elkaar wat ons bezighoudt. 

 

3. Kerkenraadszaken 

a. Voortgang beroepingsproces:  

Er is weer overleg geweest met de afgevaardigden van Driel 

en De Vloedschuur Heteren. De profielschets voor een nieuwe 

predikant is besproken. Het betreft een aanstelling voor 0,8 fte: 

0,5 voor Driel en 0,3 voor Heteren. Na de vakantie plannen we 

een gemeenteavond om de gemeente bij te praten. 

b. Open Monumentendag zaterdag 13 en mogelijk zondag 14 

september (’s middags). Er worden vrijwilligers gezocht voor 

de blokken 10.00-12.00 uur (alleen za), 12.00-14.00 uur en 

14.00-16.00 uur. De kerkrentmeesters maken een rooster. 

c. (Concept)rooster Kerkenraad en kerkblad. Dit wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

d. Veilige kerk. Er is een bijeenkomst in Elst geweest met 

workshops. Leenderd, Martien (vertrouwenspersoon) en Elske 

zijn hier naartoe geweest. Er moet een gedragscode komen. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is nodig voor 

ambtsdragers en voor diegenen die met kwetsbare mensen 

werken.  

 

4. Diaconie 

a. Jaarrekening: deze is goedgekeurd.  

b. Er is een nieuw doel voor het zendingsblok gekozen: Stichting 

Hoop Haïti. 

c. Deelkastje: de laatste tijd hebben we veel last van vandalisme.  
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5. Kerkrentmeesters 

a. Het formulier over de RCE-subsidie was vorig jaar niet 

opgestuurd, waardoor de toegezegde subsidie dreigde te 

worden ingetrokken. De kerkrentmeesters zijn er druk mee 

geweest om dit alsnog te regelen. 

b. Digitale Ontmoeting: er zijn twee aanvragen voor 

binnengekomen. Het toesturen heeft nog wat 

opstartproblemen. 

c. 25 gemeenteleden hebben aangegeven dat ze voor de Actie 

Kerkbalans voortaan via de mail benaderd mogen worden. 

d. Er zijn drie offertes voor herstelwerk aan de gewelven 

aangevraagd.  

e. Het organistenrooster voor 2026 is rond.  

 

6. Jeugdwerk 

a. Palmpasen: er waren slechts vier kinderen om stokken te 

versieren. Concordia kon niet spelen. Tijdens de kerkdienst 

waren er geen kinderen. Het lijkt erop dat de traditie uitsterft. 

b. De Kliederkerk in Heteren was erg leuk. 

c. Op 20 juni is er een gezamenlijke pubquiz met Heteren voor 

30-55-jarigen in Ons Gebouw. 

d. De laatste Jeugdkerk ging over dopen. Een jeugddienst zit in 

de planning, maar er is nog geen datum bekend. 

e. Startzondag is op 7 september. Dit is tevens de 

overstapdienst. Het wordt een gezinsdienst en Elske helpt met 

de voorbereiding. Koert zorgt voor een oproep in het kerkblad 

voor de organisatie van een activiteit na de dienst en de lunch. 

 

7. Erediensten 

De Pinksterdienst was een mooie dienst. De eerstvolgende 

Ontmoetingszondag is op 26 oktober in Heteren.  
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8. Pastoraat/Wel en wee 

Marchien en Korrie zijn helemaal bij met de verjaardagen en 

jubilarissen. Zieke gemeenteleden worden besproken. Op 13 mei 

is er een 70+-middag geweest. De communicatie hierover was 

niet goed geregeld.  

 

9. Rondvraag 

a. Waarom hebben wij geen regentonnen op het kerkhof? Jan 

brengt deze vraag in bij de kerkrentmeesters. 

b. De overeenkomst met Marieke is met een jaar verlengd.  

c. Koert is het aanspreekpunt tijdens de vakantie van Marieke.  

 

10. Sluiting 

Jan sluit de vergadering met gebed. 
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UITGANGSCOLLECTES 

 

31 augustus: Restauratie en onderhoud 

Deze regelmatig terugkomende collecte helpt eraan bijdragen dat de 

kerk en Ons Gebouw goed kunnen worden onderhouden, ook voor de 

toekomst. Zo kan dit rijksmonument (plus het gebouw) een mooie 

ontmoetingsplek blijven, niet alleen zondags, maar ook doordeweeks. 

 

7 september: Prot. Kerk 2025 / Jonge generaties (Nederland) 

Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als 

die zich daar thuis voelen en serieus genomen worden. 

De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij met 

‘seizoenspakketten’: methoden, spellen en werkvormen voor 

verschillende leeftijden. Ook catechesemateriaal is erin opgenomen, 

om jongeren te helpen nadenken over geloven en zingeving. Het 

materiaal is ontwikkeld met lokale gemeenten en wordt regelmatig 

aangevuld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jonge generaties. 

 

21 september: Kerk in Actie / Noodhulp / Oekraïne 

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte 

en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooit het leven en 

de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt 

samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en 

slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Helpt u mee? 

 

28 september: Stichting Hulp Haïti Driel 

Stichting Hulp Haïti Driel vraagt jaarlijks een aantal keren 

onze aandacht en steun voor het medische project in Passe 

Catabois en voor hun actieve bijdrage aan verbetering van 

de leefomstandigheden in dit gebied. Aanbevolen! 

 

5 oktober: Plaatselijk jeugdwerk 

Met de opbrengst van deze collecte helpen we de materialen e.d. 

financieren om de diverse programma’s en projecten van ons 

jeugdwerk aantrekkelijk en up-to-date te houden. 
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GESPREKSKRING ‘LEVEN EN GELOOF’ 

 

De Bergrede 

Op twee woensdagmiddagen in de zomer (2 juli en 6 

augustus) lieten we ons als gesprekskring inspireren 

door de ‘Bergrede' (speciaal uit Matth. 5 en 7). Jezus 

vertelt zijn leerlingen daarin over de geest en de stijl 

van Gods Koninkrijk en laat hen (en ons) zien wat de 

betekenis en bedoeling is van de Wet: geen ‘juk’, 

geen ‘dode’ lijst van verboden en geboden om van in de kramp te 

schieten, maar een leefregel geënt op de liefde, die ons leven doet en 

ons (samen)leven naar Gods hart vorm geeft. 

 

In juli lazen met elkaar uit Mattheüs 5 de zgn. ‘geluksteksten’, in 

eerdere vertalingen ‘zaligsprekingen’ genoemd (“Gelukkig wie …”), 

vooral bedoeld als bemoediging voor mensen die buitengesloten 

worden, niet mee kunnen of mogen doen, aan de kant staan. Met  

hen gaat Jezus de verbinding aan. En daarin gaat Hij ons voor. 

 

In augustus stonden we stil bij Mattheüs 7, het gedeelte over 

‘bezorgdheid’. Daar wijst Jezus m.n. op de onvrijheid van wie gefocust 

zijn op macht en geld en daardoor vast komen te zitten in zorg voor het 

eigen belang, waarbij oog voor de naaste en een eerlijke verdeling 

(een gezonde samenleving) steeds verder te zoeken is.  

De vraag is steeds: waarnaar of naar wie gaat je hart uit, hoe handel je 

met wat je is gegeven? Wie (of wat) ben je toegewijd?  

Wij trokken het nog breder dan de zorg over bezit of geld. Waar liggen 

voor ons nog meer zorgen? En welke route neem je als je bezorgd 

bent of bang, wat doe je dan?  

Bijzonder vond ik het – en ook troostvol – om in deze kring zulke (soms 

best kwetsbare) dingen fijngevoelig met elkaar te kunnen delen en daar 

openhartig over te durven zijn. Fijn om zo kerk te zijn. 

 

De volgende gesprekskring staat genoteerd op woensdagmiddag 3 

september, van 14:30-16:00 uur. Inloop vanaf 14:15 uur. Welkom!  

Coosje Haan 
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 10 SEPTEMBER 

 

Fijn om elkaar in de nazomer tijdens de koffie-inloop te ontmoeten in 

Ons Gebouw, onder het genot van een lekker  

bakkie koffie of thee.  

Van harte welkom! 

Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen,  

gebeurtenissen, over iets leuks of iets moois, 

met natuurlijk ook de mogelijkheid iets serieus of  

ontroerends met elkaar te delen.    

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs. 

Bijvoorbeeld op woensdag 10 september van 10.30-12.00 uur in  

Ons Gebouw.  

Gastvrouw en gastheer zijn dan Marchien Pranger en Harm Siegers. 

Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!  

 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit! 

 

RONDOM DE KERK 

 

Haantje 

Weet je nog? In het zomerdubbelnummer plaatsten we twee foto’s van 

de toren van ons kerkgebouw zonder haantje. Het haantje was 

namelijk aan een opknapbeurt toe. 

 

Dat die renovatie gelukt is kun je hiernaast 

zien. Ook deze foto werd ons toegestuurd 

door familie Siegers.  

Rita schrijft erbij: “En nu is de toren  

weer compleet, ook het haantje  

is weer terug.” 

 

Dank voor deze update! 
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In Memoriam Aart de Kort (1962-2025) 

Aan het begin van deze zomer ontvingen wij het bericht dat Aart de 

Kort op 12 juli 2025 is overleden aan de gevolgen van een 

hersentumor. 

 

Voor velen van ons is Aart niet of nauwelijks bekend, maar toch was hij 

sterk met onze kerk verbonden. Toen in 2003 rond Pinksteren ons 

Peter Conacher-orgel in gebruik werd genomen, was hij de eerste 

organist die op ons orgel concerteerde. Ook in de tien jaar daarna trad 

hij jaarlijks op in de concertreeksen die wij in onze kerk mochten 

organiseren. Hij deed dat 

graag, vanwege de band 

die hij had met zijn vriend 

Freek Withaar en met het 

orgel in onze kerk.  

 

Zijn concerten waren altijd 

bijzonder. Hij speelde 

klassieke muziek in alle 

soorten. Bij gelegenheid 

improviseerde hij, zoals bij 

een Sinterklaasconcert 

waarin hij de bekende 

liedjes speelde in de stijl van Bach, Chopin en vele anderen, tot en met 

een versie in Zuid-Amerikaanse stijl.  

Een ander concert werd gevuld met orgelmuziek uitgevoerd op piano 

en pianowerken op orgel. Improviseren was zijn passie en daar wilde 

hij zijn toehoorders graag van laten genieten.  

 

Aart de Kort werd op 30 augustus 1962 geboren in Leidschendam. Hij 

studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan de conservatoria van Den 

Haag en Amsterdam. Hij won diverse improvisatieprijzen, onder meer 

in Bolsward en Knokke (B) en was finalist van het Internationaal 

Improvisatieconcert in Haarlem.  
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Als organist, pianist en dirigent trad hij veelvuldig op in onder andere 

Chartres, Reims en de Notre-Dame in Parijs. Hij leidde jarenlang de 

koren Quattro Stagioni en L’Amuze en was vaste organist van de 

Notre-Dame du Bon Conseil in Den Haag (sinds 1983) en van de 

Kathedraal H.H. Laurencius en Elisabeth in Rotterdam (sinds 2003). 

Daarnaast was hij sinds 1990 pianist bij de balletafdeling van het 

Koninklijk Conservatorium. In 2009 werd hij in Parijs onderscheiden 

met de zilveren medaille Officier de Arts, Science et Lettres. 

 

Wij kijken in dankbaarheid terug op Aarts bijdrage gedurende tien jaar 

aan de concertseries in Driel en op een mooi en betrokken mens.  

 

Jaap van Merkerk 

 

HERDENKINGEN 

 

In de maand september staan er in onze regio weer allerlei activiteiten 

op het programma in het kader van de Airborne-herdenkingen. 

Daarvoor zijn weer veel vrijwilligers in touw, ook vanuit onze gemeente. 

Op verschillende manieren wordt zo (na 81 jaar) stilgestaan bij de 

Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem, Operatie Market Garden 

(meer info: zie https://www.airborne-herdenkingen.nl/). 

 

In de week van 14 september is het jongerenorkest Promyki Krakowa 

weer een aantal dagen te gast in ons dorp. Sommigen onder ons 

hebben zich al opgegeven als gastgezin voor enkele orkestleden. 

Promyki zal op donderdagavond 18 september v.a. 19:30 uur in de RK 

Kerk het traditionele ‘Polenconcert’ uitvoeren, o.l.v. Roma Krzemien, 

altijd een van de hoogtepunten in de reeks Blije Kerk Concerten.  

 

Op zaterdag 20 september zijn in Driel de volgende officiële Airborne-

herdenkingen met toespraken en kransleggingen:  

- 15:00 uur: Airborneherdenking Driel bij het monument op het 

Polenplein; 

- 17:00 uur: Herdenking Royal Engineersmonument Driel aan de 

Rijndijk.  
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ROMMELPLUSMARKT 

 

Wat een mooie zomer is het dit jaar geweest. En dat gaat maar door, 

zeker tot in september. Want dan zal onze jaarlijkse RommelPlusMarkt 

weer georganiseerd worden. En weer of geen weer, die 

RommelPlusMarkt is toch een lichtpuntje waarnaar uitgekeken wordt. 

 

Dit jaar is de RommelPlusMarkt op zaterdag 27 september 2025  

van 10:00 uur tot 14:00 uur. 

Plaats van handeling: 

natuurlijk weer zowel ons 

kerkplein als Ons Gebouw als 

de kerk (Kerkstraat 8 te Driel). 

Met uw aanwezigheid zal het 

weer een geslaagd en gezellig 

evenement worden. Dat is in 

ieder geval onze ervaring van 

de afgelopen jaren. 

 

Heeft u spullen die u kwijt wilt, maar die nog (veel) te goed zijn om weg 

te gooien? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Dick 

Huiskamp. Hij komt de spullen graag beoordelen en ophalen. Alleen 

niet voor oude en versleten tv's, radio's en computers, witgoed en 

(grote) meubelen. De ervaring leert dat de bezoekers van onze markt 

daar geen belangstelling voor hebben en daarom kunnen wij daar niets 

mee. 

Maar u kunt ook zelf voorafgaand aan de RommelplusMarkt spullen die 

voor verkoop geschikt zijn ter plaatse komen brengen. Op donderdag- 

middag 25-09-2025 (13:30-17:00u) en op vrijdagochtend 26-09-2025 

(9:00-12:00u) zullen er medewerkers aanwezig zijn en kunnen die 

spullen worden aangenomen. 

 

Samen maken wij er weer een geslaagde dag van en we hopen op uw 

aanwezigheid daarbij.  

 

De RommelPlusMarkt-commissie 



22e jaargang nr. 9 – september 2025 15 

VAN DE WERKGROEP VIS 

 

Het nieuwe VIS-seizoen gaat binnenkort 

weer van start!  

Als het goed is, heeft u het nieuwe Gele 

Boekje samen met deze Ontmoeting in uw 

brievenbus of op uw deurmat gevonden. 

We hopen dat u net zo enthousiast bent over ons nieuwe programma 

als wij dat als werkgroep zelf zijn. 

 

Het programma begint dit jaar op zaterdagmorgen 27 september van 

10:30 tot 12:00 uur met een excursie naar de Pluktuin Hemmen. In de 

Pluktuin worden bloemen gekweekt zonder gifstoffen of kunstmatige 

meststoffen. Schone bloemen, die de biodiversiteit bevorderen en geen 

gevaar voor de volksgezondheid zijn. Tijdens deze morgen hoort u hier 

meer over en ziet u hoe mooi sierteelt kan zijn.  

Na een kopje koffie of thee neemt gaan we de tuin in en horen we 

meer over de grote diversiteit aan bloemen en hun eigenschappen. 

Een mooi boeket bij elkaar plukken behoort ook tot de mogelijkheden. 

Adres: Pluktuin Hemmen, akker rechts naast Veldstraat 81. 

 

Voor dit seizoen staan verder op ons eigen programma natuurlijk het 

vertrouwde Filmcafé, inspirerende gespreksavonden, en ook dit jaar 

weer een zangavond. We sluiten het seizoen eind mei af met de 

voorstelling Toevalstreffer in de Voorhof. 

 

Na 10 jaar gaat Trudy Bennis-de Jager de werkgroep verlaten. Dat 

geldt ook voor ondergetekende, die 8 jaar heeft meegedaan.  

➔ Dit betekent dat de werkgroep dus op zoek is naar vervangers, 

die vanaf januari 2026 willen meedenken over het programma 

voor seizoen 2026-2027. Dus als u het VIS-programma een warm 

hart toedraagt, ideeën hebt en het leuk vindt om af en toe als 

gastheer of -vrouw op te treden, meldt u zich dan bij mij. 

 

Namens de Werkgroep VIS, Hans Brinkman 
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JEUGDPAGINA 

 

Hoi allemaal, 

 

De zomervakantie is weer voorbij en ik hoop dat jullie 

een goede tijd hebben gehad. Misschien wel mooie 

dingen gezien, lekker geluierd of juist lekker gewerkt.  

 

Nu zijn de scholen/universiteiten weer begonnen. Voor 

sommigen een nieuwe school of studie voor anderen misschien een 

nieuwe juf of meester. Succes allemaal weer dit nieuwe jaar.  

 

Overstapdienst – startzondag 

Sepp is in ieder geval overgestapt naar de middelbare school en hier 

zullen we tijdens de startzondag, zondag 7 september, nog bij stilstaan. 

Ik hoop op een mooie dienst als start van dit nieuwe kerkseizoen en 

voor Sepp op zijn nieuwe school.  

 

Een nieuw kerkseizoen betekent ook weer opstarten met activiteiten. 

Kindernevendienst en jeugdkerk, maar ik hoop ook weer met de kids 

Sirkelslag te spelen en Kliederkerk te organiseren. En zou het niet leuk 

zijn als er eens een jeugddienst werd georganiseerd …  

 

Heb jij nou een activiteit waarvan je het leuk zou vinden om met de 

jeugd van de kerk te gaan doen, laat het me dan weten.  

Wie weet kunnen we dit wel organiseren. 

 

 
Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling 

(jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

 

 

about:blank
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PUZZEL 
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VERTEL EENS …         DOOR COOSJE HAAN 
 

In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over wat 

hen bezighoudt, wat ze daarin ervaren en wat ze erover willen delen.  

Deze maand sprak ik af met Joke en Tom van der Borg. 

 

“We houden allebei van rust en van ruimte. Driel biedt dat.”  

Eerlijk gezegd zaten ze er niet meteen om te springen om met hun 

verhaal in de Ontmoeting te komen. “Maar we vinden het ook leuk om 

iets van anderen te lezen,” lacht Joke, “dus ja, dan zelf toch ook maar 

een keer, hè.” Ach, en eenmaal aan de praat is het meteen gezellig en 

blijkt er aan gespreksstof geen gebrek.  

Behoefte aan rust 

Nee, Drielenaren zijn ze niet, maar ze wonen hier al een behoorlijke 

tijd. “We zijn hier in 1987 gekomen.” Waarom juist in Driel?  

Tom: “Ik studeerde in 1984 af, maar in mijn vakgebied – bouwkunde, 

architectuur – was geen werk te vinden. Toen we in Leusden gingen 

samenwonen, werkte Joke al in Barneveld en ik ging vrijwilligerswerk 

doen in de stadsvernieuwing. Dat was een goede greep, want met die 

ervaring kon ik op een gegeven moment in Arnhem aan de slag als 

gedetacheerd ambtenaar stadsvernieuwing. En daar had ik een 

verhuisplicht, daarom zochten we een huis in deze regio. Ik zie me  

nog rondtoeren in onze ‘klassieke’ Peugeot, op zoek naar iets wat ons 

leek … We vonden Driel heel prettig liggen, mooi in het Nederlandse 

rivierenlandschap. En wil je naar het bos, dan kun je met het pontje 

gemakkelijk naar de overkant.”  

Joke lacht. “Ik hou wel van bos, maar dan áchter me. Ik hoef er niet in 

te wonen. Dus Oosterbeek werd het bijvoorbeeld niet, ook al is Tom 

daar geboren.” Driel vonden ze allebei een goede keus: een rustig 

dorp, landelijk gelegen, met voldoende ontsluitingswegen en de 

snelweg dichtbij. En voor de stad ben je zo in Arnhem of Nijmegen.  

“Nee, ik ben geen stadsmens”, zegt Joke. “Ik heb behoefte aan rust.  

Ik hoef niet altijd ‘aan’ te staan.”  

Tom, droog: “Dat heb ik ook: behoefte aan rust, alleen kan ik het 

uitknopje niet altijd vinden.” Maar Joke kijkt daar anders naar. “Jij bent 

meer een planner dan ik”, vindt ze. “Ik ben meer een rommelkont.” 
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Behoefte aan ruimte 

Het is niet het enige waarin ze verschillen. Ook de religieuze roots 

lopen uiteen. Zo is Tom van huis uit katholiek en Joke hervormd. Hun 

keuze om in Driel te gaan wonen heeft daar ook wel wat mee te 

maken. Joke: “Tom zei altijd: hoe meer katholieken in een gebied, hoe 

gezelliger het daar is. Of misschien kan ik beter zeggen: hoe meer 

vrijheid, minder ‘moeten’. Dat speelde voor ons een grote rol. Het was 

ook een reden om bijvoorbeeld niet in Barneveld te gaan wonen, terwijl 

ik daar wel werkte in die tijd. Daar leek het ons veel te streng.” 

Hadden jullie dat verlangen naar ruimte en vrijheid altijd al? 

“Bij mij is dat geleidelijk ontstaan”, zegt Tom. “Ik ben opgegroeid in de 

katholieke kerk, met veel kerkelijke gebruiken. Daar was ik op een 

gegeven moment echt op uitgekeken. Als twintiger ging ik studeren aan 

de Technische Universiteit in Delft en daar had je studentenpastoraat, 

gevormd door zes personen: twee waren hervormd, twee gereformeerd 

en twee katholiek. Zij vulden dat pastoraat volstrekt oecumenisch in, en 

ik volgde dat met interesse, dus mijn blik werd daar langzaamaan 

verruimd. Ik had toen al afscheid genomen van het rituele en was 

steeds meer verrast en geboeid door het inhoudelijke van geloven.” 

Joke: “Eenmaal in Driel wilden we graag naar een kerk. Ik heb van huis 

uit meegekregen dat je ook meedoet als je ergens ‘instapt’; ik was altijd 

al actief in hervormd jongerenwerk bijvoorbeeld. We zijn hier toen 

zowel naar de katholieke als de protestantse kerk gegaan en de prot. 

kerk stond ons direct aan: een hartelijke, meer saamhorige sfeer.” 

Liefde als kern van alles 

Tom vertelt dat hijzelf bewust ‘gastlid’ is geworden. Dat heeft een lange 

geschiedenis, die voor deze rubriek te ver voert, maar in grote lijnen 

komt het erop neer dat hij zich niet wil verbinden aan een 

overkoepelend instituut. “Ik heb het idee: hoe groter de kerk (het 

instituut), hoe meer de essentie uit beeld raakt. En als zo’n kerk dan 

meningen uitdraagt waar ik mij niet in kan vinden – en dat is gebeurd 

en gebeurt nog steeds – heb ik daar grote moeite mee. Ik wil dan niet 

dat een kerk uit mijn naam spreekt.” 
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Ze maken dus samen deel uit van de gemeente in Driel, want hier 

vinden ze het fijn, “maar ik ben daarmee niet automatisch ook lid van 

de PKN.”  

Kun je hier ook goed terecht voor dat inhoudelijke, Tom? 

“Zeker. Ik heb me bijvoorbeeld met plezier aangesloten bij de 

gesprekskring. Dieper ergens over doordenken en praten, dat boeit 

me. Ik lees graag en veel en iedere keer sta ik er weer van te kijken  

dat alles toch weer draait om dit ene, de kern van alles: de liefde/ 

betrokkenheid/barmhartigheid. Heb God lief en de naaste als jezelf – 

dat zijn drie opdrachten in twee geboden. En Jezus noemt die ‘gelijk’, 

niet ‘gelijkwaardig’. Dat vind ik fantastisch.” 

Kerststal 

Joke is minder van het lezen dan Tom. “Ik hou er zeker van, maar ik ga 

geen ‘zware’ boeken lezen. Ik ben meer van de tijdschriften, artikelen, 

daar haal ik meer uit. En ik naai en handwerk graag. Als ik ’s avonds 

een halfuur op de bank heb zitten lezen, wil ik wel weer eens wat 

anders doen, iets creatiefs, iets met mijn handen.” Wat bijvoorbeeld? 

“Nou, het klinkt misschien gek, maar op dit moment ben ik een kerststal 

aan het haken. Wil je hem zien? Ik heb Jozef en Maria al af en een 

schaap. O ja, en de kop van een ezel.”  

Dat klínkt niet alleen grappig, maar het ís dat ook. Sterker: ik zie hier 

stuk voor stuk prachtige staaltjes van (haak)naaldkunst. Vooral het 

schaap, met z’n leuke witte krulletjes, spreekt tot mijn verbeelding.  

Intussen zijn jullie beiden met pensioen, hoe bevalt dat? 

Joke: “Bijna. Ik ga er per 1 september vervroegd uit, voor mij is het dus 

prepensioen. En dat vind ik wel goed. Het groeiend aantal kinderen 

met gedragsproblemen kost mij steeds meer energie en gaat ten koste 

van het plezier van het lesgeven.”  

Taken en talenten 

Tom is al wat langer met pensioen. “Dat bevalt me goed. Ik merk vooral 

dat ik sneller moe ben dan vroeger. Prettig dus om nu minder hooi op 

de vork te nemen.” Zo vindt hij het bijvoorbeeld prima om een taak te 

doen (zoals in de kerk), “als die taak me tenminste ligt. Ik voel me het 

meest op mijn plek als assistent-patrouilleleider, snap je wat ik bedoel? 
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Nee, ik ben absoluut geen leidersfiguur, daar heb ik geen talent voor. 

En de hele dag achter de pc is ook niks voor mij.” 

Ook daarin verschillen ze. Voor ze in het onderwijs aan de slag kon, 

werkte Joke elf jaar in Barneveld als directiesecretaresse bij een grote 

bank. “Toen ik in 1980 afstudeerde op de P.A. (nu de pabo) was er 

bijna geen werk in het onderwijs, dus toen heb ik me maar laten 

omscholen en ben ik een opleiding bij Schoevers gaan doen.”  

Tom, met gepaste trots: “Je snapt nu dus waardoor Joke zo’n goeie 

scriba is, met die achtergrond. Wist je trouwens dat ze ook jarenlang 

de kerkbode heeft gedaan?” 

Dat ze later toch voor de klas kon, kwam min of meer als een 

verrassing: rond 2000 kreeg ze een brief van het Ministerie van OCW 

met de uitnodiging om als herintreder alsnog het onderwijs in te gaan, 

omdat er toen ineens weer grote tekorten waren. “Via een omweg 

kwam ik zo toch weer voor de klas.”  

Familiebanden 

Naast de kerkelijke activiteiten zijn er de goede familiebanden. Sinds 

bijna twee jaar genieten ze onder meer van hun kleinzoon Loet, waar 

elke donderdag een halve dag op wordt gepast in het huis van dochter 

Femke en schoonzoon Remco in Berlicum, meestal door Joke, soms 

door hen samen. “En als Joke niet kan, ga ik alleen”, knikt Tom.  

Zoon Sijtze (Fries: je spreekt het uit als ‘Sietze’) woont en werkt 

dichterbij, in Arnhem.  

“Deze zomer hebben we een aantal dagen vakantie gevierd met z’n 

allen”, vertelt Joke. “Dat was zo ontzettend leuk en verrassend. Tom  

en ik hadden een wat groter vakantiehuisje gehuurd in de Vogezen. 

Wie wilde, kon aanschuiven – niks moet, hadden we gezegd. En 

ineens waren ze er allemaal een paar dagen, heel fijn en gezellig!” 

Huishond 

Thuis is er ook altijd nog hond Ouzo, die mij al enthousiast heeft 

besnuffeld en begroet bij binnenkomst. “Ouzo is een asielzoeker”, 

vertelt Tom. “Hij is nu bijna 8. Hij komt van Kos, in Griekenland, hij  

is via een organisatie hierheen gekomen: een raszuivere vuilnisbak. 

We hebben hem opgevoed als ‘huishond’. Wat dat is? Geen jacht-  

of waakhond (alleen voor de post).”  
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Joke, lachend: “Volgens de buren blaft hij alleen als wij thuis zijn, hij 

beschermt de roedel. Echt een lieve hond.” 

Rust en ruimte in eigen tuin 

Ten slotte – last but not least – genieten ze allebei erg van hun tuin. 

Tuinen, moet ik zeggen, want zowel voor als achter zie ik een weelde 

aan gevarieerde, kleurig bloeiende planten en struiken, en in de 

achtertuin bovendien een pergola met druiven en diverse (fruit)bomen. 

Plukken jullie zelf ook (letterlijk) de vruchten van wat er groeit?  

Joke knikt. Ze wijst op de appelboom. “Die zijn nu nog niet rijp, maar ik 

zag wel dat het hoog tijd wordt voor de druiven. De vogels beginnen 

ervan te eten, dat willen we liever voor zijn. Dit jaar hangt er veel, zoals 

je ziet. Ik maak er sap en jam van. De meeste potjes jam gaan naar de 

kerk, voor de verkoop in het Gebouw. We 

hebben er een speciale sappan voor 

aangeschaft, wil je hem zien? Dat werkt 

heel prettig. Dat doen we trouwens altijd 

samen, want het is een secuur karweitje.”  

“Tuinieren is ook een grote hobby van 

mij”, vervolgt ze enthousiast. “Ik hou 

ervan om met mijn handen in de aarde te 

wroeten, iets nieuws uit te proberen of 

planten te verplaatsen als ze niet 

voldoende aanslaan. En de bomen zijn 

fijn. Ze geven ons heerlijk schaduw, in 

verschillende hoeken van de (achter)tuin. 

Je kunt hier altijd wel ergens zitten 

zonder last te hebben van de zon. Zie je 

die plataan? Door de groei vervelt hij en vallen er stukken schors af. 

Prachtig om te zien.”  

En zo zijn we terug bij de rode draad die door hun leven loopt: de rust 

en de ruimte, waarvan ze ook op hun eigen plekje in deze nieuwbouw- 

wijk van Driel dankbaar genieten. 

Tom en Joke, dank voor de warme ontvangst en het mooie gesprek! 
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GEDICHT 

 

Om gelijkmoedigheid 

Maak mijn hart een oase van stilte, 

maak mijn lichaam een tempel van rust, 

maak mijn geest een onbeschreven blad, 

maak mijn ziel een spiegel van licht. 

 

Maak mijn mond zonder oordeel, 

maak mijn ogen onthecht, 

maak mijn oren tot horen bereid. 

Dat ik leer staan met lege handen. 

 

Dat ik mag aanvaarden wat is, 

mag vertrouwen wat komt, 

mag loslaten wat was, 

op adem mag komen ieder moment. 

 

Alles begrijpend ben ik wijs, 

niets grijpend ben ik liefde, 

niets bezittend ben ik vrij, 

niets waarmakend ben ik waar. 

 

Toon mij het gezicht 

van voor ik begon, maak mij 

één met alles, één met allen, 

één met de Bron. 

 

Hein Stufkens (geb. 1947) 
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

Woensdagmiddag 3 september: Gesprekskring ‘Leven en geloof’, in 

Ons Gebouw, 14:30-16:00u. Thema: ‘De Bergrede’. Inloop met 

koffie/thee vanaf 14:15u. Ook interesse? Welkom! 

 

Woensdagochtend 10 september: Koffie-inloop in  

Ons Gebouw, 10:30-12:00u. Gastvrouw/gastheer:  

Marchien Pranger en Harm Siegers. 

Van harte welkom! 

 

Zaterdag 13 en (mogelijk) zondagmiddag 14 september: Open 

Monumentendag. Ook ons kerkgebouw is dan open en te bezichtigen. 

 

Donderdagavond 18 september: Blje Kerk Concert in de RK Kerk: 

Polenconcert, uitgevoerd door het Poolse jongerenorkest Promyki 

Krakowa, t.g.v. de jaarlijkse herdenking van de Poolse bijdrage aan de 

Slag om Arnhem. Aanvang 19:30 uur. Toegang vrij. 

 

Zaterdag 20 september: Herdenkingen Slag om Arnhem Operatie 

Market Garden september 1944. Toespraken en kransleggingen. 

- Airborneherdenking Driel (Polenplein): 15:00 uur; 

- Royal Engineersmonument Driel (Rijndijk): 17:00 uur. 

 

Zondag 21 september: Cantatevesper - ‘Wachet auf, ruft uns die 

Stimme’ (BWV 140), uitgevoerd door het Bachensemble Arnhem o.l.v. 

Thea en Pieter Endedijk. Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem.  

Aanvang 16:00 uur. Toegang vrij (deurcollecte na afloop). 

 

Zaterdag 27 september: 10:00-14:00 uur: RommelPlusmarkt Driel 

(kerk, kerkplein, Ons Gebouw). Geschikte spullen zelf inbrengen kan 

donderdagmiddag 25 sep. (13:30-17:00u) en vrijdagochtend 26 sep. 

(9:00-12:00u). Of bel Dick Huiskamp (nummer: zie papieren kerkblad). 

 

Ook op zaterdag 27 september: VIS-activiteit: Excursie Pluktuin 

Hemmen, 10:30-12:00 uur. Akker rechts naast Veldstraat 81.  
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Bijbelleesrooster 

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het 

oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse 

Kerk in Nederland.  
 

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd 

komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht. 

 

Zo 31 aug. Deut. 24:17-22 Hebreeën 13:1-6 Lucas 14:1, 7-14 

 Dienst van Schrift en Tafel 

Zo 7 sep.  Deut. 30:15-20 Filémon 1-20  Lucas 14:25-33 

 Startzondag en overstapdienst 

Zo 14 sep. Ex. 32:7-14 1 Timoteüs 1:12-17 Lucas 15:1-10 

Oecumenische vredesdienst in de RK Kerk (Kerkstraat 25 Driel) 

o.l.v. ds. Ella Kamper en m.m.v. koor Impuls 

Zo 21 sep. Amos 8:4-7 1 Timoteüs 2:1-8 Lucas 16:1-17 

 

Zo 28 sep. Amos 6:1-10 1 Timoteüs 6:11b-19 Lucas 16:19-31 

 

Zo 5 okt.  Habakuk 3:1-19  2 Tim.1:6-14 Lucas 17:1-10 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op 

met Cora Camps (voor haar gegevens: zie papieren kerkblad).  

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, 

dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul 

Baart en het wordt geregeld.  

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer  

(voor hun gegevens: zie papieren kerkblad). 

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 
 

 

31 augustus : fam. De Langen 

7 september :  fam. Roeleveld 

14 september : fam. Van Merkerk 

21 september : fam. Houweling 

28 september :  fam. Bloed 

 

 

 
 

KOPIJ voor het volgende kerkblad (nr. 10 – oktober 2025) uiterlijk 

aanleveren op dinsdag 16 september via e-mailadres: 

ontmoetingdriel@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 

 

Zondag 31 augustus Dienst van Schrift en Tafel   

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Restauratie en onderhoud 

 

Zondag 7 september Startzondag en overstapdienst  

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : PKN / Geloven met jongeren / Nederland 

Koffieschenken  : Joke en Tom van der Borg 

 

Zondag 14 september Oecumenische vredesdienst in de RK Kerk  

m.m.v. koor Impuls 

Voorganger  : ds. P. Kamper, Apeldoorn 

Organist  : Henk Kiestra 

 

Zondag 21 september  

Voorganger  : ds. M. de Bree, Westervoort 

Organist  : Jaap van der Spek 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / Noodhulp / Oekraïne 

 

Zondag 28 september  

Voorganger  : ds. H. Keur, Hilversum 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Stichting Hulp Haïti Driel 

 

Zondag 5 oktober  

Voorganger  : ds. F. Leever, Houten 

Organist  : Bernard van Beek 

Uitgangscollecte  : Plaatselijk jeugdwerk 

Koffieschenken  : Desirée en Rob van de Harst 

 


