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22e jaargang nr. 7/8 – juli/augustus 2025 

 

UITKIJKEN 

 

Zomer! 

In de week dat ik dit schrijf zit de zomer ongehinderd in het zadel en 

staat er zelfs een hittegolf in de vooruitzichten. Tijd dus om het tempo 

te vertragen en op tijd en voldoende bescherming te zoeken tegen de 

zon. Juist in die hete dagen vind ik het een genot om ’s morgens vroeg 

het slaapkamerraam even wijd open te zetten, als de vogels zich nog 

voluit laten horen voordat ook zij zich verschansen op schaduwrijke 

plekken in de struiken en de bomen. 

 

Zomertijd is ook vakantietijd voor veel mensen. Niet voor iedereen –  

en dat geldt hier in Driel misschien nog wel meer dan wij dat kennen  

uit onze vorige woonplaats, Amersfoort. Als je niet afhankelijk bent  

van de schoolvakanties, geen rekening hoeft te houden met het ritme  

van scholieren of studenten, of sowieso aan huis gebonden bent, kan 

de zomertijd zomaar een wat eenzame periode zijn. Kán. Hoeft niet, 

natuurlijk. Want ook in juli of augustus kunnen we, als ‘thuisblijvers’, 

elkaar opzoeken. 

 

Niemand 

“Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van 

woorden.” Zo luidt een uitspraak van de Tsjechisch-Nederlandse 

dichteres Jana Beranová uit de jaren 80 van de vorige eeuw, maar 

mondiaal gezien is het opnieuw (of nog steeds) een actuele tekst,  

denk ik zo, gelet op alle oorlogen die er op dit moment woeden op 

uiteenlopende plekken in de wereld en de bedreigingen die daarvan 

uitgaan. In mijn beleving worden die elke week, elke dag heviger en 

angstaanjagender. Wat staat de wereld te wachten? Wat staat óns nog 

te wachten?  

Om niet verlamd te raken door zulke vragen en om de neiging te 

weerstaan mijn kop in het zand te steken, is het beter me te richten op 

wat dichtbij is, in het hier en nu, behapbaar. En dan blijkt: ook dichtbij  

is die uitspraak van toen actueel. 
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Luisteren en praten 

Naar iemand luisteren veronderstelt dat er ook iemand is die praat. Niet 

in het wilde weg, maar gericht. Gericht op een oor dat zich opent.  

Dat is soms al een hele kunst als je het mij vraagt, zowel dat gerichte 

praten als het met aandacht luisteren. Het vraagt focus. Maar het is 

ook een kunst die je met oefenen kunt leren.  

Gewoon klein beginnen: niet meteen door een ander heen beginnen te 

praten, of je eigen gedachten er direct overheen leggen. Dat is vaak al 

moeilijk genoeg, want iemand zegt iets en dat doet je dan meteen 

denken aan …  

Dan moet je soms echt op je tong bijten om dat dan niet ook meteen te 

zeggen, maar je eigen verhaal op dat moment achterwege te laten of te 

parkeren tot een geschikter moment. 

 

Een van de mooie dingen van een (kerk)gemeenschap vind ik dat we 

met elkaar die pendelbeweging van ‘luisteren en praten – praten en 

luisteren’ in beweging kunnen zetten en samen gaande kunnen houden 

– en echt niet alleen in een gespreksgroep. Overal waar ‘iemand 

luistert naar iemand’, met een open hart, ketsen woorden niet af  

maar vallen ze in goede aarde, in vruchtbare grond.  

Dan bloeit er wat op.  

 

Een goede zomer gewenst! 

 

Coosje Haan, redacteur kerkblad 
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PASTORAAL 

 

Omzien naar elkaar 

Komende maand ondergaat Anton Hulshuizen de knieoperatie waar hij 

al lang op wachtte. Geen gemakkelijke weg, ook omdat Jannie dan niet 

thuis kan blijven. Zij zal in Liefkenshoek (Heteren) gaan logeren.  

Het is niet goed te voorspellen hoe dat zal gaan, hoe zij dat gaat 

ervaren, gewend als ze is aan de 24-uurszorg van Anton.  

Ook voor Anton zelf is dat spannend, naast de spanning die er al voor 

hem is vanwege de operatie en de revalidatie daarna. Wij wensen hem 

en Jannie sterkte toe en bidden om een voorspoedig herstel. 

 

Er breekt nu een periode aan waarin er minder activiteiten zijn.  

Laten we daarom denken aan mensen die de komende tijd alleen zijn 

of zich alleen voelen en die misschien juist in de zomertijd minder 

contacten hebben. 

 

Zomervakantie Marieke 

Op het moment van schrijven is Pinksteren nog maar net geweest. 

Maar omdat deze editie van de Ontmoeting een wat langere tijdspanne 

beslaat, toch ook alvast iets over de zomervakantie. Die begint in de 

regio Tiel voor de scholen pas op 18 juli, dus ruim later dan in de 

Overbetuwe. Ik heb zelf dan ook redelijk laat vakantie:  

van 2 tot en met 24 augustus. We hopen in die periode twee weken 

in Zwitserland te vertoeven; daar kijken we erg naar uit!  

 

Wanneer er in de genoemde weken pastorale zorg nodig is, kan er 

contact opgenomen worden met de voorzitter van de kerkenraad, Koert 

de Langen.  

 

Of u de vakantie er al op heeft zitten, nog later weg gaat of ‘gewoon’ in 

het mooie Driel en omgeving blijft: ik hoop dat het voor iedereen een 

aangename, rustige, en niettemin inspirerende tijd zal zijn! 

 

ds. Marieke Muijen 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Startzondag 2025    

 

Op zondag 7 september 2025 vieren we met elkaar 

de startzondag. Deze gezinsdienst, waarin ds. 

Marieke Muijen voorgaat, is ook de overstapdienst voor     

Sepp van Burken. Voor deze dienst is al een 

voorbereidingsgroep in het leven geroepen.  

Voor het programma daarná (inclusief lunch) zoeken we nog enkele 

enthousiaste gemeenteleden die willen meedenken over de inhoud 

ervan.  

➔ Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, laat het dan uiterlijk 

maandag 7 juli a.s. aan mij weten  

(voor mijn gegevens: zie papieren kerkblad) 

 

Koert de Langen, voorzitter kerkenraad 

 

VAN DE DIACONIE 

 

Attentie! De mand, bedoeld voor het deelkastje: wie vult ’m mee? 

Graag maken we u en jou nog 

maar eens attent op de mand die 

in de kerk staat, pal achter de 

achterste stoelenrij, onder de 

tafel. 

Het is een mand waarin de 

diaconie spullen verzamelt voor 

in het deelkastje naast de oprit. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

houdbare etenswaren, 

schoonmaakspullen en verzorgingsproducten. 

 

➔ Verzamel je mee? 
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ZENDINGSBLOK: EEN NIEUW DOEL  

Een tijdlang was de opbrengst van het zendingsblok achter in de kerk 

bestemd voor hulp aan kinderen in Oekraïne. 

 

Vanaf 1 juli heeft de diaconie een 

nieuw doel bedacht: 

STICHTING HOOP HAÏTI. 

 

Hieronder leest u meer over het 

waarom en het wat. 

 

Laboratorium Centre Medical Passe Catabois (CMPC) 

Stichting Hoop Haïti (SHH) ondersteunt Jacqueline van de Weert, die 

al dertien jaar als verpleegkundige (onbezoldigd) werkzaam is in het 

ziekenhuis van Passe Catabois, waarover Rob Hulshuizen de 

algemene leiding heeft. Zij heeft daar de dagelijkse leiding. 

 

Bij het ziekenhuis (CMPC) hoort ook een laboratorium. Om te voldoen 

aan de eisen van de overheid én om te kunnen voldoen aan de 

toenemende vraag naar onderzoeken moet dit laboratorium worden 

verplaatst en uitgebreid. Ook is het nodig dat er allerlei apparatuur 

wordt vernieuwd. Daarnaast heeft CMPC sinds kort een gediplomeerde 

laborante in dienst. 

 

Noodzakelijke doorontwikkeling in de zorg  

Voor dit speciale project, deze noodzakelijke/vereiste doorontwikkeling 

in de zorg vanuit CMPC, is veel geld nodig. Jacqueline wil dit graag via 

haar SSH financieren. Goed om te vermelden is dat Jaap van Merkerk 

(geen onbekende als het gaat om het werk in Passe Catabois) dit ook 

van harte aanbeveelt. 

 

Met de opbrengst van ons zendingsblok willen we als PG Driel vanaf  

1 juli dan ook van harte bijdragen aan dit project. Doet u weer mee? 

Op 31 december zal de diaconie de opbrengst met een gift naar boven 

toe afronden. 
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UITGANGSCOLLECTES 

 

6 juli: Stichting TOF (Together One Family) 

Stichting TOF biedt hulp aan iedereen die dit nodig heeft, binnen en 

buiten Nederland. In Nederland worden goederen verzameld die 

worden uitgereikt aan wie het nodig hebben. In de PG Driel zijn Sjaan 

en Dick Huiskamp nauw verbonden met TOF, waaraan zij onder meer  

kleding doneren. Met onze bijdrage houden we deze hulp gaande. 

 

13 juli: Stichting Hulp Haïti Driel  

Jaarlijks vraagt de Stichting Hulp Haïti Driel een aantal 

keren onze aandacht en steun voor met name het 

medische project in Passe Catabois. Daarnaast draagt 

de stichting actief bij aan verbetering van de 

leefomstandigheden in dit gebied. Aanbevolen! 

 

27 juli: Stichting Edukans 

De droom van Edukans is om eraan bij te dragen dat alle kinderen en 

jongeren op de wereld een fijne plek hebben om te leren in een veilige, 

inclusieve omgeving. Waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen 

ontplooien. Waar ze vaardigheden ontwikkelen om vorm te geven aan 

een gelijkwaardige en duurzame toekomst. Met deze missie werkt 

Edukans onder meer in Zuid-Afrikaanse landen. Helpt u mee? 

 

10 augustus: Stichting Noodfonds Overbetuwe 

Stichting Noodfonds Overbetuwe is opgericht door 

betrokken kerken en instellingen. De stichting helpt 

mensen in de gemeente Overbetuwe die in acute 

(financiële) nood verkeren. Dit doet zij incidenteel, wanneer 

gebruikelijke hulpverleningstrajecten tijdelijk geen uitkomst bieden. 

Naastenliefde staat hierbij altijd voorop. Steunt u mee? 
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24 augustus: Bloemen in de dienst 

Met onze financiële bijdrage zorgen we ervoor dat er elke zondag 

voorin de kerk een vers boeket bloemen staat. Na afloop van de dienst 

worden deze bloemen bezorgd bij iemand uit ons midden die we graag 

bedanken of een steuntje in de rug willen geven. 

 

31 augustus: Restauratie en onderhoud 

Deze regelmatig terugkomende collecte is nodig om eraan bij te dragen 

dat de kerk en Ons Gebouw goed kunnen worden onderhouden, ook 

voor de toekomst. Zo kan dit rijksmonument (met het aangrenzende 

gebouw) een mooie ontmoetingsplek blijven, niet alleen zondags, maar 

ook doordeweeks. 

 

7 september: Prot. Kerk 2025 / Jonge generaties (Nederland) 

Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als 

die jongeren zich er thuis voelen en serieus genomen 

worden. De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij 

met ‘seizoenspakketten’: methoden, spellen en werkvormen voor 

diverse groepen van verschillende leeftijden. Ook catechesemateriaal 

is erin opgenomen, om jongeren te helpen nadenken over geloven en 

zingeving. Het materiaal is ontwikkeld met lokale gemeenten en wordt 

telkens opnieuw aangevuld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

jonge generaties. 
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GESPREKSKRING ‘LEVEN EN GELOOF’ 

 

Talenten 

In de gesprekskring van afgelopen juni hebben we met elkaar Mattheüs 

25:14-30 gelezen: de gelijkenis van de talenten. We kwamen erachter 

dat de term ‘talenten’ nogal verwarrend werkt … Waar dat in de tijd van 

de Bijbel een enórme som geld betrof, denken wij al snel aan ‘dat waar 

wij talent voor hebben, wat we goed kunnen’.  

Het is heel mooi om het daarover te hebben, natuurlijk; toch is het niet 

wat deze gelijkenis wil zeggen. De talenten die wij van God ontvangen 

zijn zijn grootste geschenken aan ons; en 

daarmee kwamen we op het spoor van liefde, 

vertrouwen, genade, vergeving. Dat reikt 

verder en dieper dan ‘dat waar wij goed in 

zijn’! 

Daarmee komt de gelijkenis in een ander licht 

te staan: de primaire aandacht verschuift van 

wat wij ermee doen naar of en hoe wij kunnen 

ontvangen. En niet, zoals de derde dienaar, 

het begraven en er niets mee doen. 

 

Verschillende andere bijbelteksten hielpen om de gelijkenis in een 

breder perspectief te zien: 

… Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde (Luk. 7:47b). 

Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God 

eerder binnengaan dan u (Matth. 21:31b). 

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.  

Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave 

die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, 

zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. (1 

Petr. 4:8-10). 

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie 

gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of 

zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan” (Matth. 25: 40). 
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De gelijkenis van de talenten bracht ons op het spoor van het proberen 

te leven met geopende handen, om te ontvangen van wat van 

Godswege op ons toe komt, het meest waardevolle dat wij kunnen 

ontvangen: liefde, vertrouwen, genade, vergeving. En dan kunnen we 

daarvan met vreugde delen, zonder angst, zonder het gevoel toch altijd 

tekort te schieten. Al met al is dat een bevrijdende boodschap! 

 

Welkom om aan te sluiten 

Via deze weg wil ik nog maar eens benadrukken hoe bijzonder het is 

met elkaar in gesprek te raken over deze en andere waardevolle 

dingen. Er is volop ruimte voor vragen, voor moeite, voor het delen van 

ervaringen.  

En het is nog méér bijzonder om te ervaren dat geloof aan ons leven 

zo’n verdieping en verrijking geeft. En dat we, ook al zijn niet alle 

vragen opgelost, zéker geïnspireerd weer uit elkaar gaan. 

 

Tijdens de zomermaanden willen we graag doorgaan met deze kring. 

De volgende twee staan gepland op woensdag 2 juli en woensdag 6 

augustus, beide van 14.30 tot 16.00 uur. In Ons Gebouw staat dan 

vanaf 14.15 uur de koffie en thee klaar. Op het moment van schrijven is 

het thema voor deze en volgende bijeenkomsten in de overdenkfase, 

maar op 2 juli zal dit naar verwachting de Bergrede zijn.  

Van harte welkom! 

 

Marieke Muijen  
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KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN IN DE ZOMER OP DE 

WOENSDAGEN 9 JULI EN 13 AUGUSTUS 

 

Fijn om elkaar ook in de zomer tijdens de koffie-inloop te ontmoeten in 

Ons Gebouw, onder het genot van een lekker  

bakkie koffie of thee.  

Van harte welkom! 

Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen,  

gebeurtenissen, over iets leuks of iets moois, 

met natuurlijk ook de mogelijkheid iets serieus of  

ontroerends met elkaar te delen.    

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs. 

Voor woensdag 9 juli en 13 augustus van harte uitgenodigd  

van 10.30-12.00 uur in Ons Gebouw.  

Neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!  

 

Gastvrouwen 9 juli: Liesbeth van Barneveld en Henny Ladestein 

Gastechtpaar 13 augustus: Riet en Martien de Langen 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit! 

 

RONDOM DE KERK 

 

Kerktorenrenovatie 

 

Vanuit ons huis een 

mooi uitzicht op de 

renovatie van de toren. 

Nu nog zonder haantje. 

 

Met vriendelijke groet,  

Familie Siegers 
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JEUGDPAGINA 

 

Hoi allemaal, 

 

Het is alweer bijna zomervakantie       . Ik kijk er elk 

jaar weer erg naar uit. Jullie ook?  

Maar eerst nog even afronden op werk (zoals ik) of op 

school (zoals jullie).  

 

Ik weet dat Sepp dit jaar de eindmusical heeft en dan overstapt naar de 

middelbare school en Job Balkema heeft juist zijn middelbare school 

afgerond en mag zijn diploma in ontvangst gaan nemen. Waarvoor 

hartelijk gefeliciteerd. En voor beiden veel plezier toegewenst!  

➔ Overigens: de overstapdienst voor Sepp hebben jullie niet gemist, 

maar deze is verplaatst naar 7 september.  

 

Een aantal weken geleden was er een Kliederkerk in Heteren, waarin 

dit jaar het verhaal centraal stond van de genezing van de blinde man. 

Het was weer een gezellige middag met geklieder/geknutsel/gespeel 

om dit verhaal te leren kennen. Tot slot aten we nog een drol (dit was 

een koekje), omdat dingen niet altijd zo zijn zoals ze lijken       . 

, 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe! 
 

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling 

(jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

about:blank
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BRIEF AAN GOD 

 

Op zondag 1 juni hebben de kinderen in de kindernevendienst o.l.v. 

Vivian bijzondere enveloppen gemaakt en versierd, om te gebruiken 

voor ‘een brief aan God’. 

Na afloop van de dienst zijn deze enveloppen uitgedeeld. En of je nu 

‘echt’ een brief schrijft of niet, de vraag komt dan toch op: wat zou jij, 

wat zou u, wat zou ik zeggen of vragen in een brief aan God?  

Iets om voor jezelf over na te 

denken. 

 

Hieronder een impressie van een 

heel aantal kleurig versierde 

exemplaren: 
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KLEURPLAAT 
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VERTEL EENS … 
 

In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over wat 

hen bezighoudt, wat ze daarin ervaren en wat ze erover willen delen.  

Voor dit zomer(dubbel)nummer sprak ik met het voltallige gezin 

Quakkelaar: Merijn, Elske, Fenna en Mirthe. 

 

“Voor ons is belangrijk dat alles er mag zijn. Dan is het goed.”  

“Kom maar gewoon”, had Elske me gezegd. “Dan zien we op dat 

moment wel of de meiden ook aanschuiven.” Leuke verrassing dus dat 

ze op de afgesproken avond alle vier aan tafel zitten. “Zin in?” Jawel, 

maar ze zijn vooral nieuwsgierig. Wel, dat is een mooi begin      . 

Waarom (en wanneer) zijn jullie hier in Driel komen wonen? 

Elske begint. Ze vertelt dat ze dertien jaar geleden dit huis kochten. 

“We woonden toen al een tijdje in Elderveld, Arnhem-Zuid. Fenna was 

net 4, die was daar geboren, en ik was in verwachting van Mirthe. We 

zochten een huis met wat meer ruimte, vooral rondom het huis.”  

Merijn: “En ik wilde graag meer ruimte om te kunnen klussen.”  

Kwamen jullie allebei oorspronkelijk uit deze buurt? 

Elske: “Ik kom uit Arnhem. Merijn niet, die groeide op in Maarssen, bij 

Utrecht.” Hoe een Arnhems meisje en een jongen uit Maarssen elkaar 

dan toch vonden is een verhaal apart, dat ze met zichtbaar plezier 

vertelt. “Ik had in die tijd (eind jaren 90) een vriendin die met haar koor 

optrad in Maarssen en ik ging mee. Na afloop gingen we naar een 

barretje, wat drinken. Tja, en daar was Merijn ook.”  

En de rest is geschiedenis? “Nou-ou …”, ze kijkt hem even schuin aan. 

“Ik vond jou helemaal niet zo leuk toen. Ik wou liever wat afstand.” 

Engeltje 

“Maar ik liever niet”, zegt Merijn droog. “Voor mij was het meteen raak 

toen ik jou zag. Dat klinkt misschien gek, maar in mijn herinnering zat 

er een engeltje op mijn schouder dat fluisterde: “Zij wordt jouw vrouw!”  

“En daar snap ik dus niks van”, lacht Elske. “Ik ben daar denk ik te 

nuchter voor. Toen jij meteen wilde afspreken, heb ik de boot dan ook 

bewust afgehouden. Ja, we hebben ge-msn’d, dat deed je toen. We 

hadden natuurlijk nog geen mobiel en ik had je mijn mailadres maar 

gegeven, met het idee: daar komt vast niks van.” 
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Maar toen ze na maanden elkaar eindelijk een keer echt zagen, viel bij 

haar het kwartje alsnog. “We hadden ook zeker wel raakvlakken: zo 

leidden we allebei de kinderkring in onze kerk en we hielden allebei 

van zingen en van muziek.” 

Merijn: “Ja, gek hè, dit wist ik van begin af aan zo zeker, terwijl ik 

normaal gesproken best een twijfelkont ben … Maar als ik eenmaal 

weet wat ik wil, dan ga ik ervoor.”  

“Daarin verschillen we wel”, zegt Elske. “Ik hak graag metéén een 

knoop door, dan hebben we het maar gehad. Maar dan valt het later 

soms dus toch nog tegen.” Ze lacht. “Of mee, in dit geval.” 

Dat hun eerste huis in Elderveld stond kwam zo: “We hadden 

afgesproken dat we zouden gaan wonen waar ik werk zou vinden”, 

zegt Elske. “Ik was net klaar met de HBO-V. Jij werkte toen bij de 

Intertoys, dus jij kon in principe overal wel werk vinden. Toen kon ik 

aan de slag in Rijnstate, afdeling Geriatrie, dus het werd Arnhem.”  

Merijn: “En vervolgens ging het eigenlijk op een heel nuchtere manier, 

zo van: we hebben nu dat huis, zullen we dan ook maar trouwen?”  

Elske: “Nee, heel romantisch was het niet, haha.” 

Afkicken en aanhaken 

Fenna en Mirthe luisteren aandachtig mee. Ze moeten er soms ook om 

lachen. Herkennen ze zichzelf in hoe hun ouders dingen aanpakken? 

Fenna: “Ik twijfel soms ook, maar als ik eenmaal weet wat ik wil, dan 

pak ik wel door.” Ze doet nu een tussenjaar, vertelt ze, want ze had na 

haar examen vorig jaar nog geen idee wat ze verder wilde. En ze 

moest ook ‘afkicken’ van de middelbare school.  

“Ik was daar altijd de jongste, ik was 10 toen ik in de brugklas kwam en 

sommige leraren gingen daar echt stom mee om, die deden net of ik 

een klein kind was, en dat bleef zo. Dan kreeg ik bijvoorbeeld andere 

boeken aangeraden dan de rest. Dat vond ik heel vervelend, echt niet 

leuk, want ik zat natuurlijk juist in die klas omdat ik daar paste.”  

Intussen heeft ze haar pad gevonden: in september begint ze met de 

studie Pharmaceutical Sciences, in Utrecht. “Heel leuk lijkt me dat. 

Lekker proefjes doen. Ik wilde vroeger al laborant worden.” Elske lacht. 

“Als klein kind zei je altijd dat je een medicijn wilde ontwikkelen om 

kanker te genezen. Dus deze keus verbaast ons niks.” 

Mirthe denkt dat ze meer op Elske lijkt. Dat nuchtere bevalt haar wel. 

“Maar of ik nou zo’n doorzetter ben?”  
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Ze kijkt vragend naar Elske, die vindt van wel. “Jij kan echt uren 

oefenen op iets wat je onder de knie wilt krijgen. Hoe je hier weleens 

dagenlang tegen de muur de handstand hebt geoefend bijvoorbeeld, 

tot je ’m kon. Dat vind ik heel knap.”  

Waar lopen jullie warm voor, naast je werk of je school? 

“Zingen”, reageert Elske direct. “Ja, ik zit op Impuls. Maar daarnaast 

heb ik privézangles, daar geniet ik enorm van. Wat ik daar zo leuk aan 

vind? Mezelf uitdagen, dat ik dingen zing waar ik zelf nooit op zou 

komen, zoals opera. Heel hoog zingen of juist heel laag. Dan denk ik: 

Hoe dan? Hoe gaat mijn stem dat kunnen? En als het dan uiteindelijk 

lukt, vind ik dat fantastisch.”  

Tijd voor een carrière als solozangeres? Ze aarzelt. “Misschien in een 

bandje? Je verwacht het misschien niet, maar ik ben heel zenuwachtig 

als ik in het openbaar alleen moet zingen. Dus nee, dat is geen optie.” 

Geraakt door muziek 

Merijn en Elske hebben samen nog op Voices (Arnhem) gezongen. 

Een groot deel van Elskes familie zong daar ook altijd, maar sinds de 

kinderen lukte samen op één koor hen niet meer met oppas. Merijn:  

“Ik speel nu in het combo van Voices, gitaar en basgitaar. Het moet me 

muzikaal raken, dan heb ik het naar m’n zin. Dat kan trouwens ook 

rock of metal zijn; vooral lekker ritmische nummers spreken mij aan.”  

Elske: “Het kan mij ook emotioneel raken als ik zing. Vaak zijn dat 

nummers met een boodschap, iets van gospel. Ken je het lied ‘He’s  

my comforter’, over Jezus die mensen niet veroordeelt? Dat vind ik  

zo mooi!” 

En Mirthe? Zij wordt heel blij van dansen, vertelt ze. Dat begon al toen 

ze een jaar of 4 was; ze ging op jazzballet, samen met een buurmeisje. 

“Daarna deed ik streetdance en sinds een jaar zit ik op moderne dans.” 

Volgens Elske zit dat een beetje tussen ballet en streetdance in: “Het is 

sierlijk én het is stoer, ritmisch. Echt wat voor jou.” 

Vriend(inn)en voor het leven 

Voor Fenna zijn het vooral haar vriend(inn)en voor wie ze warm loopt. 

“Ik heb geen speciale hobby’s of sporten, maar ik spreek wel graag af 

met vrienden, daar word ik heel blij van. Waar het me vooral om gaat? 

Samenzijn, met elkaar kletsen, elkaar begrijpen, overal over kunnen 

praten. Ik heb een heel leuke vriendengroep van heel verschillende 

mensen.” 
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Voor hen alle vier zijn vriendschappen belangrijk. Elske: “Ik heb nu nog 

steeds twee vriendinnen die ik al ken vanaf de middelbare school. Dat 

is heel vormend geweest en onze vriendschap is nog altijd hecht. We 

kennen elkaar door en door en leven in alles met elkaar mee. Als 17-

jarige ging ik met een van hen op fietsvakantie, en we gingen naar het 

Flevofestival, dat weet ik nog goed. Je ontwikkelt je samen, beleeft 

dingen samen. Dat is nu nog steeds waardevol. Ook al zien we elkaar 

niet meer zo vaak als vroeger, we proberen er voor elkaar te zijn.”  

Buren als vrienden 

Dat is anders, vindt ze, dan de vriendschappen die Merijn en zij later 

samen hebben opgebouwd. “Die zijn ook fijn, en ook met hen delen we 

veel, maar het voelt ‘makkelijker’. Zo huren we al jaren met oud & 

nieuw gezellig een groot huis met z’n allen: acht volwassenen met 

samen een heel aantal kinderen. Die zijn meegegroeid met onze 

vriendenkring en vinden die momenten samen gelukkig ook leuk.” 

Ja, er is wel verschil tussen vrienden en familie, vinden ze. “Familie is 

meer vanzelfsprekend“, denkt Elske. “In vriendschap laat ik me dieper 

kennen, daarin gaat het meer over kwetsbaarheid.”  

“Goede buren zijn ook belangrijk”, vult Merijn aan. “Die beschouwen we 

ook als vrienden. Dat is zo gegroeid. Door open te staan, interesse te 

hebben. Ook onze kinderen kunnen bij hen terecht, en andersom.” 

En hoe ervaren jullie de kerk, de PG Driel? 

Ze vertellen dat ze zich direct na hun verhuizing aansloten. “Mirthe is 

hier ook gedoopt, toen woonden we hier vijf maanden.” Elske: “We 

hebben ons vanaf het begin welkom gevoeld. We stelden ons ook 

open, dan krijg je het ook terug.” Intussen vervullen ze verschillende 

rollen in de kerkelijke gemeente. Elske is jeugdouderling en draait mee 

in de kindernevendienst en Merijn zit in het streamteam: “Ik vind het 

heel ‘gewoon’ om mijn steentje bij te dragen.” IT is inmiddels ook zijn 

(parttime) werkgebied, maar de hoofdmoot is voor zijn passie, zijn 

bedrijf: fotografie. De prachtige foto’s aan de muur getuigen ervan.  

Geloven 

We komen ook te praten over geloven. Willen ze daar iets over kwijt? 

Merijn: “Er is meer tussen hemel en aarde, zeg ik altijd. Als ik zie hoe 

alles in elkaar zit, hoe dingen soms met elkaar samenhangen … geen 

twijfel mogelijk.” Elske sluit erbij aan: “Ik geloof niet dat God er níét is, 

om het zo maar eens te zeggen. Ik voel dat Hij er is, dat Hij me helpt.” 
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Ze kijkt me aan: “Maar het blijft geloven, hè. Ik kan niemand 

overtuigen. Ook mijn kinderen niet. We kunnen het wel voorleven: Dit  

is wat wij doen, zo leven wij als gezin. We gaan naar de kerk en we 

bidden voor het eten.” 

Fenna: “Mag ik eerlijk zijn? Ik geloof niet in God. Voor mij spreekt het 

dus niet vanzelf dat ik naar de kerk ga. Ik ben niet anti, maar het zegt 

me gewoon weinig.”  

Elske: “Daarin proberen we een goede manier te vinden. Vanaf 12 jaar 

krijgen de meiden ook zelf een keuze, bijvoorbeeld eenmaal per maand 

niet mee. Zo bekijken we steeds wat past, ook bij ons als gezin.”  

Mirthe wil er nog niet zo stellig iets over zeggen. Ze vindt het wel fijn 

dat er sinds een tijdje weer jeugdkerk is, waar ze trouwens meestal 

samen met Fenna naartoe gaat. “Daar kan je ook terugpraten, dat vind 

ik fijner.” Ze beaamt dat zij zichzelf wel ‘christen’ noemt, wat voor 

Fenna anders ligt: “Als 

iemand het mij vraagt zeg 

ik altijd: ‘Ik ben christelijk 

opgevoed’.”    

Als alles er mag zijn 

Ten slotte ontstaat er nog 

een gesprekje over ‘het 

perfecte gezin’. Bestaat 

dat?? Het is maar wat je 

eronder verstaat, vindt 

Elske. Fenna: “Nou, ik 

denk dat ‘perfect’ niet bestaat; dan zou je nooit iets lastigs hebben. Dat 

bestaat niet. Voor mij gaat het erom: Is het ‘goed’? Is er ruimte om te 

zeggen en te denken wat ik voel en vind? Ik zou dus zeggen: een 

‘goed’ gezin, dat vind ik ons wel.” 

“Perfect is het voor mij juist omdat alles er mag zijn,” zegt Merijn, “ook 

al moet ik soms nog veel leren. Dat je openstaat, kunt knallen, van 

mening kunt verschillen – het is er allemaal. En dat je er samen ook 

weleens niet uitkomt en dat je dat dan van elkaar accepteert.” 

Merijn, Elske, Fenna en Mirthe, hartelijk dank voor jullie openheid! 

 

Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op  

(E coosjehaan@gmail.com ; M 06 - 12 43 16 10) 

mailto:coosjehaan@gmail.com
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GEDICHT 

 

De vragen leven 

Men moet de dingen de eigen stille 

ongestoorde ontwikkeling laten, 

die diep van binnen komt 

en door niets gedwongen of versneld kan worden. 

Alles in het leven is groei en vormt zich, 

rijpt, zoals de boom die zijn sapstroom niet stuwt, 

die rustig in de lentestormen staat 

zonder de angst dat er straks geen zomer zal komen. 

Die zomer komt toch! 

Maar slechts voor de geduldigen, 

die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt, 

zorgeloos, stil en weids … 

Men moet geduld hebben 

met onopgeloste zaken in het hart 

en proberen de vragen zelf lief te hebben, 

als gesloten kamers en als boeken 

die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. 

Het gaat erom alles te leven. 

 

Als je de vragen leeft, 

leef je misschien langzaam maar zeker 

zonder het te merken 

op een goede dag het antwoord in. 

 

Gedicht van de Oostenrijkse dichter Reiner Maria Rilke (1875-1926) 
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

Woensdagmiddag 2 juli: Gesprekskring ‘Leven en geloof’, in Ons 

Gebouw, 14:30-16:00u. thema: ‘De Bergrede’. Inloop met koffie/thee 

vanaf 14:15u. Ook interesse? Welkom! 

 

Woensdagmiddag 6 augustus: Gesprekskring ‘Leven en geloof’, in 

Ons Gebouw, 14:30-16:00u. thema: wordt op 2 juli besloten. Inloop 

met koffie/thee vanaf 14:15u. Welkom! 

 

Woensdagochtend 9 juli: Koffie-inloop in  

Ons Gebouw, 10:30-12:00u. Gastvrouwen:  

Liesbeth van Barneveld en Henny Ladestein. 

Van harte welkom! 

 

Woensdagochtend 13 augustus: Koffie-inloop in  

Ons Gebouw, 10:30-12:00u. Gast-echtpaar:  

Riet en Martien de Langen. 

Van harte welkom! 

 

Dinsdagavond 19 augustus: inleverdatum KOPIJ kerkblad nr. 9 

(september) – ontmoetingdriel@gmail.com 

 

 

➔ Hier ook alvast een belangrijke datum in september: 

Zondag 7 september: Startzondag/overstapdienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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BIJ DE TIJD 

 

Maak je niet ongerust 

Er zijn van die uitspraken … die voelen als een dooddoener.  

Die hierboven is er één die zo zou kunnen overkomen: maak je niet 

ongerust!  

 

Eerste reactie: makkelijker gezegd dan gedaan …  

Er zijn toch situaties genoeg voorstelbaar waarin je alle reden hebt 

ongerust te zijn. Soms zijn die situaties ook reëel aan de orde: 

wanneer een naaste ernstig ziek blijkt te zijn, of jijzelf; wanneer zich 

dingen voordoen waar je geen invloed op hebt, maar die veel 

gevolgen hebben: je baan verliezen, je partner verliezen, je relatie 

eindigt; dan is het helemaal niet vreemd om ongerust te zijn, je zorgen 

te maken. Als iemand in zo’n situatie tegen je zou zeggen: “Ach, maak 

je niet ongerust”, dan zul je je waarschijnlijk helemaal niet serieus 

genomen voelen. 

 

In de tijd waarin wij leven vind ik het persoonlijk best een kunst me 

niet ongerust te maken. Wat als …? schiet nogal eens door mijn 

hoofd. De politieke situatie in ons land is behoorlijk instabiel en ik denk 

soms: O wee, als nu maar niet … En met een president in de VS, die 

betrouwbaarheid en democratische processen niet hoog in het 

vaandel heeft staan, is ook de wereldsituatie er bepaald niet stabieler 

op geworden. De situatie in het Midden-Oosten, met (op het moment 

dat ik dit schrijf) een nieuw oorlogsfront tussen Israël en Iran, is ook al 

allerminst stabiel (of stabiel slecht tot zeer slecht). Ik moet er niet aan 

denken dat … En dan doemen maar zo allerlei scenario’s op, waar je 

erg ongerust van wordt. Als moeder van drie tieners houd ik mijn hart 

voor hen soms vast … 

 

“Maak je niet ongerust”: het staat, in vertaling, zo in de Bijbel. In 

Johannes 14, deel van de afscheidsrede van Jezus, staat in vers 1: 

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. En in vers 27: 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet 

geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.  
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Daar zou ik makkelijk achteraan kunnen denken: dat zegt Jezus nu 

wel, maar ga er maar eens aan staan ... 

Nu is er in het bestek van dit kerkblad niet een uitputtende 

exegetische analyse van deze tekst te geven, maar een paar punten 

vind ik zeker van belang om te delen, met het oog op de ongerustheid 

die veel mensen parten speelt: 

 

Deze uitspraken van Jezus zijn verzameld om zijn volgelingen moed 

in te spreken voor de tijd dat Jezus afwezig is. In dit hoofdstuk stelt 

driemaal één van de leerlingen een vraag aan Jezus, omdat het ook 

toen al niet zo makkelijk was om de moed erin te houden. Wat is dan 

hun opdracht in de wereld en wat is de weg die zij moeten gaan?  

 

Vragen die ook voor ons als volgelingen van Jezus in déze tijd van 

belang zijn.  

Wat moeten we doen? En wat moeten we niet doen?  

In ieder geval niet ongerust worden dus. Letterlijk staat er in vers 27: 

Laat je hart niet in verwarring brengen en angstig worden.  

De krachten-tegenover-God, samengevat onder de noemer ‘Satan’, 

zijn er juist op gericht om verwarring te zaaien, angstig te maken. 

Zodat mensen niet weten waar ze aan toe zijn, tegenover elkaar 

komen te staan, onbetrouwbaar voor elkaar worden, omdat alleen het 

eigen belang en eigen gewin voorop komen te staan …  

Dat is dus niet wat God wil; dat staat mijlenver af van de boodschap 

van Jezus. 

 

Voor de tijd dat hij niet op aarde is wil Jezus zijn volgelingen dit 

meegeven: laat je niet meeslepen door die tegenkrachten, maar 

vertrouw op God en op mij. God liefhebben en Jezus volgen betekent 

dat wij op onze beurt betrouwbaar moeten zijn, mensen uit één stuk, 

die zich niet in verwarring laten brengen, niet bang laten maken, niet 

op laten hitsen, niet de strijd aangaan met elkaar.  
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Jezus zegt in het Johannesevangelie: Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 

moeten jullie elkaar liefhebben (Joh. 13:34 en 15:12). En dat is liefde 

die altijd het gesprek openhoudt, die mensen niet afwijst, die vrede en 

vreugde belooft en die angst en verwarring wil voorkomen.  

 

Dat laten we zien in onderlinge liefde en verbondenheid; niet binnen 

een dichtgetimmerde waarheid, maar als een open ruimte waarin we 

met elkaar zoeken naar de weg die we te gaan hebben. 

 

Ik wens ons daarin inspiratie en goede moed toe. Wij hebben dat 

nodig en ik denk de wereld ook. 

 

Ds. Marieke Muijen 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Bijbelleesrooster 

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het 

oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse 

Kerk in Nederland.  
 

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd 

komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht. 

 

Zo 6 juli   Jesaja 66:10-14 Gal. 6:1-10,14-18  Lucas 10:1-20 

 

Van 13 juli t/m 17 augustus: gezamenlijke diensten Driel en Heteren 

(zie voor de verdeling onder ‘Kerkdiensten’) 

Zo 13 juli  Deut. 30:9-14 Koloss. 1:1-14  Lucas 10:21-37 

Zo 20 juli  1 Sam. 1:1-20 Koloss. 1:21-27  Lucas 10:38-42 

Zo 27 juli  Gen. 18:20-33 Koloss. 2:6-15  Lucas 11:1-13 

Zo 3 aug.  Prediker 2:1-11 Koloss. 3:12-17  Lucas 12:13-21 

Zo 10 aug. Jes. 65:17-25 Hebreeën 11:1-16 Lucas 12:32-40 

Zo 17 aug. Jer. 23:23-29 Hebreeën 11:17-29 Lucas 12:49-56 

 

Diensten alle weer in Driel 

Zo 24 aug. Jes. 30:15-21 Hebreeën 12:22-29 Lucas 13:22-30 

Zo 31 aug. Deut. 24:17-22 Hebreeën 13:1-6 Lucas 14:1, 7-14 

 Dienst van Schrift en Tafel 

Zo 7 sept.  Deut. 30:15-20 Filémon 1-20  Lucas 14:25-33 

 Startzondag en overstapdienst 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op 

met Cora Camps (voor gegevens: zie papieren kerkblad).  

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, 

dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul 

Baart en het wordt geregeld.  

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer 

(voor hun gegevens: zie het papieren kerkblad). 

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 

6 juli   : fam. Van Merkerk 

13 juli  : fam. Roeleveld 

27 juli  : fam. De Langen 

10 augustus : fam. Houweling 

24 augustus : fam. Bloed 

31 augustus : fam. Van Merkerk 

 

 

 
 

KOPIJ voor het volgende kerkblad (nr. 9 – september 2025) uiterlijk 

aanleveren op dinsdag 19 augustus via e-mailadres: 

ontmoetingdriel@gmail.com 

 

 

 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 

Van 13 juli t/m 17 augustus: gezamenlijke diensten PG Driel en 

Vloedschuurgemeente Heteren, beurtelings in Driel en Heteren 

 

Zondag 6 juli   

Voorganger  : ds. C. Flobbe, Naarden 

Organist  : Janneke Bron 

Uitgangscollecte  : Stichting TOF (Together One Family) 

Koffieschenken  : Bep Jacobs en Ria Buddingh 

 

Zondag 13 juli    Gezamenlijke dienst in Driel  

Voorganger  : ds. E. Baljet, Arnhem 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Stichting Hulp Haïti Driel 

Koffieschenken:   : Marijke en Fred Vols 

 

Zondag 20 juli     Gezamenlijke dienst in Heteren  

 

Zondag 27 juli     Gezamenlijke dienst in Driel  

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Henk Kiestra 

Uitgangscollecte  : Stichting Edukans 

Koffieschenken  : Mienie en Paul Baart 

 

Zondag 3 augustus  Gezamenlijke dienst in Heteren   

 

Zondag 10 augustus Gezamenlijke dienst in Driel   

Voorganger  : ds. H. Bouman, Kesteren 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Stichting Noodfonds Overbetuwe 

Koffieschenken  : Coosje en Jan Haan 

 

Zondag 17 augustus Gezamenlijke dienst in Heteren   
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Vanaf nu weer eigen diensten in Driel 

 

Zondag 24 augustus   

Voorganger  : ds. J. Diepersloot, Wageningen 

Organist  : Henk Kiestra 

Uitgangscollecte  : Bloemen in de dienst 

 

Zondag 31 augustus Dienst van Schrift en Tafel   

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Restauratie en onderhoud 

 

Zondag 7 september Startzondag en overstapdienst  

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : PKN / Geloven met jongeren / Nederland 

Koffieschenken  : Joke en Tom van der Borg 

 

 
 

 


