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22e jaargang nr. 6 – juni 2025 

 

UITKIJKEN 

 

Hoop 

Ik zat het Bevrijdingsconcert aan de Amstel terug te kijken. Anderhalf 

uur spetterende, kleurrijke en afwisselend ook ingetogen, meditatieve 

muziek in uiteenlopende stijlen, zang, dans. Een van de presentatoren 

was Noraly Beyer, voormalig nieuwslezeres bij de NOS.  

“Wat wil je vooral meegeven?” werd haar gevraagd. “Hoop”, zei ze 

direct. “Hoop mag je nooit loslaten. Het is belangrijk in ons leven. Hoop 

op vrede, op gerechtigheid, op vrijheid. Hoop houdt ons op de been.” 

 

Hoop. Ik heb er op deze plek al vaker over geschreven. Het begrip 

intrigeert me. En niet alleen mij. Ook op de gesprekskring spraken we 

erover. Ergens op hopen is ergens naartoe bewegen. Je reikt naar iets. 

Denk aan de symboliek van het (werp)anker. Tuurlijk, dat is een oud 

beeld. Sinds we schepen met motoren hebben, wordt een anker vooral 

gebruikt om je schip ergens vast te liggen, niet om ergens te komen. 

Dat was in de vroege geschiedenis wel anders. Je had je anker 

voortdurend opnieuw uit te werpen om steeds dichter bij je doel te 

kunnen komen. Het anker zorgde ervoor dat je koers kon houden. 

 

Vaste grond 

Dat zegt me nog wel wat. Een anker werp je uit in vaste grond. Doe je 

dat niet, dan gaat het ‘krabben’ en kan je scheepje op drift raken. Een 

aantal jaren terug hebben Jan en ik daar ervaring mee opgedaan. 

Geen pretje, kan ik vertellen, ook al hadden we gelukkig de motor. 

Nee, die vaste grond is belangrijk. En hier zit volgens mij ook precies 

de crux. Want ‘vaste grond’, dat resoneert wel, denk ik. Die kennen we 

ook uit liederen, waarin God (Jezus) wordt aangewezen als die grond.  

 

Hoop houdt je op de been, zei Noraly. Hoop houdt je gaande, houdt je 

in beweging. Blijf maar trekken aan dat touw, de goede richting in, laat 

niet los. Hou vast. 
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Meetrekken 

En, zou ik eraan toe willen voegen: verlies je de moed om ‘er zelf aan 

te trekken’, weet dan dat er mensen om je heen zijn die meetrekken, 

die met je mee optrekken. Die het van je kunnen overnemen als jij het 

(even of langere tijd, of helemaal niet meer) kunt. Volgens mij is dat 

een van de dingen die een kerkgemeenschap maken tot wat zij is: een 

levende beweging van mensen die hoop (vast)houden, omdat zij weet 

hebben van vaste grond. Niet omdat je die altijd ziet, wel omdat je mag 

geloven wat erover gezegd is door Wie ons voorging. 

 

En terwijl ik dit schrijf, voel ik hoe nodig ik het zelf heb om hierop te 

blijven vertrouwen. En om het pinksterfeest te vieren. Om me te binnen 

te brengen dat er nog altijd zoiets wonderlijks is als de Geest van God, 

die onverwacht waait, ook waar ik het niet (meer had) verwacht. Want 

hoop wordt aangevallen door alles wat er gebeurt en twijfel slaat soms 

zomaar toe. 

  

Hopen is ook: doen. Op je eigen plekje de vrede bewaren, recht doen, 

vrijheid voorleven. Soms zit hoop in kleine dingen, zei iemand tijdens 

de gesprekgroep. Een lief gebaar, een verrassend bericht, een nieuwe 

ontdekking, een onverwacht krachtig woord, een kleurige bloem op een 

plek waar je het niet had verwacht, zonlicht op je gezicht. 

 

Ik wens ons hoop toe, in soorten en maten! 

 

 

 

 

 

Coosje Haan, redacteur kerkblad 
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IN MEMORIAM 

 
Mevrouw Stien Zweers-Florissen 

Op 15 april 2025 is Christina Dirkje Jacoba Zweers-Florissen 

overleden. Ze is 92 jaar geworden.  

Ze wist – wonderlijk hoe mensen het soms zelf al weten – dat ze geen 

93 zou worden. Haar gezondheid ging steeds verder achteruit en de 

kring om haar heen werd kleiner door minder mobiliteit, doofheid en 

slechter gaan zien.  

 

Na haar huwelijk met Otto Zweers woonde ze bij de steenfabriek van 

de Doorwerthse Hoek. Ze vond het een prachtige plaats: het uitzicht, 

de ruimte, de tuin. Toch is geen gemakkelijke plek geweest om te 

wonen: voorzieningen als elektriciteit en waterleiding kwamen er laat. 

En als het stormde of hoog water was, kon het dreigen rond het huis. 

Maar hoe groot de ongemakken ook waren, ze wilde er niet weg.  

Ze was een zelfstandige vrouw, eigenzinnig, zorgzaam voor haar 

gezin, belangstellend naar anderen. Ze was blij met kleinkinderen en 

achterkleinkinderen.  

Ze had twee grote hobby’s in haar leven: tuinieren en sjoelen. Sjoelen 

deed ze in clubverband en daar was ze behoorlijk goed in. Helaas 

kwam daar door de coronatijd een einde aan.  

Op een gegeven moment moest ze toch weg van de Doorwerthse 

Hoek. Ze ging in Heteren wonen; een huisje met een tuin. Want er 

moest wel een tuin blijven. Hier heeft ze tot aan haar overlijden kunnen 

wonen dankzij de goede zorgen van haar kinderen en schoonkinderen.  

 

We hebben met woorden uit de Romeinenbrief afscheid van haar 

genomen: Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons 

bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer (Rom. 8:31-39).  

Woorden die zij en haar man meekregen bij hun trouwen. Wat er ook in 

ons leven gebeurt, God laat ons niet los.  

Goede woorden, om heel je leven met je mee te dragen. Woorden om 

door te geven aan kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 



22e jaargang nr. 6 – juni 2025 4 

We hebben ze gelezen op 23 april in de kerk, samen met woorden over 

Gods nieuwe aarde (Openbaring 1).  

We hebben gebeden om het koesteren van alle goede herinneringen 

aan moeder en oma, zus, tante, vriendin en om troost voor iedereen 

die haar gaat missen in hun leven. 

 

Ds. Ella Kamper 

 

PASTORAAL 

 

Omzien naar elkaar 

Janny Willemsen revalideert voorspoedig na haar heupoperatie.  

Jan gaat ook langzaam vooruit. Wij wensen en bidden hen verder 

herstel toe. 

 

Wim Bloed is in de week van 11 mei geopereerd aan een aneurysma. 

We hopen op een goed resultaat en bidden hem kracht en sterkte toe 

bij zijn herstel. 

 

Mevrouw Smids moet onderzoeken ondergaan en wachten op de 

uitslag daarvan. Ook haar bidden we moed en kracht toe. 

 

Verder denken we aan degenen die zorgen hebben over mensen die 

hen lief zijn. 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Invulling vacature voor predikant 

We zijn als kerkenraden (van de Vloedschuurgemeente en onze 

gemeente) inmiddels gestart met het samen nadenken over de 

invulling van de vacature voor predikant.  

Tijdens onze gemeenteavond in november jl. hebben we jullie (als 

gemeenteleden) al meegenomen in beelden over de toekomst van 

onze gemeente; deze beelden nemen we mee in de profielschets die 

opgesteld zal worden.  

 

We doorlopen dit proces met de Vloedschuurgemeente; daarom is het 

belangrijk om zorgvuldig te zijn en met elkaar op één lijn te zitten.  

Om dit te realiseren heeft wat tijd in beslag genomen.  

Nu zijn we zover dat we met twee groepen van drie afgevaardigden 

van elke kerkenraad bij elkaar komen. In deze groep wordt een 

gemeenschappelijke profielschets gemaakt, die we kunnen gebruiken 

voor de werving van onze nieuwe predikant.  

 

Het streven is om in juni 2025 de profielschets in de beide kerkenraden 

te bespreken, zodat we deze kunnen voorleggen aan de beide 

gemeenten tijdens een gemeenteavond (per gemeente) die we hopen 

te houden in september 2025. We verwachten dan ook de 

samenstelling van de beroepingscommissie te kunnen delen.  

De input uit de beide gemeenteavonden zal vervolgens verwerkt 

worden en de vacature kan dan worden uitgezet.  

We hopen daarna op een spoedige invulling van de vacature! 

 

Koert de Langen, voorzitter kerkenraad 
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UITGANGSCOLLECTES 

 

1 juni: Plaatselijk diaconaal werk 

Ter ondersteuning van het werk van de diaconie in eigen gemeente. 

 

8 juni: Restauratie en onderhoud  

Met onze financiële steun dragen we eraan bij dat de kerk en Ons 

Gebouw goed kunnen worden onderhouden, ook voor de toekomst. 

 

15 juni: Stichting Hulp Haïti Driel  

Jaarlijks vraagt de Stichting Hulp Haïti Driel een aantal malen 

onze aandacht en steun voor met name het medische project 

in Passe Catabois. Daarnaast draagt de stichting actief bij 

aan verbetering van de leefomstandigheden in dit gebied. Aanbevolen! 

 

22 juni: Plaatselijk jeugdwerk  

Deze collecte is bedoeld om de onkosten op te vangen die worden 

gemaakt voor het jeugdwerk in de kerk. Denk aan het abonnement 

voor Kind op Zondag, materialen, speciale projecten en dergelijke. 

 

29 juni: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Moldavië  

Er is veel armoede en werkloosheid in Moldavië. Daarom 

werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat 

kinderen en ouderen vaak alleen achterblijven. De kerken in Moldavië 

hebben weinig geld en vrijwilligers, maar willen er toch voor deze 

kwetsbare en eenzame kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian 

Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven 

en traint jongeren, zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt twee 

kanten op: door elkaar te ontmoeten zijn jong én oud minder alleen! 

 

6 juli: Stichting TOF (Together One Family) 

Stichting TOF biedt hulp aan iedereen die dit nodig heeft, binnen en 

buiten Nederland. In Nederland worden goederen verzameld die 

worden uitgereikt aan wie het nodig hebben. In de PG Driel zijn Sjaan 

en Dick Huiskamp nauw verbonden met TOF, waaraan zij onder meer 

kleding doneren. Met onze bijdrage houden we deze hulp gaande. 
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GESPREKSKRING ‘LEVEN EN GELOOF’ 

 

Het gesprek dat we in mei hadden ging over geloof, hoop en liefde. 

Waar we eerder ons hebben gebogen over de deugden en ondeugden, 

nu dus de theologische/goddelijke deugden. Het bleek nog niet 

eenvoudig om te verwoorden hoe geloof, hoop en liefde ons op het 

spoor van ‘het goede leven’ kunnen zetten. Want wat bedoelen wij met 

geloof, hoop en liefde, welke betekenis hebben deze deugden?  

 

Geloven bleek van alles te maken hebben 

met niet weten en daarom soms ook twijfel, 

maar ook met vertrouwen, met je 

toevertrouwen.  

Dankbaar zijn we dat we in een tijd en context 

leven waarin we elkaar de ruimte kunnen 

geven op onze eigen manier over geloof na te 

denken en geloof te beleven. Geen strakke 

dogma’s en leerstellingen waar we elkaars ‘mate van geloof’ aan af 

kunnen meten. Maar wel vinden we houvast in het geloof, in de weg 

die Jezus is gegaan en heeft gewezen. Zo kunnen we ook hoop 

houden op ‘deze wereld anders’, waarin niet de machtigen bepalen dat 

jonge mannen zich in een oorlog moeten begeven of armoede en 

uitbuiting van de aarde een gegeven zouden zijn.  

 

En de liefde, die de grootste is van deze drie, zagen we door Paulus 

bezongen in I Korintiërs 13. Een prachtige tekst, waar we de grootheid 

van de liefde van God in lezen. Die ons oproept vanuit die liefde te 

leven, terwijl we ons realiseren dat we daarin ook vaak tekortschieten. 

Niettemin is het bemoedigend dat we zelf liefde ervaren van God en 

mensen én deze zelf kunnen delen. 

 

Al met al een thema waarbij de grote filosofische en theologische 

vragen ter tafel kwamen en we ook probeerden te zoeken waar geloof, 

hoop en liefde raken aan ons persoonlijke leven van twijfel en geloof, 

verdriet en vreugde, wanhoop en hoop.  
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De volgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 4 juni, ’s middags 

van 14.30 tot 16.00 uur in Ons Gebouw. Dan gaan we met elkaar in 

gesprek over ‘talenten’. In Mattheüs 25:14-30 staat hierover een zeer 

boeiende gelijkenis. Wat wordt bedoeld met ‘talenten’, wat wil God dat 

mensen ermee doen en wat betekent dat voor ons?  

 

U bent van harte welkom bij de gespreksgroep, ook als u niet eerder 

bent geweest. We hebben besloten ook in juli en augustus deze 

gespreksgroep voort te zetten. Dat zal dan zijn op 2 juli en 6 augustus. 

Daar hoort u later nog meer over.  

 

Marieke Muijen  
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KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 11 JUNI 

 

Fijn om elkaar weer aan het begin van de zomer tijdens de koffie-inloop 

te ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie 

koffie of thee.  

Van harte welkom om gewoon bij te kletsen over 

bijvoorbeeld actuele gebeurtenissen, over iets 

leuks, iets moois, met natuurlijk ook de 

mogelijkheid om iets serieus of ontroerends met 

elkaar te delen.  

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje?  

Kom gerust eens langs!  

Voor woensdag 11 juni van harte uitgenodigd van 10:30 tot 12:00 uur 

in Ons Gebouw.  

En neem gerust je buurvrouw/-man, vriend/vriendin/kennis mee! 

de acht van uw lezer met een veelzeggend et document of gebruik  
Gastvrouwen zijn Bep Jacobs en Grady van Welie. 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit! 
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PUBQUIZ – ELKAAR ONTMOETEN OP EEN ANDERE MANIER 

  

Tijdens de afgelopen gemeenteavonden in zowel Driel als Heteren 

bleek dat de ‘gemeenteavond in klassieke vorm’ niet veel mensen trekt 

van de wat jongere generaties. Maar ook hen willen we er graag bij 

betrekken en de verbondenheid met elkaar en de kerk stimuleren.  

 

Dus hebben we naar een andere vorm gezocht, met een pubquiz-

avond als resultaat. Dan ook weer niet een pubquiz in de traditionele 

zin, maar wat meer toegespitst op de dorpen, een (klein) beetje 

Bijbelkennis, een paar onderzoeksvragen over de kerken en een 

nieuwe predikant, maar natuurlijk ook sport, muziek, kunst en zo nog 

wat meer!  

Een leuke uitdaging in een gezellige en ongedwongen sfeer, gericht op 

verbinding en betrokkenheid.  

 

→ Gemeenteleden van 30 tot 55 jaar krijgen hiervoor een uitnodiging 

thuis. Alvast datum en tijd noteren kan:  

vrijdag 20 juni, vanaf 20:00 uur in Ons Gebouw. 

 

Wij kijken ernaar uit! 

 

Evelien Klein Gebbink, Elske Quakkelaar en Marieke Muijen 
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VAN DE WERKGROEP VIS 

  

Ga je mee op ontdekkingstocht naar de Groene Kerk in Rhenen? 

Op zaterdag 7 juni organiseert de 

werkgroep VIS een inspirerend 

uitstapje naar de Groene Kerk in 

Rhenen. Laat je verrassen door 

hoe geloof en duurzaamheid hand 

in hand kunnen gaan! 

 

We beginnen ons bezoek in de Bijbeltuin, waar we worden ontvangen 

met koffie en thee. Tussen olijfbomen, vijgen, wijnstokken en andere 

planten met een Bijbelse betekenis nemen we even de tijd om aan te 

komen. Daarna krijgen we een rondleiding door de tuin en ontdekken 

we hoe natuur en Bijbel elkaar op verrassende manieren raken. 

Vervolgens wandelen we naar de Heuvelrugtuin, een prachtig 

voorbeeld van biodiversiteit in de praktijk – gewoon rondom een kerk. 

Hier zie je hoe zorg voor de schepping er heel concreet uit kan zien. 

 

Deze excursie is niet alleen inspirerend en leerzaam, maar laat ook 

zien hoe een kerk invulling kan geven aan de Bijbelse opdracht om 

goed voor de aarde te zorgen. 

 

→ Ontmoetingskerk Rhenen 

Zaterdag 7 juni 10.00-12.00 uur 

 

Ga met ons mee en laat je inspireren door deze groene 

geloofsgemeenschap. Aanmelden kan via het papieren formulier in het 

bekende Gele Boekje, via www.gele-boekje.nl, of per e-mail aan 

aanmeldengeleboekje@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Brinkman 

 

 

 

http://www.gele-boekje.nl/
mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com
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JEUGDPAGINA 

  

Hoi allemaal, 

 

Wat is het toch een heerlijk weertje, het voelt al  

als zomer. Genieten! 

Nou duurt het ook niet meer zo heel lang tot de  

zomer, maar eerst is het nog Hemelvaart en  

Pinksteren. Mooie feesten in de kerk.  

 

Als ik dit schrijf moet de Kliederkerk nog komen, dus in het volgende 

kerkblad volgen de foto’s. Het wordt vast weer hartstikke leuk.  

 

De examens zijn ook in volle gang, maar als dit kerkblad uitkomt zijn ze 

alweer achter de rug. Het lange wachten op het ‘verlossende’ 

telefoontje kan dan beginnen. Voor alle examenleerlingen: geniet van 

je vrije tijd!  

 

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling 

(jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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PUZZEL 
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VERTEL EENS … 
 

In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over wat 

hen bezighoudt, wat ze daarin ervaren en wat ze erover willen delen.  

Voor dit nummer sprak ik met Rob van de Harst en Desirée Chaillet. 

 

“We hebben het leven altijd genomen zoals het komt”  

We strijken neer in de zithoek. Rob serveert de thee – rooibosthee, 

meteen goed voor een passend gespreksonderwerp: Zuid-Afrika, daar 

komen we zo nog wel op. Want nee, hun leven samen begon niet daar, 

maar veel dichterbij: in Oosterbeek, “tussen de paarden”. Ze lachen 

naar elkaar. “In dat ruitercentrum De Sonnenberg in Oosterbeek kwam 

ik stage lopen,” vertelt Desirée, “en jij reed daar al. Zo is het 

begonnen.” Meteen? Ze kijken elkaar aan. “Ja, eigenlijk wel, hè?” 

Paarden 

“Er loopt een hele lijn door mijn leven van paarden”, vertelt ze verder. 

“Ik volgde in die tijd een opleiding voor paardeninstructrice. Als je die 

hebt gevolgd, kun je lesgeven. Dat betekende drie maanden in 

opleiding op het Hippisch Centrum in Deurne en dan negen maanden 

stagelopen in een manege. Dat werd voor mij Oosterbeek.”  

Rob: “Ja, en ik reed daar al, ik had altijd springles op de vrijdagavond.” 

“O ja, op die witte”, lacht Desirée en ik lach mee; het is leuk om te zien 

hoe ze samen herinneringen ophalen.  

Ze vertelt dat ze door de jaren heen twee eigen paarden heeft gehad. 

“Het eerste was een 

soort jachtpaard, een 

ruin, heel hoog op de 

benen. Dundrum heette 

hij, een volbloed, met 

veel temperament – die 

ging maar door! Hij hield 

erg van springen, terwijl 

ik meer een dressuur- 

ruiter ben.” Ze heeft er 

heel wat wedstrijden mee 

gereden. Liet hij het ook 

weleens afweten? “Eén keer”, herinnert ze zich. “Hij weigerde gewoon 

en liep zo om de hindernis heen.” De lat lag hem letterlijk net te hoog.  
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“Mijn tweede paard Eelke heb ik lang gehad. Eén jaar geleden 

overleed zij. Ze stond op Stal Ten Bosch, aan de Vogelenzangseweg.”  

Deelden jullie vanaf die eerste ontmoeting al snel jullie leven? 

Rob: “Nee, dat nog niet. Ik moest eerst nog een opleiding volgen, MTS 

Procestechniek. Daarvoor ging ik op stage naar Schotland.” 

Vanaf eind jaren zeventig gingen ze samenwonen in een appartement 

aan de Steenstraat in Arnhem. Een paar jaar later zijn ze getrouwd (in 

Zuid-Afrika, waarover verderop meer).  

Grote stap 

Desirée ging werken, onder andere bij de Heidemij, en bleef in haar 

vrije tijd paardrijden. “Ik heb me omgeschoold om ook kantoorwerk te 

kunnen doen.” Voor Rob was het moeilijker om aan werk te komen dat 

bij hem paste. “Ik wilde weg. Ik had het wel even gehad met Nederland 

wat betreft de computers en het werk dat daarin werd aangeboden.”  

Het werd een grote stap, want na een flinke zoektocht vond hij werk in 

Zuid-Afrika, Roodepoort, in de regio Johannesburg. Hij kijkt Desirée 

aan. “Ik ging het daar eerst zelf een halfjaar proberen voordat jij ook 

kon komen.” Ze knikt. “Ik kon ook niet zomaar weg natuurlijk. Ik moest 

bijvoorbeeld eerst mijn paard nog verkopen. Daarna vertrok ik ook.” 

Avonturen, nieuwe wegen 

De tijd in Zuid-Afrika heeft hen min of meer gevormd, vinden ze allebei. 

Werkervaring. Vrijheid. Zelfstandigheid. “Je moest het daar allemaal 

zelf doen, hè, er was geen familie om op terug te vallen.” 

Ze bouwden er gaandeweg hun leven op, ook sociaal. Rob ging aan 

het werk bij Omron Electronics, Desirée bij een krantenmaatschappij in 

Johannesburg: elke dag 50 km rijden, heen én terug. Ze kregen kennis 

aan mensen in hun buurt en sloten zich aan bij de Nederduits-

gereformeerde kerk. Daar volgden ze beiden catechese. Desirée: “Ik 

ben niet kerkelijk opgevoed en was dus ook niet gedoopt. Ja, ik had 

wel interesse. Wat drijft die mensen in de kerk, waarom is dat voor hen 

zo belangrijk? Toen heb ik me daar laten dopen. Een paar jaar later 

werd Mathys geboren, die hebben we daar ook laten dopen.” 

… en zorgen 

De geboorte van Mathys was bepaald geen peulenschil. Desirée: “Hij 

kwam zo’n acht weken te vroeg. De placenta liet ineens los, dat gaf 

een hele heftige bloeding. Paniek was dat, heel naar.”  
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Rob: “Ja joh, heel hectisch allemaal, en ook heel anders dan we hier in 

Nederland kennen. We werd gesommeerd naar het streekziekenhuis in 

Randfontein te gaan, maar ik dacht: dat gaan we niet doen, bijna een 

uur onderweg, we rijden mooi naar een ziekenhuis even verderop!  

Nou, dat was maar goed ook, want het was kantje boord, het had ook 

geen vijf minuten langer moeten duren …”  

Mathys begon zijn leventje dus op de IC en ging vandaaruit naar de 

couveuse. “In die tijd miste ik mijn familie steeds meer”, zegt Desirée. 

“Robs ouders konden meteen komen, maar dat lukte mijn moeder niet.”  

Toen hun zoon eenmaal thuis was, was de koek voor haar dan ook op. 

“Ik wilde liefst zo snel mogelijk terug naar Nederland. Ik had heimwee.” 

Terwijl Rob zeven jaar daarvoor als eerste naar Zuid-Afrika vertrok, 

ging Desirée nu als eerste weer terug naar Nederland, mét Mathys. 

Dat moet pittig voor jullie geweest zijn: net een kindje en dan uiteen?! 

Ze knikken, maar moeten toch ook wel even graven in hun herinnering. 

“Gek,” zegt Rob dan, “ik weet dat eigenlijk niet meer zo goed. Ik vond 

het natuurlijk niet fijn dat ze weggingen, maar ja ... Ik moest eerst 

zorgen dat ik nieuw werk vond. En ons huis in Zuid-Afrika verkopen.” 

Desirée knikt. “Weet je, die dingen gingen gewoon zo. Het gebeurde, 

we moesten door. Gelukkig kon ik met Mathys hier een tijdje bij een 

nichtje van mij wonen, terwijl Rob daar de boel afrondde.” 

Via Almere naar Driel 

Een paar maanden na Desirée arriveerde ook Rob weer in Nederland. 

Ze huurden een huis in Almere. Daar werd hun dochter Michelle 

geboren. Zij werd daar ook in de protestantse kerk gedoopt.  

“We waren toen al verder aan het rondkijken”, vertellen ze. “We wilden 

graag iets ‘rondom de Veluwe’.”  

Rob: “Ik kende iemand die uit Driel kwam. Zo kwamen we op het idee 

om hier te gaan kijken.” Desirée: “Je was in die tijd (de jaren tachtig) blij 

als je wat kon kopen. We hadden niet zo veel geld, Rob moest hier 

weer helemaal opnieuw beginnen.” 

Het werd de Rijnstraat, en daar wonen ze nu alweer zo’n 33 jaar.  

“Best een drukke straat”, vindt Desirée. “We hebben door de jaren 

heen twee katten verloren aan het verkeer hier. Ik hoop dat het nog 

eens een 30km-zone wordt … maar dat zal wel niet.” 
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Hoe bevalt het jullie, terug in Nederland, en specifiek in Driel? 

Rob: “Het is fijn om weer wat dichter bij familie te wonen. Mijn moeder 

woonde eerst in Doorwerth en op het laatst – ze is vorig jaar overleden 

– in Het Beekdal in Heelsum. Daar konden we dus relatief gemakkelijk 

naartoe.” 

Kleinkinderen 

Desirée: “Hier wonen is ook fijn voor het contact met de kinderen. 

Mathys en Lonneke zijn nu alweer tien jaar getrouwd. Ze hebben een 

dochtertje van 4, Zoë. Die komt hier weleens spelen en wij gaan 

natuurlijk ook naar hen toe. Michelle en haar man David, een 

Jamaicaan, hebben tien maanden geleden ook een dochtertje 

gekregen, Ayla. Op haar passen we iedere maandag. Dan komt ze 

zondagavond al en slaapt ze bij ons.”  

Ze stoten elkaar even plagerig aan. “Jawel, dat gaat best goed. Af en 

toe zijn de nachten wat gebroken, maar dat hoort erbij, denken we dan 

maar. Eén keer per week. Moet kunnen, toch?” 

Dieren en tuinieren 

Op mijn vraag of ze me kunnen (en willen) vertellen wat ze zo leuk 

vinden aan elkaar, kijken ze mekaar onderzoekend aan.  

“Mooie vraag”, zegt Rob. “Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk dat Desirée 

zo gek is met dieren. Dat zijn we allebei, dat heb je intussen vast wel 

begrepen. Ja, vooral met paarden, maar ook met honden, katten, en 

met vogels … En ze houdt erg van tuinieren, daar geniet ik ook van.”  

Desirée lacht. “Ik heb ooit een ‘wormentoren’ gemaakt in de tuin. En ik 

vang lieveheersbeestjes, tegen luis op de planten. En we hebben ook 

een tijdje een moestuin naast het huis gehad.”  

“Ja pff,” zegt Rob, “tot we dat stukje weer terug moesten geven aan de 

gemeente.” Hij haalt zijn schouders op. “Tja, zo gaat het.” 

“Ik hou ook van vogels”, vervolgt Desirée. “Tuinvogels voederen, 

nestkastjes, merelnesten in de tuin.”  

“Je hebt eens een spreeuw ‘grootgebracht’, weet ik nog”, zegt Rob. 

“Onder een warme lamp. Hij werd bijna tam. Dat vond Mathys toen zo 

leuk. Maar ineens was die vogel gevlogen.”  

Ze hebben zelfs duiven gehouden. Desirée had die meegenomen uit 

de kinderboerderij in Heteren waar ze vrijwilligerswerk deed, vertelt ze. 
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“Ze waren er niet zo best aan toe. We hebben zo’n hok met gaas voor 

ze gemaakt, weet je nog? Toen we vonden dat ze zich weer zelf 

konden redden, heb ik ze teruggebracht. En ik zorg ook graag voor 

honden”, vult ze aan. “Niet om ze zelf nog te hebben – tenminste, op 

dit moment niet – maar ik laat er een paar uit van mensen die we 

kennen. Tja, wat ik daar zo mooi aan vind? Het contact dat je met ze 

kunt maken, denk ik.” 

Rob: “Desirée is trouwens ook heel creatief, dat mag ook gezegd. Met 

koken en met de kleinkinderen, lekker frutselen.” 

Sociaal en kerkelijk betrokken 

En Rob? Hij heeft er in de kerk net een (aaneengesloten) periode van 

twaalf jaar kerkrentmeesterschap op zitten en is lid van het streamteam 

voor de zondagse diensten in de PG Driel.  

“Ik vind hem heel sociaal”, zegt Desirée. “Hij is betrokken, zet zich voor 

dingen in en zoekt graag contact met mensen in de buurt en in de kerk. 

Daar heb ik wel wat van geleerd.” Ze kijkt hem aan. “En je bent 

veelzijdig, in veel geïnteresseerd, dat vind ik mooi, net als je liefde voor 

muziek.” Die liefde delen ze. Noem eens wat? “Jarenzestigmuziek, de 

Beatles, Pink Floyd, Deep Purple”, somt Rob op. Desirée: “We hadden 

vroeger ook een piano, daar speelde ik soms op. Maar vooral Mathys 

kon goed spelen, dat deed hij ook weleens in de kerk.” 

Jullie hebben intussen allebei zicht op je pensionering. Hoe is dat? 

Rob, direct: “Ik kijk ernaar uit. Ik wil bijvoorbeeld meer gaan sporten. 

Nog dertien maanden. Er verandert veel op de werkvloer, en niet per 

se ten goede, vind ik. Dus nee, laat die pensionering maar komen, ook 

al maak ik me weleens zorgen over de toekomst, financieel gezien.”  

Desirée: “Ik zou ook wel meer willen sporten, dat doe ik graag: dance 

and shape, body balance … Ik werk nu nog drie ochtenden bij Actief 

Zorg en eens per twee weken bij Saar aan Huis. Dat ga ik afbouwen.” 

En zorgen over de toekomst? “Jawel, natuurlijk wel wat. Maar ik denk: 

niet te veel stilstaan bij het nieuws, zo positief is dat niet. We zijn 

mensen van de dag. We nemen het leven zoals het komt.”  

 

Rob en Desirée, hartelijk dank voor wat jullie wilden vertellen! 

 

Ook iets te delen? Neem gerust contact met me op  

(voor gegevens, zie papieren kerkblad) 
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GEDICHT 

Psalm 42½ 

Het klare water van weleer is ijs, 

geen hert of hinde kan er nog uit drinken 

Ik hoor de stemmen van de spot weerklinken: 

Waar is die God? Waar is dat paradijs? 

Toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven, 

het leidt mij langs het tij van dag en nacht 

De melodie gaat mijn verstand te boven, 

maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht. 

Al moet ik in het zwart gekleed op reis, 

al voel ik mij door God alleen gelaten, 

al is er enkel schaduw in de straten, 

al zwijgt mijn God, al sluit het paradijs –  

toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven, 

het leidt mij langs het tij van dag en nacht 

De melodie gaat mijn verstand te boven, 

maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht. 

Al is de hemel nu gehuld in grijs, 

er is een land waar alles is geleden 

Daar wacht het zachte altaar van de vrede 

Daar is mijn God, daar is het paradijs. 

Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven, 

het leidt mij langs het tij van dag en nacht 

De melodie gaat mijn verstand te boven, 

maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht. 

 

Uit: Liedboek 2013, ‘Psalmen anders’  

Gedicht door Jan Beuving (geb. in 1982) 
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

Zondagmiddag 1 juni: Blije Kerk Concert in de R.K. Kerk te 

Driel: een optreden van de Nederlands-Spaanse zangeres 

Raquel Kurpershoek met flamencomuziek. Aanvang 14:30u. 

(gratis toegang, pauze met koffie/thee, deurcollecte na afloop). 

 

Zondagmiddag 1 juni: de laatste Choral Evensong vóór de zomer.  

In de Koepelkerk, Jansplein 60, 6811 GH Arnhem. Aanvang 16:00u 

Toegang vrij (deurcollecte na afloop). 

 

Woensdagmiddag 4 juni (let op: opnieuw in de middag!): 

Gespreksgroep ‘Leven en geloof’, thema: ‘Talenten’ (n.a.v. de 

gelijkenis uit Mattheüs 25:14-30) in Ons Gebouw, 14:30-16:00u. 

Inloop met koffie/thee vanaf 14:15u. Ook interesse? Welkom! 

 

Zaterdagochtend 7 juni: Met de werkgroep VIS op (bijbelse) 

ontdekkingstocht; excursie over geloof en 

duurzaamheid bij de Groene Kerk te Rhenen,  

10:00-12:00u, Ontmoetingskerk Rhenen,  

Anjerlaan 1, 3911 EA Rhenen.  

 

Woensdagochtend 11 juni: Koffie-inloop in   

Ons Gebouw, 10:30-12:00u. Gastvrouwen:  

Bep Jacobs en Grady van Welie.  

Van harte welkom!  
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BIJ DE TIJD 

 

PINKSTEREN: GEEST, ADEM, WIND, VUUR! 

Het feest van de Geest is een feest waar muziek in zit; zonder adem 

geen zang of muziek uit een blaasinstrument, zonder wind geen 

muziek uit een pijporgel, zonder geest/begeestering geen muziek die 

het hart raakt. 

Er is véél prachtige muziek geschreven over/bij Pinksteren. Mijn 

favorieten uit het Liedboek zijn 679 (‘Geweldige, gedreven wind’),  

697 (‘Kom Schepper, Geest’) en 706 (‘Dans mee met Vader, Zoon en 

Geest’). Liederen die (helaas) veelal niet tot het bekende 

zangrepertoire van gemeenten behoren en waarvan ook nauwelijks 

opnamen zijn. Dus voor nu maak ik een uitstapje, naar zowel 

rockmuziek als klassieke muziek, ook beide favorieten        

 

De intro van ‘Wind of change’ van The Scorpions is denk ik wel een 

van de bekendste fluittunes uit de popmuziek. Het nummer kwam uit 

in 1990. Het gaat in op de veranderende tijdgeest na de val van de 

Berlijnse muur en het begin van het einde van de Koude Oorlog. 

Er ging een andere wind waaien; één die nodig is om verandering te 

brengen en die mensen de belofte van toekomst, beladen met vrede 

en gerechtigheid, zó hun hart in blaast. 

 

Voor mij heeft dat alles te maken met Pinksteren. De Geest van God 

die deuren en harten open waait, die de geslotenheid doorbreekt. 

Jezus zegt in Johannes 3: De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn 

geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen 

gaat. Je kunt de Geest van God, die wind die aanzet tot verandering, 

niet aanwijzen of vastpakken. Maar je kunt wel zien wat de Geest 

doet, waar mensen bewogen worden tot vrede, tot zuster- en 

broederschap, tot zorg voor elkaar en voor de aarde. Ook onze tijd 

heeft dat opnieuw nodig. 
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Hoewel de tekst van ‘Wind of change’ niet religieus is, kan ik zelf niet 

anders dan die wind die verandering brengt associëren met de Geest 

van God. Een Nederlandse vertaling blijft altijd wat houterig, maar 

voor een idee: 

 

The future’s in the air 

Can feel it everywhere, 

Blowing with the wind of  

change 

Where the children of tomorrow 

dream away 

in the wind of change 

 

De toekomst hangt in de lucht 

Ik kan hem overal voelen 

Meegeblazen op de wind van 

verandering 

Waar de kinderen van de toekomst 

wegdromen 

op de wind van verandering 

Dan totaal andere muziek: de Pinkstercantate ‘O ewiges Feuer’ van 

J.S. Bach. Dat is BWV 34, voor wie dat weten wil. Want naast wind 

associeer ik de Geest van God ook met vuur. In Handelingen horen 

we over beide: wind en vuur. Plotseling klonk er uit de hemel een 

geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 

bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, 

die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 

neerzetten. 

Vuur dat energie geeft, licht, warmte. Maar het is ook verzengend en 

verterend. Goddelijke krachten geven een stuwende energie aan wat 

goed is. Maar hebben ook een louterend effect, in die zin dat ze 

wegnemen wat niet goed is. Ook dat heeft onze tijd opnieuw nodig. 

 

‘O ewiges Feuer’ werd als Pinkstercantate waarschijnlijk in 1727 voor 

het uitgevoerd in Leipzig. Delen ervan vormden eerder een huwelijks- 

cantate. ‘O Ursprung der Liebe’ is niet voor niets de tekst die volgt.  

Pinksteren en vuur en liefde: dat is waar het om gaat bij het feest van 

de Geest van God. 
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O eeuwig vuur, o bron van liefde, 

ontsteek onze harten en wijd ze in. 

Laat hemelse vlammen flakkeren en ons doorgloeien, 

want, o Hoogste, wij willen voor U als een tempel zijn. 

 

Dat vuur, die passie, hoor ik in het koor van deze pinkstercantate van 

Bach. Het spettert er aan alle kanten van af!  

U kunt beide stukken via YouTube luisteren; voor Bach raad ik de 

uitvoering door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists 

aan, die is echt geweldig. 

 

Zo komen we alvast in de stemming voor het vieren van Pinksteren. 

Dit jaar ga ik voor in de Pinksterdienst in Driel, waarin we hopen de 

Geest als adem, wind, vreugde en begeestering de ruimte te geven. 

Muzikaal gezien hebben we ‘de wind mee’, omdat  

Impuls zal zingen. Fijn om dat eens mee te maken! 

 

Ds. Marieke Muijen 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Bijbelleesrooster 

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het 

oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse 

Kerk in Nederland.  
 

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd 

komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht. 

 

Zo 1 juni   1 Sam. 12:19b-24 Openb. 22:12-21   Joh. 14:15-21 

  

Zo 8 juni   Joël 3:1-5  Hand. 2:1-11  Joh. 20:19-23 

Pinksteren, dienst m.m.v. koor Impuls 

 

Zo 15 juni   Spreuken 8: 22-31 Openb. 4:1-11  Joh. 3:1-16 

 

Zo 22 juni   Jesaja 65:1-9  Galaten 3:23-29 Lucas 8:26-39 

 

Zo 29 juni   1 Kon. 19:19-21 Galaten 5:1,13-25 Lucas 9:51-62 

 

Zo 6 juli   Jesaja 66:10-14 Gal 6:1-10,14-18  Lucas 10:1-20 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op 

met Cora Camps (voor gegevens, zie papieren kerkblad).  

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, 

dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul 

Baart en het wordt geregeld.  

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer:  

(voor hun gegevens, zie papieren kerkblad) 

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 
 

1 juni  : fam. Roeleveld 

8 juni  :  fam. De Langen 

15 juni  : fam. Houweling 

22 juni  :  fam. Bloed 

29 juni  : fam. Roeleveld 

6 juli   : fam. Van Merkerk 

 

 

 

 

 

KOPIJ voor het volgende kerkblad (dubbelnummer juli/augustus 2025) 

uiterlijk aanleveren op dinsdag 17 juni via e-mailadres: 

ontmoetingdriel@gmail.com 

 

 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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KERKDIENSTEN 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 
 

Zondag 25 mei   

Voorganger  : ds. P. Kamper *, Apeldoorn  

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Bloemen in de dienst 

 

Donderdag 29 mei 9:30u  Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 

Driel en Heteren in De Vloedschuur 

Voorganger  : ds. M. Muijen, Tiel 

 

Zondag 1 juni   

Voorganger  : mw. F. Bunjes, Velp 

Organist  : Jaap van der Spek 

Uitgangscollecte  : Plaatselijk diaconaal werk 

Koffieschenken  : Korrie Huijgen en Janny Willemsen 

 

Zondag 8 juni  Pinksteren, m.m.v. koor Impuls   

Voorganger  : ds. M. Muijen, Tiel 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Restauratie en onderhoud 

Koffieschenken  : Desirée en Rob van de Harst 

 

Zondag 15 juni   

Voorganger  : ds. C. Flobbe, Naarden 

Organist  : Bernard van Beek 

Uitgangscollecte  : Stichting Hulp Haïti Driel 

 

Zondag 22 juni  Overstapdienst 

Voorganger  : ds. F. Gerkema, Amersfoort-Noord 

Organist  : Henk Kiestra 

Uitgangscollecte  : Plaatselijk jeugdwerk 

 

 
* gewijzigd t.o.v. vorig kerkblad 
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Zondag 29 juni   

Voorganger  : ds. D. Kruyt, Arnhem 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Moldavië 

 

Zondag 6 juli   

Voorganger  : ds. C. Flobbe, Naarden 

Organist  : Janneke Bron 

Uitgangscollecte  : Stichting TOF (Together One Family) 

Koffieschenken  : Bep Jacobs en Ria Buddingh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


