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UITKIJKEN 

 

Schuilplaats 

“God is voor ons een veilige schuilplaats”, zong koor Impuls tijdens de 

intrededienst van onze nieuwe vaste predikant, Marieke Muijen, op zondag 

11 januari. “Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al 

wankelt de aarde …” 

Woorden die je in gesproken taal soms maar moeilijk over je lippen krijgt. 

Maar als je ze kunt zingen, krijgen ze iets van een gebed. En kun je je al 

luisterend of al zingend eraan optrekken. Zo vergaat het mij tenminste, en ik 

ben vast niet de enige. Steeds weer heb ik het nodig woorden te horen die 

hoop bieden, moed geven, waar je kracht uit kunt putten. Want er is veel om 

voor te vrezen, veel wat onzeker is. In de wereld, maar ook dichterbij, en 

soms heel dichtbij, in je eigen leven. Zo’n lied kan je dan iets aanreiken, 

perspectief geven: God als schuilplaats, een plek om op adem te komen, om 

je op te laden. De Ene houdt het overzicht – kent u, kent jou, kent mij.  
 

In het verlengde daarvan kunnen wij ook elkaar tot schuilplaats zijn. In de 

laatste dienst van 2025 was dat een gedachte die me trof. Dat kan al als we 

elkaar ‘meenemen’ en inspireren in een lied of tekst of in welke gezamenlijke 

vorm ook. Een schuilplaats (toevluchtsoord) zijn we voor elkaar als we een 

plek vormen waar iedereen gewoon kan ‘zijn’, gekend en geliefd. Dat lijkt me 

karakteristiek voor de gemeenschap die de kerk wil zijn en tegelijk is het denk 

ik iets wat in de volle breedte van de samenleving geldt en telt: dat we naar 

elkaar omzien, om elkaar geven, onszelf en de ander ruimte gunnen, recht 

doen, zonder onderscheid te maken. Zo kwam het ook indringend naar voren 

in Mariekes intredepreek: “Laat dit een ‘missie’ zijn het komende jaar.” 
 

Een naaste zijn 

Dat vraagt wat. Een prettige, veilige en tegelijk open, hartelijke gemeenschap 

vormt zich niet vanzelf. Die wordt gevormd door mensen van vlees en bloed. 

Mensen zoals jij en ik. Met hun gekkigheid, nukken en vrolijke kanten, hun 

zorgzaamheid, (eigen)wijsheid, hun verdriet en hun humor, hun twijfels en 

hun geloof. Die wordt gevormd waar u, jij en ik elkaar tot naaste zijn, waar  

we ‘leven en laten leven’, met de liefde als drijvende kracht.  

En dan, vanuit die ‘schuilplaats’, steeds weer met goede moed op weg:  

dat wens ik iedereen toe! 
 

Coosje Haan, redacteur kerkblad 
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PASTORAAL 

 

Omzien naar elkaar 

Kees Roeleveld moest in Rijnstate een ingreep ondergaan, die goed is 

verlopen. Naar verwachting op moment van schrijven mocht hij alweer snel 

naar huis. We hopen met hem op een goed herstel. 

 

Verschillende mensen in onze gemeente wachten op een operatie of 

onderzoek. Anderen kampen met gezondheidsklachten, van verschillende 

aard. In alles bidden en wensen wij iedereen die dat betreft moed toe en 

Gods zegen voor elke dag.  

 

2 x DANK 

 

Hartelijk dank voor het medeleven tijdens mijn revalidatie en later de 

knieoperatie. Dank voor de vele kaartjes en bloemen. 

Hartelijke groet,  

Rens en Wim Bloed 

 

Wij willen iedereen nog bedanken voor de vele kaarten en bloemen die we 

hebben ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk, onlangs in november. 

Lieve groet, 

Jannie en Dick de Jonge 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Verbintenisdienst ds. Marieke Muijen 

Na de mooie weg die we met elkaar hebben afgelegd, heeft onze nieuwe 

predikant Marieke Muijen op zondag 11 januari jl. intrede gedaan in onze 

gemeente. Het was een dienst waar veel gemeenteleden getuige van waren.  

We kunnen met elkaar terugkijken op een mooie ochtend: een fijne muzikale 

rol was weggelegd voor koor Impuls, dat de dienst met een aantal prachtige 

nummers opluisterde. Verder speelden Kees (de man van Marieke) op orgel 

en Koert op bugel een aantal mooie nummers, niet alleen in de samenzang, 

maar ook als muzikale omlijsting van de bevestiging.  

De verbintenis van Marieke werd gedaan door ds. Coby de Haan; 

voorafgaand hieraan kreeg Marieke van haar een bijzondere schelp cadeau. 

Daarna was er de bevestiging en zegening.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tijdens de verbintenisdienst in De Vloedschuur in 

Heteren, een week eerder, had Marieke van de 

kinderen van de kindernevendienst een schilderij 

gekregen met de handen als symbool. De kinderen 

van ónze kindernevendienst kozen voor de voeten:  

de hele familie Alblas-Muijen kreeg sokken van  

de kinderen.  
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Aan het eind van de dienst werd het woord nog tot Marieke gericht en werd 

er teruggekeken op de bijzondere weg die met elkaar is doorlopen.  

Zij kreeg als cadeau een borrelplank en ook een bloemstuk met rode rozen, 

gemaakt door Elsbeth, waarin een aantal mooie symbolen verwerkt waren.  

Ten slotte speelden Merijn (op basgitaar) 

en Hugo (op elektrische gitaar) samen 

met Kees (ditmaal op piano) nog een 

speciaal muziekstuk ‘Paladio’, vol 

muzikale verwijzingen naar de weg die 

we met elkaar als gemeente gaan. 

Na afloop bleven nog 

veel mensen napraten 

tijdens de koffie met 

heerlijk gebak.  

Met elkaar kijken we 

terug op een mooie 

dienst.  

 

 

We zijn dankbaar met Marieke als onze nieuwe predikant en kijken uit naar 

de jaren die we met elkaar tegemoet gaan. 

 

Koert de Langen, voorzitter kerkenraad (foto’s: Cora Kamps-Baart) 
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Verslag kerkenraadsvergadering 9 december 2025 
 

1. Opening 

Koert staat stil bij Advent: een tijd van wachten en verlangen. Hoe kun 

je actief wachten en verlangen? Hij leest Jesaja 40, waarna we 

bespreken wat wij verlangen richting Kerst, zowel voor de wereld als 

voor dichtbij. Vervolgens gaat Koert ons voor in gebed. 
 

2. Notulen vergadering d.d. 4 november 2025 

Opgemerkt wordt dat de avond voor de middengroep op 28 november 

in Heteren zeer geslaagd was. Er waren leden uit zowel Driel als 

Heteren. Er is inmiddels een app-groep aangemaakt. 
 

3. Post 

We hebben voor vorming en toerusting (VIS) helaas geen opvolger  

voor Hans Brinkman kunnen vinden binnen onze gelederen. 

Vanuit de Classis Gelderland-Zuid & Oost is een mail ontvangen met 

goedkeuring voor het beroepen van ds. Marieke Muijen. 
 

4. Kerkenraadszaken 

a. Beroepingsproces. De handtekeningen zijn gezet. De uitnodiging 

voor de bevestigingsdiensten op 4 en 11 januari is bijna klaar. 

b. Intrededienst 11 januari: Kees Alblas is organist, Koert speelt op  

de trompet en Impuls zingt. Er wordt nog gewerkt aan de 

samenwerkingsovereenkomst tussen Driel en Heteren. 

c. VOG’s. Deze zijn inmiddels door de scriba met behulp van e-

herkenning aangevraagd. Alle betrokkenen krijgen een mail van 

Justis. 

d. Vacatures. Hopelijk hebben we volgend jaar een kandidaat voor  

de diaconie. Met het vertrek van Joke blijven er namelijk 3 diakenen 

over. Bij krapte op het rooster zal er misschien geen diaken zijn. 

Collecteren kan ook door de ouderling van dienst. Bij de 

kerkrentmeesters is er in juni krapte. We vangen dit samen op. 

e. Afscheid/bevestiging ambtsdragers is op 1 februari.  
 

5. Diaconie 

a. Collectebonnen/-munten. Het verrekenen van munten en bonnen 

tussen Heteren en Driel is heel foutgevoelig. De diaconie neemt 

hierover contact op met Heteren.  
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b. Bloemen: verdeling van de kosten. Uit de rekening van de bloemist  

is niet te achterhalen welke boeketten voor rekening van de diaconie 

en welke voor de kerkrentmeesters zijn. Besloten wordt dat 25% ten 

laste van de kerkrentmeesters komt en 75% ten laste van de 

diaconie.  

c. Actie Voedselbank: deze is op vrijdag 12 en zaterdag 13 december. 

d. Decembergiften worden bezorgd als de lijst er is. Dit gebeurt samen 

met de parochie. 

e. Kerstattenties voor de 75+’ers worden op 20 december klaargemaakt 

en staan op 21 december achter in de kerk. Gemeenteleden wordt 

gevraagd de attenties te bezorgen, maar ze mogen ook door de 

75+’ers zelf worden meegenomen.  
 

6. Kerkrentmeesters 

a. Offerte scherm. Het scherm is inmiddels aangeschaft en reeds 

gebruikt in de jeugddienst van afgelopen zondag.  

b. Verbouwing kerk/kerken in Ons Gebouw vanaf 18 januari. De 

aannemer start na 11 januari met de gewelven. Het is niet in te 

schatten hoelang het gaat duren.  

c. Appostel-app. Dit is een app voor het digitaal collecteren. Als de  

hele gemeente hem gaat gebruiken zou het iets zijn, maar zover  

zijn we nog niet. We gaan hem dus niet gebruiken. 

De penningmeester van het college van kerkrentmeesters heeft QR-

codes aangemaakt voor de collectes. Deze kunnen in de orde van 

dienst gezet worden. We bekijken of dit in een behoefte voorziet. 

d. De Actie Kerkbalans van januari komt er weer aan. Het college is 

bezig met de voorbereidingen. 

e. Beleggingsstatuut: we hebben de opbrengst van de beleggingen 

nodig. Dit houdt de gemoederen nog steeds bezig. Er is nu contact 

gelegd met het GCBB (Generaal College voor de Behandeling van 

Beheerszaken). Wordt vervolgd.  

f. Begroting: deze is intern besproken. De aannames voor de 

meerjarenraming kloppen niet helemaal; dit komt door FRIS. De 

meerjarenraming is door FRIS te gunstig ingeschat. De begroting 

wordt akkoord bevonden en ondertekend.  
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g. Oudpapierafsluiting: op zaterdag 13 december is er een gezellige 

bijeenkomst om iedereen te bedanken voor de hulp bij het oud  

papier ophalen. Jaap Pranger, die al 60 jaar oud papier ophaalt,  

zal in het zonnetje worden gezet. Hij krijgt een onderscheiding en  

er komt een artikel in De Gelderlander. Jaap krijgt een cadeaubon, 

evenals Dick Huiskamp, die zeker al 30 jaar de coördinator is. 
 

7. Jeugdwerk 

Het adventproject met de geluksbrenger is gestart tijdens Kliederkerk.  

De jeugddienst van 7 december jl. was erg geslaagd. Er zijn veel 

positieve reacties op gekomen. 
 

8. Erediensten 

a. Kerst: kerstavond gaat Marieke voor en op kerstochtend de heer  

P. de Koning. Cora doet mee in de voorbereidingen. 

b. Op 14 december is er Heilig Avondmaal met ds. De Waard.  

c. De oudjaarsdienst komt te vervallen: het is niet gelukt een dominee 

vinden voor deze dienst. De predikant die voorgaat op 28 december 

zal extra aandacht besteden aan oudjaar. 
 

9. Pastoraat/Wel en wee 

Korrie en Marchien hebben weer de nodige bezoekjes gebracht aan 

jarigen en  jubilarissen. Op 16 december vindt er een kerstbrunch voor 

ouderen plaats met ds. Marieke Muijen.  
 

10. Rondvraag 

a. De oecumenische dienst van 18 januari kan niet in Ons Gebouw 

gehouden worden, omdat er ook een koor komt en dan wordt het te 

krap. Gekeken wordt of er uitgeweken kan worden naar de RK kerk. 

b. Kerkblad: er is een nieuwe drukker gevonden, die ook nog eens een 

stuk goedkoper is. Bovendien verschijnt de omslag in kleur.  

c. Gevraagd wordt of de Informatiegids weer aangepast kan worden.  
 

11. Sluiting  

Leenderd leest Jesaja 9, over de komst van Jezus.  Hij is ons geboren 

en het is geen gewoon kind, maar een Koning. Dit is Kerst heel anders 

dan je op tv en in de reclame ziet. Van kerst tot kruis staat al in Jesaja 

vermeld, terwijl Jesaja leefde tussen 700-800 voor Christus! Daarna 

luisteren we naar The Young Messiah en eindigt Leenderd met gebed. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 

Collecteren d.m.v. OR-codes? 

Een aantal leden van onze gemeente heeft gevraagd of het niet mogelijk is 

om de collecten in de kerkdienst en bij de uitgang digitaal te innen d.m.v. een 

zogeheten QR-code. Net als bij de betaling van bijvoorbeeld de jampotjes in 

Ons Gebouw. Na onderzoek, o.a. bij de Rabobank, hebben we besloten om  

– naast de gebruikelijke manier via collectemunten of contant geld – de 

betalingsmethode door middel van een QR-code te gaan invoeren. 

We hebben daarom op onze rekening bij de Rabobank een 3-tal QR-codes 

aangemaakt, namelijk:  1. voor de Diaconie 

2. voor de Kerkrentmeesters 

3. voor de Uitgangscollecte 

Wilt u hiervan gebruikmaken, dan zult u wel altijd uw telefoon mee moeten 

nemen naar de dienst. We adviseren u dan wel dringend de telefoon op de 

trilstand (of op stil) te zetten. 

Praktisch betekent het dat wanneer u de QR-code met uw telefoon scant, u 

dan standaard een bedrag van € 1,00 kunt betalen, maar dit bedrag is 

uiteraard aan te passen naar uw eigen wens. 
 

Hoe en wanneer gaan we dit invoeren? 

HOE: We beginnen in eerste instantie om boekenleggers met de 3 QR-codes 

in te leggen in de liturgieboekjes (Orde van Dienst). Neem dus altijd zo’n 

boekje mee naar uw zitplaats. 

WANNEER: We proberen deze nieuwe mogelijkheid in de loop van dit 

voorjaar in te voeren. 

En indien u betere ideeën hebt om de QR-codes ergens in de kerkzaal te 

leggen, houden we ons aanbevolen, maar vooralsnog lijken ons de 

liturgieboekjes het meest geschikt. 

 

Kerkdiensten vanaf 25 januari tijdelijk in Ons Gebouw 

Vanaf medio januari wordt er gedurende enkele weken onderhoud gepleegd 

aan de gewelven in ons kerkgebouw. We kunnen dan dus geen gebruik 

maken van de kerk.  



9 
23e jaargang nr. 2 – februari 2026 

De zondagse erediensten vinden daarom met ingang van 25 januari tijdelijk 

plaats in Ons Gebouw. We weten nu nog niet hoelang het onderhoud gaat 

duren. We houden u op de hoogte! 
 

Het College van Kerkrentmeesters   

Hierbij alvast een paar foto’s die een indruk geven van de eerste week van het 

onderhoudswerk aan de gewelven van de kerk (foto’s: Jaap van Merkerk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om het voegwerk boven het koor, dus 

  

 

de 

kerkzaal 

moest 

worden 

ontruimd, 

en  

preekstoel 

en orgel 

netjes 

‘ingepakt’.  
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UITGANGSCOLLECTES 

 

1 februari: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Bangladesh 

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering; het land kampt 

steeds meer met cyclonen en overstromingen, regen valt 

onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 

landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.  

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan de veranderingen aan te 

passen en leert ze hoe ze hun gewassen op een andere manier kunnen 

verbouwen en hoe ze zich kunnen voorbereiden op rampen. 

 

8 februari: Kerk in Actie / Noodhulp / Zuid-Soedan 

In Soedan woedt al vanaf april 2023 een hevige burgeroorlog, die nog steeds 

veel slachtoffers eist. Een vergeten ramp! Zeker 25 miljoen Soedanezen 

worstelen er elke dag om te overleven. Meer dan 14 miljoen zijn er op de 

vlucht, in Soedan zelf en naar het buitenland. Kerk in Actie biedt deze 

mensen hulp, bijvoorbeeld in de vorm van schoon drinkwater en hulp en 

advies voor betere hygiëne om ziektes te voorkomen of in te dammen. 

 

15 februari: Pastoraat 

Met deze collecte ondersteunen we het pastorale werk in onze gemeente  

en dragen we bij aan de kosten die daarvoor worden gemaakt.  

 

22 februari: Restauratie en onderhoud  

Deze collecte keert regelmatig terug in het collecterooster. Hiermee dragen 

we bij aan het noodzakelijke onderhoud van de kerk en Ons Gebouw (en 

deze maand is dat actueel!). Zo helpen we mee ervoor te zorgen dat deze 

mooie kerk – een rijksmonument – ook voor de toekomst behouden blijft. 

 

1 maart: Stichting Edukans 

Edukans creëert onderwijskansen voor kinderen en 

jongeren in Oost-Afrika vanuit het geloof dat goed 

onderwijs levens positief kan helpen veranderen. De 

werkers hieraan noemen zij ‘Helden van Groei’. Met 

onze bijdrage maken we deze groei mede mogelijk. 
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VAN DE DIACONIE 

 

Jaarlijkse Actie Voedselbank 

Het lijkt alweer lang geleden, maar we vermelden het hier toch nog graag:  

In heel Overbetuwe en Lingewaard werd op 12 en 13 december 2025 

meegedaan aan de Actie Voedselbank.  

Deze leverde ruim € 108.000,- op: 2.250 kratten 

vol met etenswaren à € 45,-* en € 7.600,- aan 

giften. Ruim 220 kratten hiervan zijn gesponsord 

door Baltussen Konservenfabriek uit Driel, de 

overige ruim 2.000 kratten hebben wij met elkaar 

ingezameld bij de plaatselijke supermarkten 

- ook die in Driel – en dat aantal lag op hetzelfde 

hoge niveau als in 2024!  

Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft meegeholpen: super bedankt! 

 

Namens onze diaconie, mede namens het hele organisatieteam, 

Cora Camps-Baart en Gertruud Kooiman 

PS *De waarde per krat is verhoogd van € 37,50 naar € 45,-. Uit een scan van een kleine 20 

kratten bleek namelijk dat de winkelwaarde die al vele jaren werd gehanteerd te laag was. 
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GESPREKSKRING ‘LEVEN EN GELOOF’ 

 

De Bergrede – Verder met het Onze Vader 

De eerstvolgende gesprekskring is op woensdag  

4 februari 2026. Om agendatechnische redenen hebben 

we de maand januari overgeslagen. 

Op de middag van 4 februari pakken we de draad weer 

op en gaan we verder met ons gesprek over het Onze 

Vader – een onderdeel van de zgn. ‘Bergrede’ (Matteüs 6: 9-13). 

 

Ook mee verkennen wat deze woorden ons vandaag te zeggen hebben? 

Weet u hartelijk welkom in Ons Gebouw van 14:30 tot 16:00 uur, ook voor 

een eerste keer. Inloop met koffie/thee vanaf 14:15 uur. 

 

Ds. Marieke Muijen 

 

 

KOFFIE-INLOOPOCHTEND OP DE WOENSDAGEN 11 EN 25 FEBRUARI 

 

Fijn is het om in deze wintertijd elkaar weer twee keer 

per maand te kunnen ontmoeten in Ons Gebouw, 

onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee.  

Van harte welkom! 

Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen,  

gebeurtenissen, over iets leuks of iets moois, met 

natuurlijk ook de mogelijkheid iets serieus of 

ontroerends met elkaar te delen.    

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs, 

op woensdag 11 en/of op woensdag 25 februari van 10.30 tot 12.00 uur  

in Ons Gebouw. Gastvrouw en gastheer zijn Marijke en Fred Vols. 

En neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!  

 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!  
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VAN DE WERKGROEP VIS 

 

Filmcafé 2: ‘Encore’ 

‘Encore’ is een bijzondere dansfilm, die 

niet alleen het lichaam, maar ook de ziel in 

beweging brengt. Het verhaal raakt omdat 

het eerlijk is, rauw soms, teder op andere 

momenten. We zien mensen die vallen, struikelen, breken zelfs … en toch 

weer opstaan. Met iedere beweging, iedere nieuwe stap, komt iets los wat 

vast leek te zitten. Zelfs als je toekomstbeeld instort en je in wanhoop 

wegzakt, laat ‘Encore’ zien dat een nieuw begin altijd binnen handbereik ligt. 

De dans is geen versiering, maar een taal, vol emotie, verlangen en hoop. 

Het is een ode aan veerkracht, aan  

de kracht van expressie als woorden 

tekortschieten.  

Of je nu jong bent of oud, vastzit of 

juist los wilt breken: deze film fluistert 

zacht en ritmisch met elke pas:  

“Je kunt altijd opnieuw beginnen.” 

 

Laat je meevoeren op de muziek, de dans en het verhaal.  

‘Encore’ werd in 2022 uitgebracht en geregisseerd door Cédric Klapisch. 

 

Na afloop van de film is er gelegenheid tot napraten met een drankje en een 

hapje. 

6 februari 2026 om 20:00 uur 

De Vloedschuur, Kerklaan 4A, Heteren 

 

Aanmelden – i.v.m. koffie/thee, aantal stoelen, etc. – graag via het papieren 

formulier in het Gele Boekje, via de site www.gele-boekje.nl, zie Aanmelden 

(of bij mij). Maar zoals altijd: ook zonder aanmelding van harte welkom! 

 

Namens de Werkgroep VIS,  

Hans Brinkman 

 

 

 

https://www.gele-boekje.nl/
https://www.gele-boekje.nl/aanmelden/
https://www.gele-boekje.nl/wp-content/uploads/2025/08/Encore-2025-e1755506143726.png
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JEUGDPAGINA 
 

Hoi allemaal, 

 

We zijn weer gestart in 2026. Een mooie start, waarin we op 

11 januari onze nieuwe dominee, Marieke, aan onze 

gemeente verbonden. Jullie maakten voor haar en haar 

gezin “happy socks”       . Superleuk! Eenmaal thuis heeft ze 

ze gelijk uitgeprobeerd, samen met Kees (zie foto hieronder).  

Tijdens deze kindernevendienst hebben jullie ook 

samen een nieuw doel uitgezocht voor ons 

spaarschaap. Het werd: ‘Make a wish’. Zij 

vervullen de liefste wensen van kinderen met een 

ernstige, soms levensbedreigende, ziekte, 

waardoor die kinderen weer veerkracht en 

vertrouwen krijgen. Mooi dat jullie op deze manier 

andere kinderen willen helpen.  

 

Zo aan het begin van het jaar wil ik ook nog even terugblikken op de 

gezinsdienst met Kerst. Helaas was ik er zelf niet bij, maar ik hoorde 

enthousiaste verhalen en kreeg mooie foto’s, waarvan ik er een paar  

met jullie deel.  
 

 
 

 

Fijn om met alle gemeenteleden, jong en oud, een mooie kerstdienst te 

maken. Stiekem hoorde ik ook alweer plannen voor volgend jaar, dus zorg 

dat je erbij bent!  
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Ik blik ook alvast even vooruit op de aankomende 40-dagentijd. Deze start op 

22 februari, maar dan is het vakantie, dus de eerste keer kindernevendienst 

met het project is op zondag 1 maart. Het project heet: ‘De weg van hoop’. 

We moeten ons er nog in verdiepen, dus laat je verrassen. Tot ziens!  
 

Groeten van Elske Quakkelaar, 

 jeugdouderling (jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

 

PUZZEL 
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Deze maand ook nog een extra kleurplaat voor wie dat leuk vindt:  
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VERTEL EENS …              DOOR COOSJE HAAN 
 

In deze rubriek ga ik met mensen uit ons midden in gesprek over wat hen 

bezighoudt, wat ze daarin ervaren en wat ze erover willen delen. Voor dit 

nummer is dat Jaap van Merkerk. Precies een jaar geleden sprak ik al 

uitgebreid met Siepke. Nu is de beurt aan haar man Jaap. 

 

“De gemeenschap vind ik een belangrijke factor binnen de kerk.” 

Nee, té druk heeft hij het niet, maar er is gelukkig genoeg wat Jaap van 

Merkerk interesseert en bezighoudt. Daarbij heeft de kerk en alles wat daar 

reilt en zeilt een grote plek in zijn agenda. En in zijn hart. “We zijn hier met 

plezier lid en ik zet me graag voor deze gemeenschap in.”  

Echtgenote Siepke beaamt het, terwijl ze drie koffie op tafel zet. “We vinden 

dit een warme, gezellige gemeente.” Dat is al zo vanaf dat ze hier kwamen 

wonen, zo’n vierendertig jaar geleden. “Toen hebben we veel hartelijkheid 

en gastvrijheid ervaren. Dat geeft een band en dat is niet veranderd.” 

Té druk heeft Jaap (sinds 2017 pensionado) het dus niet, wel ‘druk’. Op dit 

moment staat het herstelwerk aan de gewelven van de kerk op de rol, dat 

naar verwachting een aantal weken zal duren.  

“Het gewelf is van na de brand in 1915, waarbij de kerk volledig uitbrandde 

en alleen de buitenmuren en de toren behouden bleven. De kerk heeft ook 

veel geleden rond en na de Slag om Arnhem, in 1944. Daarna is er veel 

hersteld en is er een restauratie uitgevoerd, maar het herstelwerk heeft toch 

zwakke plekken achtergelaten, waar nu echt iets aan gedaan moet worden.”  

Het onderhoud van de kerk is een kostbare zaak, maar gelukkig is er een 

subsidie van Monumentenzorg beschikbaar, hoewel deze beperkt is en niet 

meer dekt dan ongeveer de helft van de kosten.    
 

Coördinerende rol 

Zijn rol bij deze (en ook andere) werkzaamheden is voornamelijk die van 

tussenpersoon, contactpersoon. “Ik ben vooral coördinerend bezig, zou je 

kunnen zeggen. Ik onderhoud aan de ene kant de contacten met de 

bouwondernemer en met Monumentenwacht en aan de andere kant, de 

kerkkant, die met de kerkrentmeesters.” 
 

Heeft dat ook te maken met je achtergrond of met je expertise? 

Jaap lacht, hij gaat er met plezier even extra voor zitten.  

“Zal ik eens heel ver teruggaan?”  
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Dan vertelt hij eerst een anekdote over de familienaam ‘Van Merkerk’, “want 

mijn familie heette van oorsprong niet zo. Oorspronkelijk was het ‘Van 

Meerkerk’, genoemd naar de plaats waar zij woonden. Maar door een 

administratieve fout bij de geboorteaangifte van de zoveelste zoon uit een 

groot gezin is de achternaam verkeerd opgeschreven – dat zal rond 1800 

zijn geweest – en zo ontstond de stam ‘Van Merkerk’. Daar zijn maar een 

paar takken van, drie of zo. Als ik nu dus iemand tegenkom met deze 

achternaam, is diegene per definitie familie.” 

En dan de vraag over zijn expertise. De Van Merkerken vormden een familie 

van smeden, vertelt hij. Ambachtslieden dus. “Toen mijn opa stierf, nam mijn 

vader de smederij van hem over. Ik ben dus, samen met mijn broer en zus, 

opgegroeid met de smederij. Broer ging in de verf, zus in de verpleging en 

ikzelf in de metaal. Na de mulo kwam ik op de MTS, werktuigbouw, daar 

begon het mee.”  
 

Creativiteit en diversiteit 

Na school ging hij aan het werk als constructeur: het ontwerpen en tekenen 

van machines en constructies. Waarom juist dat?  

“Tja, ik moest iéts kiezen en vanuit mijn ervaring met de smederij sprak 

metaal me aan. Daar kwam nog iets bij. Toen ik met werken begon, in mijn 

eerste baan bij een kleine machinefabriek, was ik daar de enige ontwerper. 

Dat doet een appèl op je creativiteit. En dat is sindsdien mijn drijfveer: 

steeds weer bedenken ‘hoe iets zou kunnen’. Ook de diversiteit sprak me 

aan: steeds weer een andere machine, die ook weer anders werkte of moest 

gaan werken.” 

Siepke knikt. “Ik herken dat wel. Als de kleinkinderen er zijn en er moet iets 

getekend worden, is dat bij Jaap altijd in 3D. Ik doe dat gewoon rechttoe-

rechtaan, maar bij hem zie je diepte, en komt zo’n tekening tot leven.” 

Jaap vervolgt: “Ik kreeg in mijn werk dan een probleem voorgeschoteld en 

dan moest ik er een oplossing voor bedenken. Of ik moest iets bedenken 

wat er nog niet was en wat voor die situatie passend zou kunnen zijn. Die 

manier van denken en werken, die ligt me.” 
 

Hart voor historie  

Na de machinefabriek en een vervolgopleiding aan de avond-HTS kwam  

hij te werken voor een ingenieursbureau. Toen er vanuit dat bureau een 

dochteronderneming werd geopend in Heteren en hij daar aan het werk  

kon, verhuisden Jaap en Siepke met hun twee kinderen in 1991 naar Driel.  
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Behalve de warme ontvangst in de kerkelijke gemeente trof hem ook 

nadrukkelijk dat ze hier in een gebied terechtkwamen met een bijzondere 

oorlogsgeschiedenis. “Dat had en heeft ook mijn warme interesse. Ik vond 

dat heel speciaal: zelf komen te wonen in het gebied waar de Slag om 

Arnhem zo veel sporen heeft nagelaten. Daar had ik al van alles over 

gelezen en nu hoorde ik verhalen uit de eerste hand. Ik ontmoette mensen 

die me bijvoorbeeld vertelden hoe ze op hun land explosieven aantroffen die 

er eerst uit moesten voordat ze konden gaan ploegen en dat er aangetroffen 

munitieresten werden opgeslagen in een leegstaande boerderij, die 

vervolgens door een ongeluk de lucht in ging. Ook bij de renovatie van  

Ons Gebouw, in 1995, zijn er inslagen van kogels en granaatscherven 

aangetroffen in het dakbeschot.” 
 

Het belang van de gemeenschap 

Bij die renovatie was Jaap nauw betrokken. Omdat hij daar mogelijkheden 

voor had en omdat het aansloot bij zijn opleiding, kon hij het nieuwe ontwerp 

maken en het overleg voeren met de gemeente over de vergunning-

aanvraag. “Dat was je eerste rol in deze kerk”, weet Siepke.  

Maar daar bleef het niet bij. Jaap: “De uitvoering was ook in ‘eigen’ handen: 

die van Niek Jacobs en Sander de Hartog. Ik heb toen, net als heel veel 

anderen, meegeholpen met het hak-, sloop- en opbouwwerk. Een bijzonder 

en heel belangrijk staaltje gemeenschapswerk, iets wat trouwens nog steeds 

typerend is voor deze gemeente.”  

Toen hij een paar jaar later werd gevraagd voor het ambt van kerkvoogd 

(later ‘kerkrentmeester’ genoemd), aanvaardde hij dat dan ook graag. 
 

Zijn er meer gebeurtenissen uit die periode die je nog bijstaan, Jaap? 

Daar hoeft hij niet lang over na te denken. “Ik bewaar heel goede 

herinneringen aan de aanschaf van het nieuwe orgel voor de kerk.”  

In 2000 hield het ‘oude’ orgel er ineens mee op, vertelt hij, tijdens een 

begrafenisdienst nog wel. “Heel emotioneel, natuurlijk.”  

Na overleg met onder anderen organist Freek Withaar en na alles goed te 

hebben overwogen, bleek de tijd rijp voor de aanschaf van een vervangend 

orgel. “Zo kwam ik in de orgelcommissie."  

Die gang van zaken uit de beginjaren van deze eeuw is veel Drielenaren wel 

bekend. Er is ook een brochure gemaakt over de historie van het orgel:  
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het zgn. ‘Peter Conacher-orgel’, dat op dat moment nog in een kleine kerk in 

Wales stond: de Jerusalem Methodist Chapel in Pontrhydyfen.  
 

Orgel, klok en balustrade 

Freek Withaar, Jan Huijgen, Jaap en de Hilversumse adviseur Dave Lazoe 

(“die had kennis van alles wat oud was”) togen gevieren naar Wales om 

poolshoogte te nemen. Hoe Jaap deze reis heeft ervaren? Zijn antwoord  

is kort en krachtig: “Onvergetelijk!”  

Hij is even stil bij de herinnering, maar het verhaal is te mooi om niet te 

vertellen. “Alles was bijzonder. De reis, de gesprekken die we hadden, de 

sfeer, de ontvangst die we daar kregen … Pontrhydyfen was een oude 

gemeente, waardoor er ook oude verhalen loskwamen. En de kosteres was 

idolaat van het orgel. Toen ze, na een leven lang werken in een ziekenhuis 

in Londen, in haar geboortedorp terugkwam, trof ze het orgel in vervuilde 

toestand aan en heeft ze het gepoetst tot het weer blonk en de toetsen van 

de speeltafel weer wit waren. Dat het al zolang niet meer bespeeld werd, 

vond zij verschrikkelijk.” 

Lang verhaal kort: de PG Driel mocht het orgel kopen. “En passant kregen 

we van hen ook nog een klok mee, die in 1843 door de zondagsschool daar 

was geschonken. Ga maar eens kijken, het staat er nog op, in het Welsh. 

Ja, precies, dat is de klok die achter in onze kerk aan de balustrade hangt 

en op de hele uren ‘pingt’.” 

Over de balustrade gesproken: ook daar zit een verhaal aan. “Ja, want  

wij waren hier gewend aan een ‘balustrade-orgel’.” Hij legt uit: daarbij zijn 

alleen de orgelpijpen hoog in de kerk zichtbaar; de organist zit eráchter. 

Maar dit Conacher-orgel staat andersom. De organist zit met z’n rug naar de 

kerkzaal; daarom was er een balustrade nodig. “En wat toen zo mooi was: in 

Pontrhydyfen hadden ze nog een doophek en dat mochten wij hebben. Dat 

is later dus tegelijk met het orgel meegekomen.” 
 

Kop en schotel 

Connectie met het kerkje in Wales is er niet meer. Siepke: “We zijn wel later 

nog eens teruggegaan. Toen hebben we een porseleinen kop en schotel 

meegekregen met een afbeelding van de kapel erop.”  

Ze lacht: “Die gaat hoog op de kast als de kleinkinderen hier rondspringen. 

Want daar zit zo’n bijzonder verhaal aan vast!” 
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Altijd eerst de ‘waarom’-vraag 

“Mijn interesse voor historie linkt aan mijn constructeurschap”, zegt Jaap.  

“Wat is de basis van wat er gebeurt of moet gebeuren? Dat is de drijfveer 

waarom ik dingen aanpak en hoe ik ze doe. Bij mij zit de ‘waarom’-vraag 

altijd vooraan.” 

 

Heeft je betrokkenheid bij de oecumene daar ook mee te maken?  

Hij knikt. Sinds een jaar maakt hij deel uit van de oecumenische werkgroep. 

Een uitvoerende commissie die, in opdracht van de rooms-katholieke 

parochie en de PG Driel, gezamenlijke diensten organiseert. “Die 

oecumenische diensten worden al decennialang gehouden. In de jaren 90 

heb ik er ook al een periode in meegedraaid. Het belangrijkste doel was 

toen en is nog steeds: het bewaren van contact over-en-weer. Dat is de 

bindende factor. En ik merk dat het in de 

praktijk ook zo werkt. Ik vind het heel 

verrijkend om mee te doen. In de 

gesprekken met elkaar doe je kennis op 

van het hoe, wat en waarom van de 

ander, je kijkt buiten je eigen traditie, je 

blik wordt verbreed.” 

Nee, hij is geen voorstander van ‘de 

dingen doen omdat we ze nu eenmaal 

altijd zo deden’. In de kerkelijke praktijk 

ligt dat wel op de loer, vreest hij.  

“Veel is traditie. Dat vind ik soms een 

probleem. God is de Schepper van hemel en aarde, de Eeuwige. Hij kent de 

toekomst en daar vertrouw ik op. Wat onze visie daarop is en wat wij ervan 

maken, is niet doorslaggevend. De toekomst is aan God.”  

Siepke knikt. “Die visie delen we.” 

“Ken je het verhaal van Elia?” vraagt Jaap. “Hij dacht dat er niemand meer 

was die God aanbad, dat hij de enige nog was. Maar God liet hem zien dat 

het anders zat. Met andere woorden: Laat je niet gek maken door wat er 

gebeurt, wat voor ogen is. Wat je ziet is niet wat er gebeurt in het perspectief 

van God, die als Enige de toekomst ziet. Dit is de kern van wat ik geloof: 

God is er en met de rest moeten we het zien te fiksen.” 
 

Dank, Jaap en Siepke, voor dit mooie gesprek! 
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GEDICHT  

 

Een krijgszuchtige tijd  

 

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.   

Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,  

naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter  

 

op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog  

zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,  

maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.  

 

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve  

rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat  

vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid  

 

je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een  

ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.  

Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot. 

  

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als  

vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,  

naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.  

 

Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare  

ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder. 

 

                                                                          Lucas Rijneveld (1991 – heden)  
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

Woensdagmiddag 4 februari: Gesprekskring ‘Leven en geloof’, in Ons 

Gebouw, 14:30-16:00u. We praten verder over het Onze Vader. Inloop met 

koffie/thee vanaf 14:15u. Ook interesse? Welkom, ook voor een eerste keer! 

 

Vrijdagavond 6 februari: In Filmcafé 2 brengt VIS de film ‘Encore’. Na afloop 

ruimte voor napraten onder het genot van een hapje en drankje. In De 

Vloedschuur, Kerklaan 4A, Heteren. Aanvang 20:00u (film duurt tot 22:00u). 

 

Zondagmiddag 8 februari: Cantatevesper. Cantate ‘In allen meinen Taten’ 

BWV 97 door het Bachensemble Arnhem o.l.v. Thea en Pieter Endedijk. In 

de Koepelkerk, Jansplaats 60, Arnhem. Aanvang 16:30 uur. Toegang vrij. 

 

Woensdagochtenden 11 en 25 februari: Ook deze maand 

twee keer koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00u.  

Gastvrouw/gastheer: Marijke en Fred Vols. 
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BIJ DE TIJD  

 

Winteren 

Wat hebben we prachtige intredediensten beleefd de eerste twee zondagen 

van 2026. Ik ervaar grote dankbaarheid, allereerst voor het gegeven dat het 

gegaan is zoals het gegaan is; dat we als gemeenten en predikant op elkaars 

weg zijn gekomen en nu verder gezamenlijk op zullen trekken. Zoals in de 

diensten klonk: Lof, eer en prijs zij God! 

En ik ben heel dankbaar voor alle mensen die, op welke wijze dan ook, 

bijgedragen hebben aan de feestvreugde van verbintenis en intrede. Toen ik 

nog bij een barbershop zong, hadden we na repetities en optredens een 

zogenaamde ‘afterglow’, om ‘na te gloeien’, na te genieten en het goede vast 

te houden. Zo voelde het ook na de diensten op 4 en 11 januari: thuis 

gloeiden we nog lang na. 

Wat 4 en 11 januari ook nog gemeen hadden was dat het echte winterse 

dagen waren; 4 januari met een pak sneeuw, 11 januari vooral ijskoud.  

Een beetje spannend werd het daardoor wel. Verschillende familieleden en 

vrienden die van verder moesten komen, durfden het niet aan. Ook voor 

mensen van dichterbij was de straat opgaan met gladheid en alle risico’s van 

dien geen optie. We zijn het niet meer gewend: fikse kou, sneeuw en 

gladheid. Ik ben geboren op 30 december 1978 en de winter van ’78/’79 lag 

er extreem veel sneeuw, tot wel een meter hoog. Niks van meegekregen toen 

natuurlijk, maar mijn ouders weten nog heel goed dat de sneeuwval 

buitengewoon was. 

 

Boek 

Dat brengt me bij een boek dat ik onlangs las: Winteren van Katherine May. 

Daarin gaat het over kou en over sneeuw en hoe we ons als mens daartoe 

verhouden. Maar veel meer gaat het over perioden in ons leven die we als 

‘winter’ kunnen ervaren: koud, somber, schraal …  

May kent zelf die periodes: vastgelopen in haar werk op de universiteit, wat 

vraagt om beslissingen die haar leven rigoureus veranderen, met alle 

onzekerheid die daar bij hoort; de ervaring van het moederschap, terwijl ze 

moeder worden eerder niet eens als reële optie had overwogen; tegenslag in 

haar gezin, ziekte …  
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Ze zegt: “Iedereen wintert vroeg of laat, sommige mensen winteren steeds 

opnieuw. Winteren is een periode in de kou. Het is een braakliggende fase in 

je leven, waarin je afgesneden bent van de wereld, je afgewezen voelt, 

buitenspel gezet, belemmerd in je vooruitgang of gedwongen in de rol van 

buitenstaander.” 

 

Leven met de seizoenen 

Een ervaring van winteren is niet niks. 

Zeker als je tot de ontdekking komt dat je 

niet zo veel in handen hebt om het op te 

lossen. Want dat is wat we graag zo snel 

mogelijk willen. May probeert zelf ook van 

alles uit, waarbij ze in ieder geval al gauw 

ondervindt dat de ervaring van winteren niet 

weg te duwen valt. Hoe moeilijk ook: dit is 

wat zich nu aandient. En we hebben er niet 

zelden iets belangrijks door te leren. Zelf 

komt ze tot de ontdekking hoe belangrijk 

het is om met de seizoenen te leven, om je 

voor te bereiden op die schrale periodes die 

zich in je leven voor kunnen doen. Zoals de 

natuur en dieren zich voorbereiden op kou 

en veel minder licht door voedsel/ 

voedingsstoffen te verzamelen en zich naar binnen te keren. En zoals 

mensen doen in noordelijker gelegen gebieden, die serieus rekening moeten 

houden met (extreme) kou en weinig daglicht en zich daarop moeten 

voorbereiden om simpelweg te overleven. 

 

Voedsel voor je ziel 

Het figuurlijke winteren stelt je voor de vraag wat jouw voedsel is, voedsel 

voor je ziel, als het leven je niet toelacht en de zon niet altijd schijnt. 

May ontdekt dat aloude rituelen daarin een bijzondere rol kunnen spelen.  

Ze ervaart daarin dat de grens tussen hemel en aarde ‘dun’ is, een ‘liminale 

ruimte’, waarin je op adem kunt komen, tot jezelf kunt komen, zachtheid kunt 

ervaren in een verder vaak keiharde wereld. Dat is wat ik zelf in ieder geval 

ook ervaar in de christelijke rituelen en vieringen. 
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Wat May ook helpt zijn de juist heel aardse dingen: wandelen, breien, koken 

en bakken, het (her)lezen van boeken, kijken naar wat zich in de winterse 

natuur voordoet. Daarin is, tegen wat je denkt op het eerste gezicht, nieuw 

leven, hoop en troost te vinden! Zoals we met Kerst zongen: Er is een roos 

ontloken uit barre wintergrond. 

Wat May haar lezers vooral duidelijk wil maken is dat we niet weg kunnen 

lopen van de donkere en schrale perioden in ons leven. Dat we ook hier 

doorheen moeten, omdat we ervan leren dat we voeding voor de ziel nodig 

hebben; om voorbereid te zijn op die moeizame perioden in je leven.  
 

Winteren heeft zijn eigen zin, naast de andere (en misschien makkelijker) 

perioden in je leven; zoals winter en zomer nodig zijn voor de natuur en de 

mensheid. In Genesis 8: 22 belooft God na de zondvloed: Zolang de aarde 

bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er 

koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een 

einde aan. 

Winteren is een aanrader om te lezen, om je mee naar binnen te keren en je 

ziel te voeden. 

 

Ik wens ons, in welk opzicht dan ook, een goede wintertijd. 

Ds. Marieke Muijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorderlicht boven Nederland (Zeist), 19 januari 2026 

 (foto: Marieke Haan-van der Vlist) 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Bijbelleesrooster 

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het 

oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse Kerk in 

Nederland.  

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd komen de 

onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht. 

 

 

DE DIENSTEN ZIJN TIJDELIJK IN ‘ONS GEBOUW’ 

  

Zo 1 februari Sefanja 2 en 3:9-13 1 Korintiërs 1:18-31 Matt. 5:1-12 

 Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 

Zo 8 februari Jesaja 43:9-12  1 Korintiërs 2:1-5 Matt. 5:13-16 

Zo 15 februari Deuteron. 30:15-20 1 Korintiërs 2:6-11 Matt. 5:17-26 

Zo 22 februari Genesis 2:15 – 3:9 Romeinen 5:12-21 Matt. 4:1-11 

 Begin van de 40-dagentijd 

Zo 1 maart Exodus 24:12-18 Filippenzen 3:7-14 Matt. 17:1-9 

   Ontmoetingszondag in De Vloedschuur, Heteren 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met  

Cora Camps (voor haar gegevens: zie papieren kerkblad).  

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan 

willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het 

wordt geregeld.  

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer:  

(voor hun gegevens: zie papieren kerkblad). 

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 

1 februari  : fam. Van Merkerk 

8 februari  :  fam. Roeleveld 

15 februari : fam. Houweling 

22 februari :  fam. Baart 

1 maart  :  fam. De Langen 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ voor het volgende kerkblad (maart 2026, nr. 3) uiterlijk aanleveren op 

dinsdag 17 februari via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com 
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29 
23e jaargang nr. 2 – februari 2026 

KERKDIENSTEN 

 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 

 

LET OP: De kerkdiensten worden tijdelijk gehouden in Ons Gebouw! 

 

Zondag 1 februari Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 

Voorganger  : ds. Marieke Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Bangladesh 

Koffieschenken  : Desirée en Rob van de Harst 

 

Zondag 8 februari  

Voorganger  : ds. J. ter Avest, Rheden 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / Noodhulp / Zuid-Soedan 

 

Zondag 15 februari  

Voorganger  : mw. C. Heembergen, Maurik 

Organist  : Jaap van der Spek 

Uitgangscollecte  : Pastoraat 

 

Zondag 22 februari Begin 40-dagentijd 

Voorganger  : mw. F. Bunjes, Velp 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Restauratie en onderhoud 

 

Zondag 1 maart Ontmoetingszondag in De Vloedschuur, Heteren 

Voorganger  : ds. Marieke Muijen 

Organist  : Kees Alblas 

Uitgangscollecte  : Stichting Edukans 

Koffieschenken  : Marchien Pranger en Jaap van Merkerk 

 


