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UITKIJKEN 

 

Verrassing!  

Ja, goed gezien! Onze vertrouwde ‘Ontmoeting’, maar … in een nieuw jasje! 

Dat was wel even stressen, hoor. Voor ons onverwacht sloot de drukkerij die 

ons kerkblad jarenlang verzorgde noodgedwongen de deuren. We moesten 

dus in no time op zoek naar een nieuwe drukker.  

Maar: het is gelukt! En het resultaat mag er zijn, volgens mij. Niet alleen een 

ander, kleurig jasje, maar ook: dikker papier (zowel de omslag als het 

binnenwerk) en een ietsje andere opmaak. En dat voor minder kosten! 

Dat de buitenkant nu anders is dan eerst, komt omdat de oude omslagen niet 

meer konden worden gebruikt. In het nieuwe ontwerp was gelukkig ook plek 

voor het voor de PG Driel vertrouwde logo, ooit ontworpen door Kees 

Roeleveld (is me verteld). En aan de foto, zowel aan de voor- als de 

achterkant, kun je nu nog duidelijker zien om welke kerk het gaat.  

Een eerste proeve, zo zie ik het. Er kan altijd nog iets aan worden gewijzigd 

als dat nodig is. Laat me maar eens weten hoe dit bevalt! 

 

Terugblikken en vooruitkijken 

We naderen Kerst. Tijd van licht. In ‘Bij de tijd’ schrijft Marieke er meer over.  

En dan is het nog maar een kleine week tot de jaarwisseling. Een periode 

waarin vast veel wordt teruggeblikt, met alle gedachten en wisselende 

gevoelens die daarmee gepaard kunnen gaan. Terugkijken heeft z’n waarde. 

Wat is er allemaal gebeurd? Wat was fijn, wat was minder? Hoe heb ik het 

gedaan, wie ben ik geweest voor mijn dierbaren, voor vrienden, voor buren – 

voor mezelf? Is het me gelukt wat ik me op 1 januari 2025 had voorgenomen? 

Tegelijk geldt: het was zoals het was. En vanaf vandaag is elke morgen weer 

nieuw. Een cliché, maar wel iets wat hoop biedt. 

 

Ik moet bekennen dat ik vooruitkijken weleens lastig vind, omdat de moed me 

dan soms in de schoenen zakt. Om alles wat speelt, in de wereld, in de 

politiek, in de samenleving, ver weg en dichtbij. Om de clashes en spanningen 

op het wereldtoneel die er niet om liegen. Om taaie momenten in eigen leven. 

Om pijn en onmacht die er is. Om alles wat misgaat, tekortkomt.  

Er is veel wat een mens somber en pessimistisch kan stemmen.  

En toch … 
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Ik denk aan wat voorganger Peter de Koning zei, op de laatste zondag van 

november. “Durf je vooruit te kijken?” vroeg hij. Heb je er vertrouwen in? Kun 

je geloven dat je leven niet maar willekeurig wat ‘bungelt’, maar een plek heeft 

die alleen jij kunt innemen? Durf je te geloven dat er Iemand is die je is 

voorgegaan en je uitnodigt om Hem te volgen?  

Maar hoe dan, langs welke route, en waarheen? Wel, een route aan de hand 

van leefregels die werkelijk verder helpen. Geen utopie, geen bundel illusies, 

maar een hoopgevende, nieuwe weg, die gegarandeerd zicht geeft op recht, 

vrede, liefde. Dat vraagt wat. Bijvoorbeeld: dat je leert afstemmen op het 

(kleine) goede, op de soms kleine kracht, op dat wat er werkelijk toe doet. 

Daar kan geen mens wat tegen hebben, toch?    

 

Samen sterk 

Op 7 december was er in de PG Driel een jeugddienst, met als motto: ‘Samen 

sterk’. Mooi, vond ik, zoals de jongeren het met elkaar hadden bedacht: de 

hele dienst, van groet tot zegen en alles wat daartussen of omheen zat:  

Mooie woorden bij de 2e-adventskaars. En bij het thema een persoonlijk 

verhaal over gepest zijn; kwetsbaar, maar wat moedig om dat zo te durven 

delen! Sterke interactieve momenten, waar vanuit de zaal spontaan op werd 

gereageerd. De jonge lector (op de preekstoel!), een heldere ‘pocketpreek’ 

van Marieke, de voorbede door een van hen, en fijne muzikale bijdragen en 

liederen, waarvan het solo gezongen ‘Hallelujah’ (van Leonard Cohen) me 

onverwacht ontroerde – en niet alleen mij. Dit leeft dus onder hen, dacht ik, zo 

kijken zij naar elkaar, naar ons, naar zichzelf en naar God. Naar de kerk, naar 

wat de kerk kan zijn, ook voor hen. 

 

Samen sterk. Dat kunnen we denk ik beamen, hoe oud of jong we ook zijn. 

Het geeft me hoop, moed voor de toekomst. Kome wat komt! 

 

Coosje Haan, redacteur kerkblad 
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PASTORAAL 

 

Omzien naar elkaar 

Yske van Schaik woont sinds 5 december weer thuis in de Achterstraat. Haar 

revalidatieperiode in Oranje Nassau's Oord zit erop. Ze heeft opmerkelijke 

resultaten geboekt. Ze krijgt nu opgeschaalde thuiszorg en er komt regelmatig 

een fysiotherapeut aan huis. Als alles gaat zoals verwacht, en wij hopen dat 

met en voor haar, zal ze over enkele maanden weer zelfstandig kunnen lopen 

zonder hulpmiddelen. Momenteel is er dan ook geen indicatie voor een 

verzorgingshuis. Wij bidden voor haar om kracht en verder herstel. 

 

Rens Bloed heeft een nieuwe knie gekregen. Ze is ook alweer thuis, waar ze 

verder moet revalideren, en dat is best zwaar. We wensen en bidden haar 

kracht en beterschap toe. 

 

Mevrouw Quik is na een periode van revalidatie ook weer thuisgekomen. Ook 

haar bidden we beterschap toe. 

 

Naast hen die we genoemd hebben, zijn er verschillende mensen die wachten 

op een operatie of onderzoek of die gezondheidsklachten hebben, van welke 

aard dan ook. Wij wensen hen allen veel sterkte en Gods nabijheid toe. 

 

Iedereen een fijne Advent- en Kersttijd toegewenst! 

 

Jubileum 

Jaap en Ria Pranger-Meijer hopen D.V. op 17 januari  

hun 40-jarig huwelijk te vieren. 

 

Geert en Elsbeth van de Boer-Derksen hopen D.V. op 30 januari  

hun 50-jarig huwelijk te vieren. 

 

Wij wensen beide echtparen met kinderen en familie en allen die om hen  

heen staan een bijzondere, mooie dag toe. 
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Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over  ons bestaan. 

Aangezicht, vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed.  

Lied 305 :1 en 3 

 

VAN DE KERKENRAAD 

 

Intrede- en verbintenisdienst ds. Marieke Muijen 

We zijn blij dat het op 11 januari 2026 zover is, dat we Marieke als predikant 

aan onze gemeente kunnen verbinden!  

De dienst vindt plaats op zondag 11 januari 2026 tijdens de morgendienst om 

10:00 uur en zij zal verbonden worden aan onze gemeente door ds. Coby de 

Haan uit Veenendaal; zij was een collega van Marieke in de Wijkgemeente 

ZuidWest – Petrakerk in Veenendaal. Tijdens de dienst verleent koor Impuls 

muzikale medewerking. Ook zal Mariekes man Kees Alblas op het orgel 

spelen en zal Koert de Langen één of enkele nummers spelen.  

De verbintenisdienst van Marieke in de Vloedschuurgemeente in Heteren is 

op zondagmiddag 4 januari 2026; daarin gaat ds. Trijnie Nielen-Rosier uit Elst 

(Gld.) voor.  

Aansluitend aan de dienst op 11 januari kunnen we Marieke feliciteren in ons 

Gebouw. We kijken uit naar een mooi samenzijn! 

 

In het volgende artikel vertelt Marieke er zelf nog wat over. 

 

Koert de langen, voorzitter kerkenraad 
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Verbintenis en intrede 

Laatst vroeg iemand of ik het spannend vond, zo met de verbintenis en intrede 

voor de deur… Nu moet ik altijd in fases denken en eerst is Kerst nog aan de 

orde. Maar ondertussen ben ik natuurlijk wel bezig met het maken van de orde 

van dienst, afstemmen met de collega’s die de verbintenis leiden, overleg met 

Impuls en musici die hun medewerking verlenen en de randzaken die er ook 

bij horen. Spannend is het niet per se; ik kijk er vooral erg naar uit! Het is een 

bijzondere gebeurtenis, zéker! En ik hoor in de gemeente(n) dat er ook naar 

uit wordt gekeken.  

De verbintenis in Driel wordt geleid door ds. Coby de Haan. Wij waren naaste 

collega’s in wijkgemeente ZuidWest – Petrakerk in Veenendaal. Dat was een 

heel fijne samenwerking en ik ben dan ook heel blij dat zij mij 11 januari 

verbindt aan de gemeente. 

Waar ik ook erg blij mee ben is dat Impuls zal zingen. Een hele drukte voor 

koor en dirigent om dit ertussen te passen, maar het verhoogt natuurlijk de 

feestvreugde met ‘ons eigen’ koor erbij. Ook leuk is dat mijn man Kees het 

prachtige orgel zal bespelen én dat Koert de Langen op het koper zal blazen; 

het kan niet op! 

 

Eérst Kerst dus, maar stiekem kijk ik vooruit naar de volgende blijde 

gebeurtenis: verbonden te worden aan deze mooie gemeente, met zo veel 

fijne mensen; om jullie voor te gaan en met elkaar te groeien in geloof,  

hoop en liefde! 

 

Ds. Marieke Muijen 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 

Kerkdiensten met ingang van 25 januari tijdelijk in Ons Gebouw 

Medio januari vindt er gedurende enkele weken onderhoudswerk plaats aan 

de gewelven in ons kerkgebouw. Dat betekent dat we een aantal weken geen 

gebruik kunnen maken van het kerkgebouw.  

De zondagse erediensten zullen daarom met ingang van 25 januari tijdelijk 

plaatsvinden in Ons Gebouw. We weten nu nog niet hoelang het onderhoud 

gaat duren. We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang. 

 

Het College van Kerkrentmeesters 
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Actie Kerkbalans 2026: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

De (landelijke) Actie Kerkbalans loopt van 10 t/m 23 januari 2026. De 

voorbereidingen voor onze gemeente zijn inmiddels in volle gang. In de  

week van 10 januari krijgt iedereen de informatie over deze actie per  

envelop of per e-mail toegestuurd.  

In de afgelopen jaren bracht de Actie Kerkbalans ongeveer € 35.000,-- op.  

Er is helaas sprake van een licht dalende trend. Deze daling heeft grotendeels 

te maken met de (eveneens lichte) daling van het aantal gemeenteleden.  

Het is fijn dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans al enkele jaren een 

stabiel beeld te zien geeft. De laatste jaren hebben we echter te maken gehad 

met een forse inflatie. Ook als Protestantse Gemeente Driel hebben we 

gemerkt dat kostenstijgingen hebben geleid tot hogere uitgaven. We zouden 

het daarom fijn vinden als u wilt overwegen uw kerkelijke bijdrage voor 2026 

te verhogen.  

We bevelen de Actie Kerkbalans van harte bij u aan. Bij voorbaat hartelijk 

dank voor uw medewerking.  

 

Het College van Kerkrentmeesters 

 

UITGANGSCOLLECTES 

 

24 december: Voedselbank 

De Voedselbank zorgt voor gezond en gratis voedsel voor 

iedereen die extra hulp daarbij goed kan gebruiken. In Driel was 

er deze maand, op 12 en 13 december, weer een speciale 

Voedselbankactie bij de plaatselijke supermarkt. Daar was onder meer onze 

diaconie bij betrokken, net als een heel aantal vrijwilligers, ook uit onze 

gelederen. Met deze collecte sluiten we daar nog eens extra bij aan. 

 

25 december Kerk in Actie / voor Kinderen in de knel 

Veel kinderen en jongeren – ver weg en dichtbij – groeien op in 

onveilige omstandigheden of hebben minder kansen om zich te 

ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin 

kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en tot bloei 

kunnen komen. Warm aanbevolen – speciaal op deze 1e Kerstdag, waarop 

we de komst van het Kind van Bethlehem vieren en ons verheugen in de hoop 

en het perspectief dat Hij de wereld schonk en nog altijd schenkt.  
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28 december: Het eigen gemeentewerk 

Hiermee dragen we financieel bij aan het reilen en zeilen van onze kerkelijke 

gemeente en ondersteunen we initiatieven en projecten die ons als gemeente 

opbouwen en verbinden. 

 

4 januari: Bloemen in de dienst 

Elke zondag staat er voorin de kerk een vers boeket bloemen. 

Na afloop van de dienst worden deze bloemen met een groet 

van de gemeente bezorgd bij iemand uit ons midden die we 

graag willen bedanken of die wel een steuntje in de rug kan 

gebruiken. Met deze collecte houden we de vaas gevuld. 

 

11 januari: Kerk in Actie / Noodhulp Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners op z’n 

kop gezet. Veel huizen zijn verwoest, infrastructuur is ontwricht 

en mensen kampen met angst en verdriet. Samen met lokale 

kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families 

kunnen terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar ook speelplekken voor 

kinderen, zodat die hun zorgen even kunnen vergeten, en er is traumahulp. 

Vrouwen krijgen steun bij het starten van een eigen bedrijfje, om hun 

gezinsinkomen te kunnen aanvullen. Aanbevolen! 

 

25 januari: Restauratie en onderhoud 

Met deze regelmatig terugkerende collecte dragen we eraan bij dat de kerk  

en Ons Gebouw goed kunnen worden onderhouden, ook voor de toekomst. 

 

1 februari: Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Bangladesh 

Bangladesh lijdt zwaar onder de klimaatverandering; het land 

kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt 

onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting 

van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.  

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan de veranderingen aan te 

passen en leert ze bijvoorbeeld hoe ze op een andere manier hun gewassen 

kunnen verbouwen. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwings- 

mechanismen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
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GESPREKSKRING ‘LEVEN EN GELOOF’ 

 

De Bergrede – “Geef ons heden …” 

Afgelopen 3 december kwam de gespreksgroep weer 

bij elkaar. Geen Sint of Kerst, maar weer verder met 

het Onze Vader. Wat is het toch intrigerend hoe én 

alle grote wereldproblemen én onze persoonlijke 

verhalen ter sprake kunnen worden gebracht en 

doordacht kunnen worden aan de hand van dit gebed. 

 

Bij de bede “Geef ons heden ons dagelijks brood” ging het al snel over onze 

verantwoordelijkheid. Zeker als het gaat over geld en goed rijst de vraag:  

Wat komt ons eigenlijk toe? Eigenen we ons niet ontzettend veel toe, veel 

méér dan wij nodig hebben, veel meer dan ons ‘dagelijks brood’; en dat ten 

koste van zo veel en zovelen? En wat zouden wij dan kunnen laten, kunnen 

opgeven? Daar konden we best concrete dingen bij noemen: eet wat van 

dichtbij komt, koop lokaal, denk na over wat je met je geld doet, wat kun je 

delen, wat kun je geven, ook in niet-materiële zin? Maar we beseffen net zo 

goed dat de realiteit weerbarstig is en dat we ons aan veel ‘normale’ dingen, 

die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn, ook moeilijk kunnen onttrekken…  

 

Een belangrijke vraag is wat we écht nodig hebben. En dan blijken geld en 

goed daar maar zelden bij te horen. We weten ons afhankelijk van God, want 

ten diepste ontvangen we alles uit zijn hand. En dat is heel wat anders dan de 

ideeën van maakbaarheid, autonomie en individualisme die steeds 

belangrijker zijn geworden. 

Een beetje pessimisme komt algauw om de hoek kijken, ook omdat je je snel 

machteloos voelt bij onrecht, zeker ver van huis. En toch is het besef van 

wezenlijk belang dat wij mogen leven met geopende handen, die kunnen 

ontvangen, maar die óók kunnen delen. 

 

We maakten een begin met de bede “Vergeef ons onze schulden …”.  

Ook hier kwam het tot een diepgaand gesprek over ons godsbeeld, ons 

mensbeeld en ons wereldbeeld. Hoe het besef van wie wij zijn en hoe we 

bedoeld zijn samenhangt met ons beeld van God, met hoe we de wereld om 

ons heen ervaren.  
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Hoe we uiteindelijk ook onszelf ervaren, als mensen die zowel het licht als het 

donker in ons dragen en daarmee onze weg moeten proberen te gaan. In het 

besef (dat is wel het woord van deze bijeenkomst) dat we gedragen worden 

door een liefdevolle en genadige God, die tegelijk wil dat wij een goed leven 

leiden, voor onszelf, de ander, de schepping als geheel. 

 

Daar praten we de volgende keer over verder. 

 

LET OP: We slaan de maand januari even over vanwege agendatechnische 

zaken en hopen elkaar dan weer te treffen op woensdag 4 februari 2026.  

Hartelijk welkom in Ons Gebouw van 14:30 tot 16:00 uur, ook voor een eerste 

keer. Inloop met koffie/thee vanaf 14:15 uur. 

 

Ds. Marieke Muijen 

 

KOFFIE-INLOOPOCHTENDEN OP DE WOENSDAGEN 14 EN 28 JANUARI 

 

Fijn om ook in de winter de koffie-inloop te hebben, en 

NIEUW is dus om elkaar twee keer in deze maand  

te kunnen ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot 

van een lekker bakkie koffie of thee.  

 

Van harte welkom! 

Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen,  

gebeurtenissen, over iets leuks of iets moois, 

met natuurlijk ook de mogelijkheid iets serieus of ontroerends met elkaar  

te delen.    

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs, 

op woensdag 14 en/of op woensdag 28 januari van 10.30-12.00 uur in  

Ons Gebouw. Gastvrouw en gastheer zijn Mienie en Paul Baart. 

En neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!  

 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit!  
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VAN DE WERKGROEP VIS 

 

Bijeenkomst over medische ethiek 

Op donderdag 15 januari organiseert VIS 

de eerste activiteit van het nieuwe jaar in 

Ons Gebouw, aanvang 20:00 uur.  

De bijeenkomst heeft als titel “Mag alles 

wat kan?” en “Moeten we alles willen?” 

Medische ethiek kan, zonder dat we het ons bewust zijn, bijna dagelijks een 

onderwerp van gesprek zijn. Want, hoe ver mogen behandelingen, therapieën 

en medische onderzoeken gaan? Mag alles wat kan of zijn daar grenzen aan? 

En wat is voltooid leven?  

 

Deze vragen zijn zeker niet alleen voor medici, en gaan ook niet alleen over 

leven en dood. Ze houden ons – ongeacht onze levensbeschouwelijke 

achtergrond – allemaal regelmatig bezig. 

 

Uiteraard is het onderscheid tussen wat ‘mag’ en ‘niet mag’ nooit scherp en 

altijd persoonlijk. Theo de Zwart wil hierover graag met de aanwezigen in 

gesprek, aan de hand van concrete gevallen uit zijn dagelijkse werk.  

Wellicht is er tot een (gezamenlijk) standpunt te komen op basis van waarden 

en normen.  

 

Drs. Theo de Zwart is medisch ethicus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te  

’s-Hertogenbosch. Hij is gespecialiseerd verpleegkundige, supervisor, 

universitair docent Moreel beraad en morele counseling, en predikant met een 

bijzondere opdracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

Aanmelden – i.v.m. koffie/thee, aantal stoelen, etc. – graag via het papieren 

formulier in het Gele Boekje, via de site www.gele-boekje.nl, zie Aanmelden 

(of bij mij). Maar zoals altijd: ook zonder aanmelding van harte welkom! 

 

Namens de Werkgroep VIS,  

Hans Brinkman 

 

 

 

https://www.gele-boekje.nl/
https://www.gele-boekje.nl/aanmelden/
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JEUGDPAGINA 

 

Hoi allemaal, 

Overal in Driel zie ik steeds meer lichtjes verschijnen, Kerst 

komt naderbij! Een mooi feest, waar we in de kerk een mooie 

gezinsdienst van maken. Kom jij ook?  

 

Afgelopen weken kwam elke keer de geluksbezorger langs 

met een pakketje. Grappig hoe hij/zij toch elke keer dat 

pakket, uit nieuwsgierigheid, open wist te krijgen       .  

Ook tijdens de Kliederkerk, op 1e Advent, kwam hij langs. In zijn pakket zat 

toen een lantaarn en tijdens de Kliederkerk hebben we geleerd over licht.  

Hoe maak je vuur? Maar ook: hoe kun je een lichtje zijn voor iemand anders? 

We knutselden, deden proefjes en dachten ook na over een mooie boodschap 

voor iemand. Hieronder wat foto’s.  
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Wat volgend jaar als eerste op de planning staat is de intrededienst van 

Marieke, onze nieuwe dominee, op zondag 11 januari. Leuk als jij er ook bij 

bent!  

 

Ik wens jullie hele gezegende kerstdagen en een fantastisch mooi 2026 toe 

(doe voorzichtig met vuurwerk). Laten we er met z’n allen, ook in de kerk, 

weer een mooi jaar van maken. Waarin we met elkaar vieren, praten en leuke 

dingen doen.  

 

Heb jij zin om ons te helpen in het jeugdwerk of weet je iets leuks om samen 

te doen? Laat het mij weten!  

 

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling (jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

 

KLEURPLAAT  

 

 

 
 

about:blank
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GEDICHT  

 

Onze Vader – een lied 

Onze Vader verborgen, 

uw Naam worde zichtbaar in ons, 

uw koninkrijk kome op aarde, 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 

Waar vrede niet hoeft bevochten, 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen. 

Waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd, 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 

Doof de hel in ons hoofd 

Leg uw woord op ons hart 

Breek het ijzer met handen 

Breek de macht van het kwaad 

 

Van u is de toekomst 

Kome wat komt 

 
Huub Oosterhuis (1933-2023) 
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

10 t/m 23 januari: Actie Kerkbalans: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

 

Vrijdag 12 en zaterdag 13 december: Voedselbankactie m.m.v. plaatselijke 

supermarkten – hier in de Driel bij de AH aan het Polenplein, beide dagen van 

9:00 tot 17:00 uur. Komen, kopen en ter plekke doneren. 

 

Woensdagochtenden 14 én 28 januari: NIEUW: deze maand 

twee keer koffie-inloop in Ons Gebouw, 10:30-12:00u.  

Gastvrouw/gastheer: Mienie en Paul Baart. 

Van harte welkom! 

 

Donderdagavond 15 januari: VIS-bijeenkomst over medische vragen en 

ethiek: “Mag alles wat kan?” En “Moeten we alles willen?” Gesprek o.l.v.  

drs. Theo de Zwart, medisch ethicus. In Ons Gebouw, 20:00 uur. 

 

Zondagmiddag 21 januari: Blije Kerk Nieuwjaarsconcert in de RK Maria 

Geboortekerk in Driel, Kerkstraat 25, door het Betuws Orkest Senioren (BOS). 

Aanvang 14:30 uur. Toegang vrij (deurcollecte na afloop). 

 

M.i.v. 25 januari worden de zondagse kerkdiensten vanuit de PG Driel tijdelijk 

gehouden in Ons Gebouw. Ze beginnen op de gewone tijd: 10:00 uur. 

 

Woensdagmiddag 4 februari (LET OP: in de maand januari is er geen kring): 

Gesprekskring ‘Leven en geloof’, in Ons Gebouw, 14:30-16:00u. We praten 

verder over het Onze Vader. Inloop met koffie/thee vanaf 14:15u. Ook 

interesse? Welkom, ook voor een eerste keer! 
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BIJ DE TIJD  

 

Licht! 

Johannes 1: 4:  

“In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.” 

 

De Bijbel door speelt licht een belangrijke rol. Aan het begin, als het gaat over 

de oorsprong van de aarde en de mensheid, horen we over licht.  

Van Job horen we hoe hij terugverlangt naar de dagen dat God over hem 

waakte, naar de tijd dat zijn lamp boven hem scheen en zijn weg door het 

donker verlichtte.  

En in de Psalmen horen we over God die ons licht en ons heil is (Psalm 27), 

dat bij God de bron van leven is en dat wij door zijn licht licht kunnen zien 

(Psalm 36), dat God bij ons is en dat daardoor de nacht oplicht als de dag en 

het duister helder is als het licht (Psalm 139).  

Ook in de profetieën van Jesaja speelt licht een grote rol, zoals we vaak in de 

kerstnacht horen over het volk dat in duisternis ronddoolt en een schitterend 

licht ziet (Jesaja 9). Bij Jesaja horen we sowieso met regelmaat die grote 

thematiek van de wereld, van het leven terugkeren: duisternis en licht. 

In het Nieuwe Testament is het Johannes die als het ware aanvoerder van het 

licht is. In de eerste regels van zijn evangelie schrijft hij al over het licht. En 

later in het Johannesevangelie spreekt Jezus een aantal keren uit dat hij het 

licht voor de wereld is en dat wie hem volgt in het licht, kinderen van het licht 

zijn. Ik vind dat wérkelijk prachtig. 

 

Er zijn echter mensen te over die piekeren over het licht en het donker in deze 

wereld. In het kerkelijk jaar wordt er steeds weer gelezen, gezongen, 

gesproken en gepreekt over het licht, dat sterker is dan het donker, licht dat 

de nacht overwint. Toch bekruipt je soms het gevoel dat het licht het heel 

moeilijk heeft in deze wereld, ook in deze tijd. Ik durf het lijstje van mensen-

die-niet-in-tel-zijn niet eens op te sommen … En daarna nog te bedenken hoe 

gebrekkig we daar vaak op reageren, uit onmacht en toch soms ook wel onwil. 

Vaak is het wat verder van ons bed en hoeven we ons er niet eens zo 

concreet zorgen om te maken.   
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Die thematiek van licht en donker speelt ook dichterbij in ons leven. 

Bijvoorbeeld als je niet weet in welke richting je leven zal gaan. Zal mijn 

verdriet wegebben in het licht van nieuwe ervaringen? Zal een nieuwe 

ontmoeting mij weer bij de dag brengen? Of zal het alleen maar erger worden, 

mijn gemis, mijn eenzaamheid? Zal de vreugde die ik vandaag beleef er 

morgen nog zijn? Zal dat zware gevoel over alles wat ik aan het doen ben, en 

over alles wat ik nog moet doen, morgen lichter zijn? Welke loop zal mijn 

leven nemen, hoe zal mijn leven eruitzien?  

 

Ieder leven kent zijn eigen weg, met duisternis en licht.  

Daar past het volgende gebed bij: 

 

Laat mij gewoon zijn zoals ik kan zijn,  

zonder opsmuk, ver van hoge woorden, 

in eerlijke verbondenheid met mensen om mij heen,  

te goeder trouw mijzelf gevend, 

met eerbied voor ieder die niet meer,  

maar ook niet minder is dan ik mezelf ken. 

Laat mij er maar zijn,  

zoals anderen mij de ruimte geven om te leven en te werken. 

Laat mij er maar zijn, zoals U, God, mij hebt gezien,  

als een beelddrager van uw liefde, licht van uw licht. 

 

Deze woorden zeggen mij dat wij als mensen op deze aarde, hier en nu, 

geroepen zijn, aan het licht gebracht zijn, om het licht te verspreiden. Licht dat 

zijn oorsprong vindt in Gods goedheid, licht dat gezien en gevoeld wil worden, 

licht dat gedééld wil worden.  

Gods licht is licht van de mensen en licht voor de mensen. 

 

Gezegende Kerst! 

 

Ds. Marieke Muijen 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Bijbelleesrooster 

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het 

oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse Kerk in 

Nederland.  

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd komen de 

onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht. 

 

Wo 24 dec. Jesaja 8:23b-9:7 Titus 2:11-14  Lucas 2:1-20 

 22:00 uur: Kerstnachtdienst 

Do 25 dec. Jesaja 52:7-10  Hebr. 1:1-12  Johannes 1:1-14 

 Eerste Kerstdag 

Zo 28 dec. Jeremia 31:15-17 Openb. 21:1-7  Matt. 2:13-18 

 Oudjaarsdienst 

Op Oudjaarsdag, woensdag 31 december, is er geen dienst in Driel.  

 

BIJ DE DIENSTEN IN HET NIEUWE JAAR 

Zo 4 januari Jesaja 60:1-6  Efeziërs 3:1-12  Matt. 2:1-12 

 Nieuwjaarsdienst  

Zo 11 januari Jesaja 42:1-9  Hand. 10:34-38  Matt. 3:13-17 

 Verbintenisdienst ds. Marieke Muijen, m.m.v. koor Impuls 

Zo 18 januari  Jesaja 62:1-5  Romeinen 4:1-12 Joh. 2:1-11 

 Oecumenische dienst in de RK Maria Geboortekerk  

 

DIENSTEN TIJDELIJK IN ‘ONS GEBOUW’ 

Zo 25 januari Jesaja 49:1-7  1 Korintiërs 1:1-9 Matt. 4:12-22 

 Afscheid en bevestiging van ambtsdragers   

Zo 1 februari Sefanja 2 en 3:9-13 1 Korintiërs 1:18-31 Matt. 5:1-12 
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met  

Cora Camps (voor haar gegevens: zie papieren kerkblad). 

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, dan 

willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul Baart en het 

wordt geregeld. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de 

Boer (voor hun gegevens, zie papieren kerkblad).  

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 

 

25 december : fam. Roeleveld 

28 december : fam. Van Merkerk 

4 januari  :  fam. Houweling 

11 januari  :  fam. Baart 

18 januari  :  fam. Roeleveld 

25 januari  :  fam. De Langen 

1 februari  : fam. Van Merkerk 

 

 

 

 

 

KOPIJ voor het volgende kerkblad (februari 2026, nr. 2) graag aanleveren op 

dinsdag 20 januari via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:ontmoetingdriel@gmail.com
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KERKDIENSTEN 

 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 

 

Woensdag 24 december 22:00 uur: Kerstnachtdienst 

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Voedselbank 

 

Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 

Voorganger  : dhr. P. de Koning, Heteren 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / voor Kinderen in de knel 

Koffieschenken  : Joke en Hans Houweling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 28 december Oudjaarsdienst     

Voorganger  : mw. C. Heemsbergen, Maurik 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Het eigen gemeentewerk 

 

→ Op woensdag 31 december is er geen kerkdienst in de PG Driel. 

 

Zondag 4 januari 2026 Nieuwjaarsdienst 

Voorganger  : ds. J. Dorst 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Bloemen in de dienst 

Koffieschenken  : Ineke en Kees Roeleveld 
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Zondag 11 januari Verbintenisdienst ds. Marieke Muijen, m.m.v. koor Impuls 

Voorganger  : ds. C. de Haan, Veenendaal 

Organist  : Kees Alblas, met Koert de Langen op het koper 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / Noodhulp Oekraïne 

Koffieschenken  : Joke en Tom van der Borg 

 

Zondag 18 januari Oecumenische dienst in de RK Kerk Driel, Kerkstraat 25 

   m.m.v. koor Cantorije. Thema ‘Eén van Geest’ 

Voorganger  : Frans Essers  

 

→ Vanaf zondag 25 januari zijn de kerkdiensten tijdelijk in Ons Gebouw! 

 

Zondag 25 januari  

Voorganger  : ds. H. Keur, Hilversum 

Organist  : Janneke Bron 

Uitgangscollecte  : Restauratie en onderhoud 

 

Zondag 1 februari Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 

Voorganger  : ds. Marieke Muijen 

Organist  : Anja Posthuma 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / Werelddiaconaat / Bangladesh 

Koffieschenken  : Desirée en Rob van de Harst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen en vrede gewenst voor 2026 


