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22e jaargang nr. 12 – december 2025 

 

UITKIJKEN 

 

Wachten 

Wachten. Soms vind ik dat maar lastig. Dan ben ik in mijn gedachten al 

zo bezig met wat of wie er komt, dat ‘gewoon doorgaan met doen tot 

het zover is’ me moeite kost. De kunst is dus om van die ‘nood’ een 

deugd te leren maken, te ondervinden dat wachten ook heilzaam kan 

zijn. Dat het bijvoorbeeld kan helpen om allerlei drukte in je hoofd los te 

laten, even ‘uit de race’ te stappen, niks te doen, je een keer helemaal 

nergens op te richten, maar zomaar wat voor je uit te staren en je over 

te geven aan wat in je opkomt, wat te ‘mijmeren’, zeg maar. Dat klinkt 

misschien duf, maar er kunnen verrassende, creatieve gedachten uit 

voortkomen. Probeer maar eens.  

 

Wachten kan ook helpen je te richten op wat dichtbij is, op wat zich 

voordoet in het hier en nu, op dít moment. Ik moet denken aan een 

ochtend onlangs in de wachtkamer bij de fysiotherapeut.  

Er zat al iemand toen ik binnenkwam. Na een vriendelijk uitgewisseld 

‘goedemorgen’ dook ik als vanzelf naar mijn tas. Even m’n appjes 

bijwerken, dacht ik. Kan nog net even. Maar dat ‘goedemorgen’ bleef 

op de een of andere manier nadrukkelijk in de ruimte in hangen. En dat 

zorgde ervoor dat ik terugveerde.  

De man tegenover me wreef hoorbaar zijn handen. “Koud vanochtend, 

hè”, hoorde ik mezelf ineens zeggen. En toen ontstond er tussen ons 

zomaar een heel aardig gesprek, waarin ik en passant ook nog iets 

opstak over de geschiedenis van Driel. En waardoor ik nu de man in 

kwestie, als ik hem tegenkom, met een extra grote glimlach groet.  

 

Verwachting 

Wachten past ook bij de periode van Advent, immers de tijd van 

wachten op, verwachten van de Messias. Verderop in dit kerkblad deelt 

ook Marieke haar gedachten daarover in de rubriek ‘Bij de tijd’.  

Hoe verwachten we Hem? Wat verwacht ik eigenlijk? Vragen die je 

stilzetten bij de urgentie van geloven en bij de vraag: wat doet Kerst er 
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eigenlijk toe in de wereld van vandaag, in het politieke geharrewar, in 

alle onrecht, oorlogen, het geweld, de schrijnende ellende – niet alleen 

ver weg, maar ook dichtbij – die op ons afkomt via het nieuws en 

verhalen in allerlei media? 

Advent biedt daarom ook tijd voor bezinning, voor reflectie. Hoe kleurt 

de komst en de weg van de Mensenzoon mijn dagen nu, anno 2025? 

Hoe kleurt het mijn leven? 

 

Verbinding 

‘Hoe zal ik U ontvangen? Hoe wilt Gij zijn ontmoet?’ zingen we met een 

oud gezang (Gezang 117). ‘Hoe verbind ik mij?’ zou je ook kunnen 

vragen. Hoe verbind ik mij vandaag met dat Kind dat meer dan 

tweeduizend jaar geleden ter wereld kwam om diezelfde wereld de 

vrede aan te zeggen en de mensheid voor te gaan op het pad dat naar 

een nieuwe wereld leidt? En, om het concreter te maken: hoe ga ik 

onderweg de verbinding aan met u en met jou, en met ieder ander, 

bekend en nog onbekend?  

 

Ontmoeting 

Dat kan op duizend-en-één manieren, denk ik. Voor wie ben je een 

naaste? En wanneer ben je dat, en hoe?  

Ik wens ons toe dat we elkaar in deze Adventsperiode, in de aanloop 

naar Kerst, zullen ontmoeten in een sfeer en op een manier die vrede 

brengt, op wat voor soort momenten dan ook, en dat we deze weken 

als heilzaam mogen ervaren. Moge ook dit (dikke!) nummer van de 

Ontmoeting daaraan bijdragen.  

 

Coosje Haan, redacteur kerkblad 
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IN MEMORIAM  

 

Bets Stotijn-Verschoor 

Bets werd op 6 augustus 1957 geboren in Maasdam als Elisabeth 

Pietertje Verschoor. Zij was de oudste dochter en kreeg nog een zus. 

Bets kon goed leren en doorliep het atheneum. Ze deed de opleiding 

fysiotherapie en ging als fysiotherapeute werken in Rijnstate in 

Arnhem. 

Op 6 april 1990 trouwde ze met Hans Stotijn, die in Driel woonde. 

Samen beleefden ze mooie vakanties, waarbij fietsen en wandelen 

geliefde activiteiten waren. Bets borduurde heel graag en er hingen 

dan ook prachtige werken van haar hand in de woonkamer. Ze hield 

ook van zingen en was actief bij een koor in Arnhem. Daar zorgde ze 

er ook voor dat alles klaarstond en er koffie en thee voor iedereen was.  

Op 29 juni 2015 overleed Hans plotseling en moest Bets alleen verder. 

Dat was een hard gelag voor haar … 

 

In Driel had ze een eigen plekje in de kerk; het liefst zat ze alleen, dan 

kon ze zich het beste concentreren. Sowieso hield ze van rust en niet 

te veel drukte om zich heen. Bij de maandelijkse koffieochtend in Ons 

Gebouw kwam ze graag. Ook af en toe gastvrouw zijn deed ze graag. 

 

De laatste vier jaar ging het niet goed met Bets. Ze moest vanwege 

ernstige nierproblemen gaan dialyseren; ze verhuisde naar 

verpleeghuis Eldenstaete in Arnhem. Met bezoek ging ze soms nog 

een eindje wandelen en koffiedrinken in het restaurant. Helaas had ze 

verder erg weinig energie en kon ze niet veel.  

Ze overleed, toch nog plotseling, op 17 oktober jl. en werd op 24 

oktober begraven op het kerkhof in Driel.  

Op de rouwkaart stond het volgende gedicht: 
 

Gestrand 

In een zee van liefde 

gedragen door het tij 

Met stromingen meegevoerd 

tot de glinsterende branding 

 

Door de rollende golven 

worden opgetild en neergelegd 

Op het goudgele, warme zand 

voor altijd samen gestrand. 
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We bidden dat haar naaste familie Lia en Hans, Anouk, Erwin en 

Serena en verdere familie en vrienden troost mogen ervaren in het 

gemis van Bets. 

 

Marchien Pranger 

 

IN MEMORIAM  

 

Lammerdina Wilhelmina van der Koppel-Gramser 

Op 12 november overleed Zus van der Koppel op de zeer hoge leeftijd 

van 103 jaar. 

Iedereen kende haar als Zus. Haar broer, die al op 45-jarige leeftijd 

overleed, noemde haar altijd zo. Ze vond het zelf fijn om deze naam 

aan te houden; ze had veel minder met haar eigenlijke roepnaam 

Willemien/Mientje. 

Zus werd op 19 december 1921 geboren in Leur. Ze groeide op op de 

boerderij van haar ouders (“Toen hadden we twaalf koeien!”). Na de 

Tweede Wereldoorlog trouwde ze met Arie van der Koppel; via wat 

omwegen kwamen ze uiteindelijk op een boerderij in ’t Vlot te wonen. 

Het bleek niet vanzelfsprekend dat zij en haar man kinderen kregen; 

het ging vaak mis, tot hun grote verdriet. Er was dan ook veel vreugde 

en dankbaarheid toen Dienke en later Arie werd geboren. 

 

Er was Zus veel aan gelegen de kinderen de ruimte te geven om te 

ontdekken wat ze zouden willen en kunnen. Ze gingen beiden 

studeren. Zus zorgde ervoor dat het allemaal mogelijk was en ging 

zelf buitenshuis werken. Het vergrootte haar eigen wereld en ze 

voelde zich snel thuis tussen de mensen met wie ze te maken had. 

Zus was open en ruimhartig, liefhebbend en zonder oordeel, zowel 

voor haar familie als voor ieder mens die ze op haar weg door het 

leven trof. Ze was een zorgzame en liefdevolle moeder, schoon- 

moeder en oma. De kleinkinderen logeerden graag op de boerderij in 

’t Vlot; er was daar altijd wat te doen en met oma was het gewoon 

ontzettend fijn.  

 



22e jaargang nr. 12 – december 2025 5 

Helaas kreeg Zus ook veel verdriet te verwerken toen dochter Dienke 

op 45-jarige leeftijd overleed. Dat was een zware slag voor haar; het 

leven kreeg voor haar een rouwrand die ze nooit meer is kwijtgeraakt. 

Het maakte ook dat Zus anders tegen het geloof ging aankijken. De 

grote vragen over het waarom van het verlies van een kind, de 

mensen die maar blijven oorlog voeren …  

Veel van wat eerder vanzelfsprekend was geweest bleek voor haar 

niet meer houdbaar. Ze ging graag in gesprek over wat haar 

bezighield en waar ze mee worstelde. 

Toch vond ze ook troost en houvast in het geloof. Dat had voor haar 

alles te maken met liefde. Liefde die wij van God ontvangen en waar 

we zelf uit mogen leven en van kunnen delen. Dat heeft ze met verve 

gedaan. 

 

De laatste maanden van haar leven waren zwaar voor haar. Na een 

val moest ze naar een hospice in Wageningen en later naar Oranje 

Nassau’s Oord. Ze miste haar huis, met de poes en de lieve 

buurtgenoten, haar foto’s en spulletjes, alles waaraan zo veel 

herinneringen voor haar zaten. Beetje bij beetje leverde ze in en op  

12 november is Zus rustig heengegaan. 

Voor haar uitvaart had zij de tekst uit Romeinen 13 voorgesteld: Wees 

elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft 

de wet vervuld.  

 

Door haar naasten en haar buren is zij met liefde herdacht, passend 

bij hoe Zus haar leven heeft geleefd. Samen met de mooie liederen 

die Zus had beschreven werd het op 18 november in de kerk in Driel 

een bijzonder afscheid van een bijzonder liefdevol en gelovig mens. 

 

Zus werd begraven bij haar man Arie en dochter Dienke op de 

begraafplaats naast de kerk.  

Wij bidden voor haar naasten en allen die haar missen om de troost 

van de Allerhoogste. 

 

ds. Marieke Muijen 
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PASTORAAL 

 

Overleden 

Op 12 november jl. overleed ons oudste gemeentelid, Zus van der 

Koppel-Gramser, op de hoge leeftijd van 103 jaar. Op 18 november is 

zij vanuit onze kerk begraven bij haar man Arie en haar dochter 

Dienke.  

 

In het vorige kerkblad stond al het bericht van overlijden van Bets 

Stotijn-Verschoor. Marchien Pranger schreef een In Memoriam voor 

haar (zie pag. 3-4). Het In Memoriam voor Zus van der Koppel is 

geschreven door ds. Marieke Muijen (zie pag.4-5). 

 

Omzien naar elkaar 

Ernst Kalisvaart moet in december een rugoperatie ondergaan. We 

bidden hem toe dat deze operatie succesvol mag zijn. 

 

Anton Hulshuizen gaat goed vooruit. Hij kan zich goed redden in huis 

en buiten met zijn scootmobiel. Jannie woont nog steeds in 

Liefkenshoek. 

 

Ook met Rens Bloed gaat het gelukkig nog steeds vooruit. 

 

Yske van Schaik revalideert voorlopig nog in Oranje Nassau’s Oord, 

Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen. Zij verblijft daar op de afdeling 

Julianahof, kamer 6.  

Op 29 oktober jl. mocht zij haar 100e verjaardag vieren. Niet helemaal 

zoals zij had verwacht en gehoopt natuurlijk, maar de periode dat ze 

tussen haar vele gasten kon zijn heeft haar blij en dankbaar gemaakt. 

Het was een prachtig feest (zie even verderop voor een impressie).  

 

Tot slot 

Laten we in deze donkere dagen denken aan mensen die alleen zijn 

en zich ondanks alle feestelijkheden in deze periode extra eenzaam 

voelen. 
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Jubileumfeest ‘Yske 100 jaar’ 

Op 29 oktober jl. was het feest rond Yske van Schaik. Zij bereikte op 

die dag de leeftijd van 100 jaar en dat wilde ze heel graag uitbundig 

vieren. Goddank liet haar gezondheid dat ook toe! Die woensdag- 

middag was het dus groot feest in een van de zalen bij Van der Valk in 

Lent, met Yske als stralend middelpunt. 

De ruim 135 gasten genoten van een uitgebreid lunchbuffet en de 

gezellige sfeer, nog onderstreept door de zachte, tokkelende klanken 

van een harp, live bespeeld door harpiste Amélie – een nadrukkelijke 

wens van de 100-jarige: “Er moet een harp komen!”  

Ook burgemeester Marcouch van Arnhem kwam langs, met een 

feestelijke bos bloemen. 

In zijn toespraak klonk 

respect door: “Een eeuw! 

Ik denk dat hier ook een 

eeuw aan familie en 

vriendschap bij elkaar is”, 

zei hij onder meer.  

Yske, droog: “Ja, die heb 

ik allemaal verzameld. Je 

moet er veel geduld voor hebben, hoor.” 

Op verzoek van de burgemeester zong de zaal nog maar een keer 

‘Lang zal ze leven!’, wat ook 

aan het begin van de middag 

natuurlijk al was gezongen, 

toen Yske werd 

binnengereden.  

De jarige zat er zichtbaar 

tevreden bij. “Ik voel me goed, 

ontspannen”, zei ze. “Ik heb 

hier zólang naartoe geleefd! 

Kijk, ik moet me ook niet te druk maken. Ik laat het dus maar over me 

heen komen. Ik vind het heerlijk dat ik de mensen zo zie genieten. 

Daar geniet ik ook van.” 

(Tekst: Coosje Haan. Foto’s: Merijn Quakkelaar) 
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VAN DE KERKENRAAD 

 

Vakantie 

De week van 8 tot en met 14 december ben ik een week vrij. Dat kan 

allemaal net voor de Kerst en de intredediensten uit ...! 

Mochten zich dringende (pastorale) zaken voordoen, dan kunt u 

contact opnemen met de kerkenraad. 

 

ds. Marieke Muijen 

 

Beroepen ds. Marieke Muijen 

Er is goed nieuws over het beroepen van ds. Marieke Muijen: Het 

breed moderamen van de classicale vergadering Gelderland Zuid & 

Oost heeft approbatie (dat is goedkeuring) verleend op het door ons 

uitgebrachte beroep: het is nu definitief dat we haar kunnen beroepen. 

Berry Burghout (vz. kerkenraad Vloedschuurgemeente) en Koert de 

Langen (vz. kerkenraad PG Driel) zijn daarom op 20 november naar 

Tiel gereden om haar de beroepingsbrief aan te bieden (zie foto). 

De verbintenisdienst voor onze gemeente zal zijn op zondag  

11 januari 2026. Marieke zal verbonden worden aan onze gemeente 

door ds. Coby de Haan uit Veenendaal. Zet deze datum dus alvast in 

de agenda! 

Voor de Vloedschuurgemeente in Heteren zal de verbintenisdienst zijn 

op zondagmiddag 4 januari 2026; daarin gaat ds. Trijnie Nielen-Rosier 

uit Elst (Gld.) voor. 
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Jeugddienst op zondag 7 december 2026 

De jongeren van de Jeugdkerk zijn samen met ds. Marieke Muijen 

een jeugddienst aan het voorbereiden. Deze jeugddienst zal zijn op 

zondag 7 december om 10:00 uur. Thema: ‘Samen sterk’ (zie ook 

pag. 21 en 22).  

Tijdens een pizzameeting op vrijdag 7 november jl. hebben we elkaar 

beter leren kennen, lekker pizza gegeten én met verschillende 

werkvormen gewerkt aan de verdere invulling van deze jeugddienst.  

De dienst zal een andere invulling krijgen dan anders: laat je 

verrassen en wees welkom tijdens de dienst op zondag 7 december! 
 

Koert de Langen 

 

Verslag kerkenraadsvergadering van 16 september 2025 

 

1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat ds. Marieke 

Muijen na het agendapunt ‘Beroepingswerk’ zal aansluiten. 
 

2. Beroepingswerk 

In de afgelopen maanden is vanuit de Vloedschuurgemeente en de 

PG Driel door een kleine groep kerkenraadsleden gewerkt aan een 

profielschets van de nieuwe predikant die in dienst zou komen van 

beide gemeentes. De afspraak was om eerst een verkennend 

gesprek te voeren met ds. Marieke Muijen (onze ambulant 

predikant) voordat we de wervingsactiviteiten zouden beginnen.  

Op 3 september hebben de voorzitters van beide kerkenraden een 

(goed) gesprek gevoerd met Marieke. Enkele dagen na dit gesprek 

gaf Marieke bij Koert en Berry aan positief te staan tegenover een 

verzoek vanuit beide gemeentes om haar ambulante aanstelling 

om te zetten in een vaste aanstelling. Als kerkenraad van de PG 

Driel zijn we (unaniem) heel blij dat Marieke zich voor langere tijd 

aan onze gemeente wil verbinden. Dat betekent concreet dat dit 

goede nieuws op korte termijn zal worden gedeeld met de 

gemeente tijdens/na de zondagse kerkdienst, en dat de formele 

voordracht zal plaatsvinden tijdens de gemeenteavond van  

7 oktober.  
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Tijdens de gemeenteavond zal er (hoofdelijk) worden gestemd over 

deze voordracht. Met de Vloedschuurgemeente zal afstemming 

plaatsvinden over het (gezamenlijke) moment waarop in beide 

gemeentes het bericht over de voordracht van Marieke als onze 

nieuwe predikant bekendgemaakt wordt.  

Nadat de kerkenraad (zonder Marieke) over dit onderwerp heeft 

gesproken, voegt Marieke zich bij de vergadering. Zij vertelt dat 

deze ontwikkeling voor haar ook wel als een verrassing is 

gekomen, maar dat ze – in overleg met het thuisfront – met 

blijdschap en volle overtuiging ‘ja’ wil zeggen tegen dit verzoek 

vanuit beide gemeentes.  

Ze vindt het fijn dat het profiel zonder haar is opgesteld en niet 

‘naar haar toe is geschreven’. Ze herkent zichzelf goed in het 

profiel, en dat is mede reden voor haar om in te gaan op het 

verzoek vanuit beide gemeentes. Ze kent beide gemeentes 

inmiddels goed, en voelt zich er thuis.  
 

3. Notulen vergadering d.d. 17 juni 2025 

N.a.v. de notulen worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

- De Open Monumentendag (13 september) was een succes. In 

totaal zijn er enkele tientallen bezoekers geweest. Dat was mede 

te danken aan de Polentocht die op dezelfde dag werd 

gehouden. Om aan alle bezoekers aandacht te kunnen besteden 

is het beter als er vanuit onze gemeente steeds twee personen 

aanwezig zijn (i.p.v. één persoon). 
 

4. Post 

Hans Brinkman stopt met zijn werkzaamheden voor de werkgroep 

VIS. In de Ontmoeting komt een oproep voor een opvolger. 
 

5. Kerkenraadszaken 

a. Gemeenteavond 7 oktober: belangrijk onderwerp is natuurlijk het 

beroepingswerk en de voordracht van Marieke Muijen. Verder 

willen we het ook hebben over de Veilige Kerk.  

b. Veilige Kerk: het concept-beleidsdocument wordt besproken. De 

kerkenraad stelt het beleidsdocument vast met een paar 

tekstuele aanpassingen.  
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c. Vacatures 

Marchien denkt nog na of ze een jaar langer doorgaat. 

Korrie en Arlette zijn bereid om nog voor een jaar ‘bij te 

tekenen’.  

Leenderd en Koert zijn bereid om een nieuwe termijn van vier 

jaar in te gaan.  

Joke stopt als scriba. De vraag is wie haar zou kunnen/willen 

opvolgen.  
 

6. Jeugdwerk  

Op 28 september komt de werkgroep bijeen die de jeugddienst van 

7 december voorbereidt. Zes jongeren zijn betrokken bij de 

voorbereiding.  

Er wordt in de komende tijd weer een Kliederkerk georganiseerd. 

Elske overlegt hierover met Marieke. Ook gaan we weer aan de 

slag met een Sirkelslag (samen met de Vloedschuurgemeente).  
 

7. Diaconie 

De begroting 2026 wordt besproken. Er zijn vragen over de 

incidentele baten: deze inkomsten zijn te danken aan de verkoop 

van een stuk grond aan het waterschap.  
 

8. Kerkrentmeesters 

In de komende maanden zal er onderhoud worden gepleegd aan 

de gewelven in de kerk. Dat betekent dat de kerk een aantal weken 

niet kan worden gebruikt. De voorkeur van de kerkenraad is om dit 

onderhoud in het (vroege) voorjaar te plannen. 

De website van de gemeente gaat ‘op de schop’. We gaan 

gebruikmaken van de faciliteiten vanuit de landelijke PKN.  

Leenderd meldt dat de RCE positief heeft gereageerd op het 

bezwaarschrift vanuit de kerkenraad en CvK: het subsidiebedrag is 

alsnog toegekend.  
 

9. Erediensten 

Met tevredenheid en dankbaarheid wordt teruggeblikt op de 

startzondag: het was een mooie dienst. 
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Voor de dienst van 12 oktober werd nog gezocht naar een 

predikant: ds. Diepersloot was beschikbaar en hij gaat voor in de 

dienst op 12 oktober.   
 

10. Pastoraat/Wel en wee 

Marchien en Korrie doen kort verslag van hun bezoekjes aan 

jarigen en jubilarissen, en van hun voorgenomen bezoekjes, o.a. 

aan twee nieuw ingekomenen.  
 

11. Rondvraag 

- Bij uitvaartdiensten wordt vooraf met de familie gecommuniceerd 

over de muziekkeuze. 

- Koert meldt dat het moderamen onlangs niet heeft ingestemd 

met een verzoek om in Ons Gebouw yogalessen te mogen 

verzorgen. Vanwege de (geestelijke) achtergrond van deze 

yogalessen lijkt een gebouw van de kerk hiervoor geen geschikte 

plek.  

- Het lijkt een goed idee om de bezoekers van kerkdiensten de 

mogelijkheid te bieden hun financiële bijdragen tijdens de dienst 

ook via een QR-code te geven. Leenderd en Jan nemen dit mee 

naar het overleg van het CvK.  

- De huidige beamer van de kerk is erg oud. Voorstel/verzoek is 

om over te gaan tot de aanschaf van een nieuwe, moderne 

beamer die gemakkelijk(er) kan worden aangesloten op laptops. 

Leenderd en Jan nemen ook deze vraag mee naar de 

vergadering van het CvK. 
 

12. Sluiting door Marchien 

Marchien leest het gedicht ‘Elkaar vasthouden in vreugde en pijn’ 

voor van Jolanda Holleman (uit de Elisabethbode).  

 

Verslag kerkraadsvergadering van 4 november 2025  

 

1. Welkom 

Na zijn welkomstwoord vertelt de voorzitter dat de nieuwe website 

van de kerk sinds vandaag online is. 
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2. Opening 

De maatschappij verhardt; dit merk je goed in deze tijd van Tweede 

Kamerverkiezingen. Alles draait om de groei van de economie. 

Marieke is blij met het artikel in Trouw van ds. Aarnoud van der 

Deijl over het belang van religie. Er is een oorzakelijk verband 

tussen ontkerkelijking en de verharding in Nederland. Een 

luisterend hart is nodig voor de democratie. In Romeinen 12 staat: 

Stel alles in het werk om met elkaar in vrede te leven.  

We bespreken wat de meerwaarde is van het geloof en de kerk in 

ons leven en wat dat de samenleving kan bieden. Geloofskapitaal 

is een tegenkracht die op dit moment hard nodig is. 
 

3. Kerkenraadszaken 

a. Beroepingsproces: We hebben op 7 oktober jl. een goede 

gemeenteavond gehad. Er was een positieve, goede sfeer. De 

gemeenteleden zijn unaniem akkoord gedaan met het beroepen 

van ds. Marieke Muijen. In Heteren was dit ook het geval. Het 

moderamen van de classis moet hier nog wel mee akkoord 

gaan. De benodigde formulieren zijn inmiddels ingevuld en het 

werkplan van Marieke is opgesteld. De aanvraag ligt nu ter 

goedkeuring bij de classis, daarna kan de beroepingsbrief 

worden aangeboden. Vooruitlopend op de goedkeuring van de 

classis is de intrededienst in Heteren gepland op 4 januari om 

14.00 uur en die in Driel op 11 januari 2026 om 10.00 uur. De 

verbintenis zal worden gedaan door ds. Trijnie Nielen op  

4 januari en ds. Coby de Haan op 11 januari. Er komt een 

gezamenlijke uitnodiging voor de twee verbintenisdiensten. 

Marieke zou muzikale begeleiding door haar man Kees op het 

orgel en Koert op de trompet op prijs stellen.  

De dienst van bevestiging en afscheid van ambtsdragers is op  

1 februari 2026. 

b. Vacatures kerkenraad: Wilma Janssen is bereid de functie van 

scriba op zich te nemen. Wij zijn hier heel erg blij mee. 

Uitbreiding van de diaconie volgt hopelijk later.  

c. VOG: de aanvraag is in behandeling. Na goedkeuring krijgen de 

betrokkenen bericht en moeten zij zelf via DigiD gegevens 

invoeren. 
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d. Laatste zondag kerkelijk jaar (23 november): het boekje met de 

Orde van Dienst is al klaar om te drukken. De uitnodiging voor 

de familieleden van de overledenen gebeurt namens de 

kerkenraad door de scriba. 

e. Uitbreiding koffieochtenden: behalve op de 2e is er voortaan ook 

op de 4e woensdagochtend van de maand een koffie- ochtend in 

Ons Gebouw. Het moderamen is akkoord gegaan met de 

aanvraag die Kees en Ineke Roeleveld hiervoor deden. 
 

4. Diaconie 

- De actie voor de Voedselbank bij Albert Heijn op 12 en 13 

december is in voorbereiding.  

- De begroting is ingediend. 

- De inzameling voor Dankdag is bestemd voor Stichting Kruispunt 

in Arnhem. 
 

5. Kerkrentmeesters 

Er zal onderhoud worden gepleegd aan de gewelven. De aannemer 

wil z.s.m. in 2026 starten. Dit wordt na de verbintenisdienst van  

11 januari. 

Het ophalen van oud papier stopt, omdat de gemeente dit gaat 

overnemen. Door Dick Huiskamp wordt een gezellige avond 

georganiseerd voor de medewerkers die vaak hebben gelopen.  

Er is contact geweest met De Meeuwenberg. De verhuizing naar de 

Patrijsstraat staat gepland voor 2027. Kerk en school willen beide 

contact blijven houden. Er wordt nagedacht over de samenwerking. 

Ook Marieke zal zich hiermee bezighouden. Het gebruik van Ons 

Gebouw door de school zal komend jaar minder zijn.  

Wat betreft de QR-code voor collecten is informatie opgevraagd bij 

Heteren.  

Er is weer overleg geweest met de Rabobank, met name over het 

hoge bedrag dat vanuit de PKN de komende 8 jaar liquide 

gehouden moet worden. Het rendement wordt dan dus lager. 

Hierover wordt contact opgenomen met de PKN. 
 

6. Jeugdwerk 

Aan het begin van de herfstvakantie is Sirkelslag Kids weer 

gespeeld, samen met Heteren. De jeugd vindt het heel erg leuk. 
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Een avond voor de middengeneratie wordt georganiseerd in 

Heteren. 

Op 30 november start het Adventsproject, deze keer met een 

Kliederkerk. De 2e adventszondag zal een jeugddienst zijn.  
 

7. Erediensten 

Dankdag wordt gevierd op 9 november. 

In de kerstnachtdienst gaat Marieke voor. Cora helpt mee met de 

voorbereidingen.  
 

8. Pastoraat/Wel en wee 

Korrie en Marchien zijn helemaal bij met de verjaardagen en 

jubilea. Jubilarissen krijgen een kaars. Ze merken op dat nieuw-

ingekomenen soms moeilijk te bereiken zijn.  

Er komt een kerstbrunch voor de ouderen. 
 

9. Rondvraag 

Koert zal uitzoeken of onze kerkdiensten in Hét GemeenteNieuws 

vermeld kunnen worden. 
 

10. Sluiting door Cora 

Om de tekst door meerdere zintuigen te laten binnenkomen steekt 

Cora een stokje wierook aan. Daarna leest zij een stukje over 

Dankdag als intro voor gebed. 
 

 

KERSTBRUNCH 16 DECEMBER           

Ook dit jaar organiseren we weer een kerstbrunch  

voor ouderen, in Ons Gebouw. Dit zal zijn  

op dinsdag 16 december. Inloop vanaf 10:30 uur,  

aanvang brunch: 11.00 uur. 

Opgeven? 

Er komt een opgavelijst achter in de kerk te liggen. U kunt zich ook op 

een andere manier opgeven bij 

- Marchien Pranger of 

- Korrie Huijgen (voor hun gegevens: zie papieren kerkblad) 

We hopen weer op een gezellig samenzijn. 
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VAN DE DIACONIE 

 

Voedselbankactie 12 en 13 december 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december is de jaarlijkse Voedselbank- 

actie weer bij de Albert Heijn in Driel. Op deze twee dagen worden zo 

veel mogelijk dozen gevuld met boodschappen die de klanten van AH 

ter plekke kopen en bij onze verzameltafel aanleveren, bestemd voor 

wie wel wat steun kan gebruiken. We hopen weer op gulle gevers! 

Een aantal vrijwilligers heeft zich al opgegeven om mee te helpen 

klanten uit te nodigen en de dozen te vullen, maar de organisatie kan 

nog wel wat extra hulp gebruiken. Dus: heb jij of hebt u nog een paar 

uurtjes over op 12 of 13 december, laat het weten en bel/app of mail 

naar Cora Camps (voor haar gegevens: zie papieren kerkblad).  

 

Speciale bijdragen en giften 

• Afgelopen jaar was de bestemming van het zendingsblok voor 

kinderen in Oekraïne (aansluitend bij Kerk in Actie). Dit heeft  

€ 223,20 opgebracht. De diaconie rondt dit bedrag af tot € 300,00. 

• In het kader van Dankdag was de (grote!) opbrengst van de mand 

achterin de kerk voor Stichting Kruispunt. De diaconie zal deze 

opbrengst aanvullen met een bedrag van € 450,00. 

• Daarnaast gaat er een extra gift van € 450,00 naar Stichting 

Noodfonds Overbetuwe. 

 

Collectemunten – maar niet in de Vloedschuur! 

Dan een dringende vraag of iedereen die een dienst bijwoont in De 

Vloedschuur in Heteren in de dienst daar geen collectemunten uit 

Driel zou willen gebruiken. Gaarne daar cash geld in de collecte- 

zakken doen, aangezien het uitwisselen van de munten uit Driel en de 

bonnetjes uit Heteren administratief gezien veel werk is. 

 

Oproep: kerstgroen en hulp bij kerststukjes maken 

Gezocht: kerstgroen (coniferen en hulst). Ook zijn we op zoek naar 

 twee of drie mensen die het leuk vinden om samen met Jannie 

Willemsen de kerststukjes in de kerk en in het gebouw te verzorgen. 
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UITGANGSCOLLECTES 

 

7 december: Stoelenproject 

In de regio Arnhem leven naar schatting tussen de drie- 

en vierhonderd daklozen. Zij kunnen terecht bij 

‘Stoelenproject de Duif’ – een nachtopvang voor de meest 

kwetsbare mensen in Arnhem.  

Elke nacht vinden zo’n 20 mensen daar gratis en veilig 

onderdak, een warme douche, gelegenheid om te wassen, een 

luisterend oor bij een kop koffie, hulp bij het invullen van formulieren, 

sociale contacten met lotgenoten en een maaltijd. Met onze financiële 

bijdrage helpen we eraan mee dat dit mogelijk blijft. Zie ook 

www.nachtopvangdeduif.nl 

 

14 december: Pastoraat 

Met deze collecte dragen we financieel bij aan de kosten voor het 

pastorale werk in eigen gemeente. 

 

21 december: St. Hulp Haïti Driel 

De laatste collecte van 2025 voor deze stichting. 

Jaarlijks vraagt de Stichting Hulp Haïti Driel een 

aantal keren onze aandacht en steun voor met name 

het medische project in Passe Catabois. Daarnaast 

draagt de stichting actief bij aan een verbetering van 

de leefomstandigheden in dit gebied, bijvoorbeeld met huizenbouw. 

Aanbevolen! 

 

24 december: Voedselbank 

De Voedselbank zorgt voor gezond en gratis voedsel voor 

iedereen die extra hulp daarbij goed kan gebruiken.  

In Driel was er deze maand, op 12 en 13 december,  

weer een speciale Voedselbankactie bij de plaatselijke 

supermarkt. Daar was onder meer onze diaconie bij betrokken, net als 

een heel aantal vrijwilligers, ook uit onze gelederen. Met deze collecte 

sluiten we daar nog eens extra bij aan. 

 

http://www.nachtopvangdeduif.nl/
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25 december Kerk in Actie / voor Kinderen in de knel 

Ver weg en dichtbij groeien veel kinderen en 

jongeren op in onveilige omstandigheden of hebben 

ze minder kansen om zich te ontwikkelen. Kerk in 

Actie zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig 

opgroeien, volwaardig meedoen en tot bloei kunnen komen.  

Warm aanbevolen – juist op deze 1e Kerstdag, waarop we de komst 

van het Kind van Bethlehem vieren en ons mogen verheugen in de 

hoop en het perspectief dat Hij de wereld gaf, en nog altijd geeft.  

 

28 december: Het eigen gemeentewerk 

Een financiële bijdrage aan het werk in onze eigen kerkelijke 

gemeente, om dat blijvend te kunnen bekostigen.  

 

KOFFIE-INLOOPOCHTEND WOENSDAG 10 DECEMBER 

 

Fijn om elkaar in de aanloop naar de winter tijdens de koffie-inloop te 

ontmoeten in Ons Gebouw, onder het genot van een lekker bakkie 

koffie of thee.  

Van harte welkom!  

Om gewoon bij te kletsen over actuele dingen, 

gebeurtenissen, over iets leuks of iets moois, met 

natuurlijk ook de mogelijkheid iets serieus of 

ontroerends met elkaar te delen.    

 

Ben je benieuwd naar ons koffie-uurtje? Kom gerust eens langs, 

bijvoorbeeld op woensdag 10 december van 10.30 tot 12.00 uur in  

Ons Gebouw. Gastvrouw en gastheer zijn Ineke en Kees Roeleveld. 

En neem gerust je buurvrouw/man, vriend/vriendin/kennis mee!  

 

Hartelijke groeten, we kijken ernaar uit! 

 

➔ Bedankt voor ieders inzet het afgelopen jaar en … vanaf januari 

2026 is er twee keer in de maand die gezellige inloopochtend! 

Fijn dat zo veel mensen de koffieochtenden bezoeken. 
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GESPREKSKRING ‘LEVEN EN GELOOF’ 

 

De Bergrede – vervolg van het Onze Vader 

De eerste woensdag van november kwamen we als 

gespreksgroep weer bij elkaar. We blijven ons nog 

even verdiepen in het Onze Vader.  

Ditmaal gingen we verder bij ‘Uw naam worde 

geheiligd’. Wat wil dat zeggen: heilig? Wat is voor 

ons heilig? Zo kwamen we op kostbaar, apart (het 

niet-gewone), wat waardevol is in geestelijke zin, 

zuiver, ongrijpbaar, niet te bediscussiëren. Geloof is heilig of kan heilig 

zijn, het leven, de sacramenten van doop en avondmaal.  

En de oproep/opdracht dat Gods naam geheiligd moet worden, wat 

betekent die dan? De naam van God, die zo heilig is dat deze in de 

joodse traditie niet uitgesproken wordt. De Naam waarmee God wil 

aangeven dat Hij degene is die was en die is en die komen zal, die 

van alle tijden is en die altijd nabij is. Hoe bijzonder is het dat die 

Naam geheiligd moet worden! Een groot mysterie, dat ons tegelijk 

heel dicht op de huid komt; het is het paradoxale dat zo eigen is aan 

het christelijk geloof. 

 

Het bracht ons als vanzelf bij de volgende bede: ‘Uw Koninkrijk kome’. 

Dat Koninkrijk, waarvan gezegd wordt dat het er ‘reeds en nog niet’ is; 

weer zo’n dubbelheid en schijnbare tegenstelling. Ons is al zo veel 

gegeven van Godswege en toch is het Koninkrijk nog niet tot volledige 

ontplooiing gekomen. Ook deze bede roept ons op ons in te zetten 

voor Gods Rijk, in het spoor van wat Jezus daarover verteld heeft en 

daarvan heeft laten zien. 

 

Nog zoiets klinkt in het ‘Uw wil geschiede’. We hopen erop dat Gods 

wil zal geschieden: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vrede en 

rust en gerechtigheid. Zo anders dan de aardse zaken waar onze wil 

vaak op gericht is. We merkten dat deze bede ook wel weerstand 

oproept. Dat we erg voorzichtig moeten zijn met de wil van God en 

wat die zou behelzen. Zeker als het over de wil van God gaat terwijl 

de meest verschrikkelijke dingen gedaan en gezegd worden.  
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Of wanneer die je eenvoudigweg overkomen en daar geen enkele zin 

in te ontdekken valt. Wat is dan Gods wil? Daar is het uiteindelijke 

antwoord niet zomaar op te geven.  

 

Het is in elk geval een blijvende zoektocht, met de Bijbel als leidraad. 

In deze bijeenkomst werd maar weer eens duidelijk dat het Onze 

Vader geen neutraal gebed is. Dat ons hele leven erin vervat lijkt te 

zijn, al ons zoeken naar hoe te leven voor het aangezicht van God. 

We blijven er graag over in gesprek. 

 

Woensdag 3 december is de volgende bijeenkomst, van 14.30 tot 

16.00 uur in Ons Gebouw. Vanaf 14.15 uur staat de koffie klaar.  

Van harte welkom, ook voor een eerste keer! 

 

ds. Marieke Muijen 

 

Deze keer eerst de PUZZEL 
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JEUGDPAGINA 

 

Hoi allemaal, 

 

Het einde van het jaar is alweer in zicht, maar 

voordat 2026 begint is er nog veel te verwachten. Als 

ik dit schrijf, verwachten we Sinterklaas nog in ons 

land (als jullie dit lezen is hij er al       ).  

 

In de kerk verwachten we nog de komst van Jezus, wat we vieren met 

Kerst. Een mooi feest, waarvan we ook dit jaar in de kerk weer een 

mooie gezinsdienst gaan maken. Het verwachten naar Kerst toe is de 

tijd die we Advent noemen. Tijdens het project komt er voor jullie een 

geluksbezorger in de kerk. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.  

 

Op 1e advent, 30 november, beginnen we met een Kliederkerk voor 

alle kinderen van de basisschool. Dit keer in Ons Gebouw in Driel, om 

12:00 uur. Vergeet niet je even van tevoren op te geven bij mij        .  

 

Op 2e advent, 7 december, is er een jeugddienst (zie ook de 

aankondiging op de volgende pagina). Georganiseerd door de 

jongeren van de Jeugdkerk. Ik ben heel nieuwsgierig naar de toffe 

dingen die zij voor ons in petto hebben. 

 

Er zijn dus nog vele mooie dingen te verwachten voordat het nieuwe 

jaar begint. Ik kijk ernaar uit! Jullie ook?  

 

Groeten van Elske Quakkelaar, jeugdouderling 

(jeugdouderling@pkndriel.nl)  

 

 

about:blank
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GEDICHT  

De troostzoekers 

Zoals geluk gevaarlijk is voor wie er spaarzaam mee omgaat, 

voor wie niet-leven een koud kunstje werd, voor wie hier binnenkomt  

en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld, 

voor wie eindeloos teert op het verlangen naar beterschap, 

voor wie niet breekbaar wil zijn net zo min als populierensterk  

en wie mij raakt geef ik de wind, voor wie met een bevel tot  

omhakken in de hand rillerig plaatsneemt of juist wil opbloeien  

en zie me, voor wie alleen wil zijn maar het niet langer meer kan. 

Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet kunnen delen,  

voor wie wel glimlacht maar de snik onzichtbaar en hoog in 

de keel heeft, voor wie alles verloor waar hij van hield, voor hen die  

de koek uit de mond sparen en altijd andermans honger stillen, 

voor wie weerloos omgaat met de dingen, voor wie iedere  

avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt, voor wie de hoop  

heeft opgegeven als een zieke kameraad, voor wie van alles denkt  

maar te weinig uitspreekt, voor wie moe is maar niet meer 

in slaap komt en eeuwig ligt te woelen, voor hen die willen leunen, 

voor wie onder de mensen wil zijn als onder een warme deken, 

voor wie niet weet wie hij is en altijd onzeker, we zijn de leegte,  

zeggen we, we zijn de leegte en weten niet hoe ons te vullen. 

Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze, voor wie verstrikt zit  

in eigen-ik, voor wie de weerloosheid weg-eet, koopt, slikt, voor wie  

zichzelf bezeert omdat een ander het niet meer doet, voor wie  

stemmen hoort maar zelden een lief woord, voor wie bang is om 

verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen, voor wie zélf  

uit voorzorg iemand verlaat, voor wie weet dat het hart op vele  

manieren kan breken en vergeet dat het ook op vele manieren  

weer kan helen, voor wie en voor iedereen  

is hier een plek. 

December 2020, (Marieke) Lucas Rijneveld (geb. in 1991) 
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AGENDA (voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad) 

Woensdagmiddag 3 december: Gesprekskring ‘Leven en geloof’, in 

Ons Gebouw, 14:30-16:00u. We praten dan verder over het Onze 

Vader. Inloop met koffie/thee vanaf 14:15u. Ook interesse? Welkom! 

 

Zondagmiddag 7 december: Choral Evensong. Kerkmuziekensemble 

Arnhem o.l.v. Klaas Spijker. In de Koepelkerk, Jansplein 60, Arnhem. 

Aanvang 16:00 uur. Toegang vrij (deurcollecte na afloop). 

 

Woensdagochtend 10 december: Koffie-inloop in  

Ons Gebouw, 10:30-12:00u. Gastvrouw/gastheer:  

Ineke en Kees Roeleveld. Van harte welkom!  

 

Zondagmiddag 14 december: Blije Kerk Concert in de RK Maria 

Geboortekerk, Kerkstraat 25 in Driel. Kerstconcert door het Elster 

Mannenkoor en sopranentrio Cari Soprani. Pianobegeleiding door 

Jelle Hoksbergen. Aanvang 14:30 uur. Toegang vrij (deurcollecte na 

afloop). 
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BIJ DE TIJD  

 
King of kings 

Bij ‘King of kings’ denk ik gelijk aan het beroemde ‘halleluja-koor’ uit 

de Messiah van Händel. Dit geweldige oratorium draai ik ieder jaar 

zo’n beetje de gehele adventsperiode. Het leven van Jezus, zijn 

betekenis voor de mensheid, wordt aan de hand van een bloemlezing 

uit de Bijbel muzikaal over het voetlicht gebracht. In het ‘halleluja-koor’ 

gaat het over het koningschap van God, van Christus, naar woorden 

uit Openbaring 11 en 19: 

Halleluja! Want de Heer, God Almachtig regeert! Halleluja! Het 

koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk geworden van de Heer en 

Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der 

koningen en Heer der heren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid. 

Halleluja! 

 

Maar het is niet door de Messiah dat deze titel hierboven staat, maar 

door een film. In de bioscopen draait momenteel de film ‘King of 

kings’, een kinderfilm, animatie. Het gaat over een jongetje dat gek is 

op koningen, vooral op koning Arthur. Een verhaal met een magisch 

zwaard, draken, slechteriken en gevechten. Zijn ouders worden er 

helemaal dol van … De vader van het jochie neemt hem mee in een 

heel bijzonder verhaal, het verhaal van de Koning der koningen, de 

‘King of kings’. En zo ziet het kind het verhaal van Jezus aan zich 

voorbijtrekken, alsof hij er zelf bij was al die eeuwen geleden. 

Hij leert uiteindelijk vooral dat Jezus, de ‘King of kings’, een heel 

andere koning was dan al die andere koningen, heel anders dan hij 

verwacht had. Zo is dat met velen gegaan die een ‘King of kings’, een 

allerhoogste, messiaanse koning verwachtten. 

 

Jezus is geen koning Arthur, met een magisch zwaard en ridders rond 

een ronde tafel. Hij is geen partijleider, die met een bedachte ‘vijand’, 

een door hemzelf gekozen zondebok, het volk naar de mond praat, 

maar nooit echt iets oplost. Hij is geen president, die denkt alles te 

kunnen versmallen tot een ‘deal’. 
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In de Adventsperiode verdiepen we ons weer in onze verwachtingen; 

van de ‘King of kings’, de Messias. Die lang verwacht werd, 

aangekondigd in eeuwenoude teksten die al spreken van het 

verlangen naar verlossing, naar verzoening, naar vrede en rust. 

We gaan het weer aan met elkaar, in de kerk, in de diensten in de 

Adventsperiode. Met een Adventsproject van de kindernevendienst, 

met een Advents-kliederkerk zelfs, met de vertrouwde lezingen en 

liederen, die er allemaal op gericht zijn om te overdenken: wat 

verwachten wij van de Koning der koningen?  

 

Je kunt ook de Messiah eens luisteren en je verwonderen over  

de schitterende bijbelteksten en de even schitterende muziek.  

Of je gaat met je (klein)kinderen naar de bioscoop, naar de 

animatiefilm ‘King of kings’.   

Hoe dan ook: een gezegende adventsperiode gewenst!               
 

Ds. Marieke Muijen 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Bijbelleesrooster 

Het leesrooster dat we hieronder vermelden is een selectie uit het 

oecumenische (jaar)leesrooster, uitgegeven door de Protestantse 

Kerk in Nederland.  
 

NB Voorgangers zijn vrij om in de diensten van het rooster af te wijken, dus niet altijd 

komen de onderstaande bijbelgedeelten ook in de zondagse liturgie terecht. 

 

Zo 7 dec.  Jesaja 11:1-10     Rom. 15:4-13 Matt. 3:1-12 

2e zondag van Advent, Jeugddienst 

Zo 14 dec. Jesaja 35:1-10  Jac. 5:7-10 Matt. 11:2-11 

 3e zondag van Advent, Dienst van Schrift en Tafel 

Zo 21 dec. Jesaja 7:10-17  Rom. 1:1-7 Matt. 1:18-25 

 4e zondag van Advent 

Wo 24 dec. Jesaja 8:23b-9:7 Titus 2:11-14 Lucas 2:1-20 

 22:00 uur: Kerstnachtdienst 

Do 25 dec. Jesaja 52:7-10  Hebr. 1:1-12 Johannes 1:1-14 

 Eerste Kerstdag 

Zo 28 dec. Jeremia 31:15-17 Openb. 21:1-7 Matt. 2:13-18 

Woensdag 31 december is er geen dienst in Driel  

Zo 4 jan.   Jesaja 60:1-6  Efeziërs 3:1-12 Matt. 2:1-12  
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OPPASDIENST VOOR DE ALLERKLEINSTEN 

 

Voor de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de kerkdienst oppas  

in Ons Gebouw. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op 

met Cora Camps (voor haar gegevens: zie papieren kerkblad). 

Dit graag melden uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondagsdienst. 

 

VERVOER NAAR DE KERK 

 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de kerk te komen, 

dan willen wij u graag ophalen. Een telefoontje naar de heer Paul 

Baart en het wordt geregeld. 

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Elsbeth van de Boer  

(voor hun gegevens: zie papieren kerkblad) 

 

ROOSTER BLOEMENDIENST 
 

7 december :  fam. Houweling 

14 december : fam. Baart 

21 december : fam. De Langen 

25 december : fam. Roeleveld 

28 december : fam. Van Merkerk 

 
 

 

 

 

 

OPGELET: de deadline voor het volgende kerkblad (januari 2026, nr. 

1) ligt eerder dan anders: KOPIJ daarvoor graag uiterlijk aanleveren 

op dinsdag 9 december via e-mailadres: ontmoetingdriel@gmail.com 
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KERKDIENSTEN 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, tenzij anders vermeld. 

 

Zondag 30 november 1e zondag van Advent  

Voorganger  : dhr. D. Poesiat, Hemmen 

Organist  : Janneke Bron 

Uitgangscollecte  : Plaatselijk diaconaal werk 

 

Zondag 7 december 2e zondag van Advent, JEUGDDIENST    

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Anja Posthuma 

Uitgangscollecte  : Stoelenproject 

Koffieschenken  : Hetty Lommert en Henny Ladestein 

 

Zondag 14 december 3e zondag van Advent, Dienst v Schrift en Tafel 

Voorganger  : ds. E. de Waard, Doorwerth 

Organist  : Henk Kiestra 

Uitgangscollecte  : Pastoraat 

 

Zondag 21 december 4e zondag van Advent 

Voorganger  : ds. J. ter Avest, Arnhem 

Organist  : Jaap van der Spek 

Uitgangscollecte  : St. Hulp Haïti Driel 
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Woensdag 24 december 22:00 uur: Kerstnachtdienst 

Voorganger  : ds. M. Muijen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Voedselbank 

 

Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 

Voorganger  : dhr. P. de Koning, Heteren 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Kerk in Actie / voor Kinderen in de knel 

Koffieschenken  : Joke en Hans Houweling 

 

Zondag 28 december       

Voorganger  : mw. C. Heemsbergen, Maurik 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Het eigen gemeentewerk 

 

Woensdag 31 december is er geen dienst in Driel 

 

Zondag 4 januari 2026       

Voorganger  : ds. J. Dorst, Nijmegen 

Organist  : Freek Withaar 

Uitgangscollecte  : Bloemen in de dienst 

Koffieschenken  : Ineke en Kees Roeleveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


