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‘Bloeien in het donker’ 

 

 

 



  



Vooraf zingen: 483 

 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 

dat zo trouw zondaars mint, 

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

Leer me U danken daarvoor. 

Leer me U danken daarvoor. 

 

3. Stille nacht, heilige nacht, 

vreed' en heil wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld; 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen, Gode zij eer! 

Amen, Gode zij eer! 



Welkom 

Lied: 477: 1 en 2 

 

2. De hemelse eng'len  

riepen eens de herders 

weg van de kudde  

naar 't schamel dak 

Spoeden ook wij ons  

met eerbied'ge schreden 

Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden 

Komt, laten wij aanbidden 

die Koning. 



 

Bemoediging en groet 

Inleiding 

Lied: 463: 6 

 

 

Aansteken van de kaarsen en gebedsintenties 

Lied: 463: 4 en 5 

4. Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

5. Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

  



Gedicht:   Teken van leven 

Donker zijn soms mensendagen 

als de onmacht hoop weerspreekt. 

Nergens sporen van een teken 

dat de ban van wanhoop breekt. 

In de diepte het verlangen 

om die stem weer te verstaan, 

aangeraakt, gewenkt te worden 

en opnieuw op weg te gaan. 

Uitgezworven, vastgelopen, 

vaag dat heimwee naar het licht. 

Speurend naar het kleinste teken 

van een droom, een vergezicht… 

Uit het dode hout geboren 

al aanwezig in de nacht 

groeit een twijg de angst te boven, 

groene bron van levenskracht. 



Lied: 473: 1 en 3 

 

3. Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

in ’t midden van de dood. 

 

Verhaal: Legende van de Hulst 

Inleiding op The Holly and the Ivy 



Luisteren: The Holly and the Ivy – Robert Shaw 

The holly and the ivy, 

when they are both full grown, 

of all trees that are in the wood, 

the holly bears the crown. 

O, the rising of the sun 

and the running of the deer, 

the playing of the merry organ, 

sweet singing in the choir. 

The holly bears a blossom, 

as white as any flow'r. 

And Mary bore sweet Jesus Christ 

to be our sweet Saviour. 

O, the rising of the sun… 

The holly bears a berry, 

as red as any blood. 

And Mary bore sweet Jesus Christ 

to do poor sinners good. 

O, the rising of the sun… 

The holly bears a prickle, 

as sharp as any thorn. 

And Mary bore sweet Jesus Christ, 

on Christmas Day in the morn. 

O, the rising of the sun… 

The holly bears a bark, 

as bitter as any gall. 

And Mary bore sweet Jesus Christ 

for to redeem us all. 

O, the rising of the sun… 



Eerste lezing: Jesaja 11: 1-10 

Evangelielezing: Lucas 2: 1-16 

Lied: 496 

 

2. De herders hebben het gezien  

in de geboortestal:  

daar was het vrede en sindsdien  

zingt elk dat overal.  

Daar was het leven argeloos,  



verlosten waren zij.  

Dor hout ging bloeien als een roos,  

woestijn werd tot een wei.  

3. Gij Morgenster en Mensenzoon,  

breng ons de nieuwe tijd,  

waarin de wereld wordt bewoond  

door uw gerechtigheid.  

Dan is uw heil aan ons geschied,  

U allen even na, - 

dan zingt de schepping weer dit lied  

tot in de gloria. 

 

Overdenking 

Lied: 486: 1 en 3 

 



 

3. Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  

want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

 

Gebeden 

Slotlied: Ere zij God  

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

 

Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 



in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Heenzending en zegen 

besloten met gezongen ‘amen’ 

 

 

U bent van harte uitgenodigd elkaar nog te ontmoeten onder het 

genot van warme Glühwein of chocolademelk! 

 

 

 

 


